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BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


Yıllardır süren sıkıntı ve huzursuzluğun son bulması için 


<a D D D GN D GR OED GA 


| Ekonomik 
güçlüklerin çözümü de barıştan geçiyor 


Kıbrıs'ta siyasi çözümsüzlük, kaçınılmaz olarak ekonomik sıkıntılara ve halkın yaşam düzeyinin düşmesine yol açıyor. Kıbns Türk kesimindeki ekonomik göstergelere kaba bir | bakış bile bu gerçeği görmek için yeterlidir. Bi- 


“ KUK, Tekoşin, Rızgaiişi, özgürlük Yolu, Beş Parçacılar, Kava, Dengö Kawa 


> Kitonlum baris masasında 


© Türkiye'deki son devalüasyon 


Şıvancılar, Apocular, KDP 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Paydaş ve Süleyman aileleri yıllardır çatışıyordu... Paydaşlar bir g ruba | silah ve para yardımı yapmaya başladı... Bu grup Hilvan” ı işgal etti.[ duvarları "Yaşasın Hilvan Direnişimiz” yazılaııyla« Joldurdu 

Ağalara tefecilik yapan Apocular... 


TA 


PAZARTESİ 


e Daha önce Kıbrıs Türklerine 


Kıbrıs'ta da 


Anayasa hazırlayan 
Mümtaz Soysal görüşmelere Türk tarafının danışmanı olarak katılıyor 


yol açtı 


Durusma salonundan atılan avukatlardan MHP'li Hülagü “Balcılar Ve MHP'lileri duruşmadan atan mahkeme heyeti (Foto: Aydınlık) 


K.Maraş Davası 9.gün 


MHP'li Zavukat duruşmadan 


atıldı 


AYDINLIK EKİBİ 
ADANA'DAN 
BİLDİRİYÖR 

Kahramanmaraş davasının dünkü duruşmaları sırasında Mahkeme başkanı MHP'li iki avukatı duruşma salonundan attı. 

Yusuflar “Mahallesi olayları sanığı «Gülistan Avşar'ın sorgusu yapılırken Adana Barosuna kayıtlı avukat eski MHP yöneticisi Hülagü Balcılar söz istedi. Savcıların sanığa soru soramayacağını ileri sürerek, "Sanıklara yanıltıcı yanlış beyanda bulundurucu sorular sormaktadırlar"' dedi. 

Bunun üzerine Başkan 
MHP'li avukata oturmasını ihtar etti. Hülagü Balcılar birkaç kez ikaza rağmen konuşmaya devam edince Başkan dışarı çıkmasını söyledi. Hülagü Balcılar hem dışarı çıkmak üzere yürüyüp hem de konuşmaya devam edince, Başkan, bir kez daha tekrar ederse duruşmalarâa bir daha hiç 

(Devamı sa.7, sü.10'da) 


TİKP İstanbul il Başkanı 
Halim Spatar: 


"15-16 

Haziran’ ın 

işçileri 

bugün 

revizyonist zinciri kırmak için mücadele ediyor” 


HABER MERKEZİ 

Türkiye İşçi Köylü Partisi İstanbul İl Başkanı Halim Spatar, dün 15-16 Haziran işçi mücadelesi ile ilgili olarak basına yaptığı açıklamada 15-16 Haziran 1970'te sendikal haklar için ve Bağımsız Türkiye şiarıyla yürüyüşe geçen işçi- 
(Devamı sa.7, su.6'da) 


büyük bir zam dalgasına 


ERDOĞAN ÖZBALIKÇI 
LEFKO ŞE'DEN 
BİLDİRİYOR 

Kıbrıs Rum ve Türk Toplumları liderleri Denktaş ve Kipriyanu arasindaki 19 Mayıs zirvesinde kararlaştırılan ve Kıbrıs'ta barışçı bir çözümü amaçlayan toplumlararası görüşmeler bugün saat 10.30'da, Kıbrıs Rum kesimindeki ve Birleşmiş Milletler kont- 


rolündeki Ledra Palas Otelinde başlıyor. 
Görüşmelerde Türk 


tarafını Ulusal Birlik Partisi Lefkoşe Milletvekili Ümit Süleyman Onan ve 
Rum tarafını da Yuannidis temsil edecek. Görüşmelere ayrıca, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Perez' 
'de Cuellar ile Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs Özel Temsilcisi Galindo Pohl’ 
da katılacak 

MÜMTAZ SOYSAL 

DANIŞMAN 

Görüşmelere (o bunlar dışında Türk ve Rum görüşmecilerin danışmanları da katılacak. Türk görüşmeci Ümit Onan'a Türkiye'de Anayasa profesörlüğü yapmakta olan Mümtaz Soysal'la Necati Münir Ertekun, ve Rüstern Tatar eşlik edecek- ler. Bilindiği gibi Mümtaz Soysal daha önce de Kıbns Türk Toplumuna bir Anayasa hazırlamıştı. 

BARIŞIN 
İKİNCİ ADIMI 

Bugün başlayacak toplumlararası görüşmeler (Devamı sa,7, sü.1'de) 


İTÜ'de 
400 öğrenci 


özaltına ye 


İSTANBUL (ÖZEL) 

İTÜ Gümüşsuyu binaanda TÜM-İTÜ-DER yönetiminde bulunan sahte solcuların 15-16 Haziran nedeniyle düzenledikleri forumu engelleyen jandarma ve polis forum salonunda bulunan 400'ü aşkın öğrenciyi gözaltına aldı. 

Dün sabah 15-16 Haziran olaylarını protesto gerekçesiyle (öğrencileri 

(Devamı sa.7, sü.9'da) 


TiKP istanbul İl 
Örgütünün 
U-2' lerle ilgili mitingine izin vermedi 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Türkiye İşçi Köylü 
Partisi İstanbul İl Örgütünün 23 Haziran da İstanbul'da yapacağı ''Amerikan U-2 Uçaklarına ve Rusya'ya Teslimiyete Hayır" .mitingine izin verilmedi. 

İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı, TİKP İstanbul İl örgütünün mitingle ilgili başvurusunu, herhangi bir gerekçe göster- 

(Devamı sa.7, sü:10'da) 


va 


DGB,üniversite sınavlarına girecek öğrenciler 


için moral günü düzenledi 


İstanbul'da üniversite sınavlarına girmek üzere Anadolu'nun çeşitli yerlerinden gelen öğrenciler için 


Devrimci Gençlik Birliği dün bir moral günü düzenledi. 


Çukurova, Maraş, Söke. 


Bereketli topraklar üzerinde 


aç insanlar 


Yarın 


Direndiler, kazandılar 


Sökeli tarım işçileri asgari ücreti kabul ettirdi 


CARTER-BREJNEV ZİRVESİ Resmi görüşmeler yarın başlıyor 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

SALT -2 Anlaşmasını imzalamak üzere ABD Başkanı Carter ile Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Brejnev arasında Viyana'da yapılacak zirve toplantısının ilk resmi görüşmeleri yarın başlıyor. Üç gün sürecek zirve 


(Devamı sa.7, sü.5'de) 


SÖKE (ÖZEL) 

Söke ve yakın köylerinden 4 bin işçinin âsgari ücret üzerinden yevmiye alabilmek için 6 gündür sürdürdüğü direniş dün sona erdi. 

Toprak sahipleri işçilere net 160 lira üzerinden ücret ödemeyi kabul ettiler. Ayrıca kaymakamlık bütün muhtarlıklara bir genelge göndererek 160 liralık yevmiye- nin kanuni bir zorunluluk olduğunu ve uygulannası gerektiğini bildirdi. 

Devamı sa.7, sü.Y'da) 


İSTANBUL (ÖZEL) 


(Devamı sa.7, sü.2'de) ubrıs'ta yapılıyor. 


Vakıf Gureba 


Seçme Sına bugün yapılıyla 


On kişiden kaybedecek 


@ DGBF:” Bütün lise m ezu gençler üniversiteye: gir 


Türkiye'de her yıl haziran ay'ında her tekrarlanışında 200 bin genci ele işsizliğe terkeden üniversiteleraı *ası * bugün 435 bin öğrencinin katı lmasi 


nu ebilmeli” 


ÇLİK SERVİSİ tekrarlanan ve yip, sokaklarda seçme sınavları ıyla 35 ilde ve 


vamı sa.7, sü.8 'de) 


ı GENI 


(De 


Başhekimi hakkı nda Savcılık soruştur'ma 


HABER MERKEZİ 

Vakıf Gureba Hastanesi Başhekimi Mazhar 

Özman hakkında Cumhu- 


açtı 


aaa 
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Eşit olmayan yarış 


Bugün liseli gençler sınav kapısı önündeler. Ya kazanacaklar ve bir yüksek okula girecekler, yada kazanamayıp bir yıl boyunca işsiz güçsüz gezecekler. Ülkemizde iş sahası olmadığı için lise mezunu genç, genellikle bir okula giremeyince işsizler ordusuna katılıyor. 

Ya kazanacak, ya kazanamayacak dedik. aslında kazanamayacak. Üniversite giriş sınavlarına bugün 435 bin kişi katıliyor. Bunun ancak 40 bini yüksek okulun kapısından içeri girebilecek. Geri kalan 400 bin civarında öğrenci ise gelecek yılı bekleyecek . Yani ancak on öğrenciden birisi basarılı. geri kalan: ise başarısız'olacak 

Onda birinde az çok kimler olacağı sınavlardan önce bellidir. Yabancı dille öğrenim yapan okulların ve özel okulların öğrencileri bu eşitsiz yarışmanın. rakipsiz adaylarıdır. Sınavı her yıl olduğu 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(Devamı 34.7, sü.6'da) 
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Gaze temizde yayınlanan yaz ları delil olarak kabul e den Savcı Fikret Kar: amal hmutoğlu, kanuni kiovu şturmanın sağlığı için , ha sta ve birçok per- son elin” de ifadesine başvuracak . 

Bilim diği gibi 
Gureba başhekimi Mazhar Özi nan, suni böbrek cıhiazınc da kullarılan Jener:atöri i evine monte edip , bir. çok servisleri keyfi Ikapa tırken; hastaneye yatan yoksul kişilerden zorila p ira alıp hastanede bir çok yolsuzluklara neden. olr nuştu. Başhekim Ma:zhar Özman, bunlarla da yetiinmeyip, Komandoların yatağı olan Edir- 

( Devamı sa.7, sü,2'de) 


(Özman ku rtulacak mı? 

ABD' ULLAH KURTAY 

Bir süre önce "Vakıf Guireba : Hastanesinde Ne- ler Olh ayor?" başlığı altında, bir yazı dizisi hazirllamı ştık. Bu yazı dizisinde, , başhekim Mazhar Özman 'ın tüm yolsuzluk- 


larını belgelerle ortaya çıkarm ıştık 


Vakıf 


(Devamı sa.7, sü.8'de) 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“MHP'nin zaman zaman bu köşeyi de ziyare t eden (!) hamarat bir "yalanlama" sözcüsü var. Adı, Yaşar “Okuyan. O. . " MHP Genel Sekreter Yardımcı 1“ sıffatını taşıyan bu zat, gazetelere yağmur gibi serpelediği “tekzip"le rinin; bir kıyısına mutlaka şu tür bir. cümle? sıkıştırıyor: —MHP , hür’ demokratik nizamın « savunucusi udur. |. ~ 
| İyi..P 'ekgi izel. . . Güzel ya, MHP 
“hür demo krati ik nizamı" nasıl savunuyor? 
|} Kudret Bay han olayını gözönüne - 
alırsak; er vin ki açırarak!. . 
© Türkeş! in if tar yemeklerini gözö- 
| nüne abr ık; Mafia ile "sıcak ilişki- 
| ler" kurarą k!.. 
~ Etlikol ayını gözönüne alırsak, seri d cinayetleri işleyi ip.ırza geçerek!. . 
© Servet Ak «ayını gözönüne alır- 
“ sak;muhab bet tellallığı yaparak!.. 
Kocnwn: 5 ola yını gözönüne alırsak; yurtsever : savcıları, bilim adamlarını 
| öldürerek!. 
| £ K.Maraş : olayını gözönüne alırsak; 
halk kitlele rine karşı toplu kıyıma girişerek!. . 
Velhasıl, MH P'nin "hür demokra- 


tik nizam" 1 sav unusu için yemediği na eyok!.. 

Biliyoruz : $. di bu satırların altım kırmızı k ialen le çizen Bay Yaşar 

Olmvan, bir süre: sonra bir "tekzip" 

» daha postala rbu köşeye... Okuyan, 

"tekzip" yaz "sını n köşemizde yayın- 

iş gu mahkemeye 


«çe ola «ik aeri gösterir acaba? 
merhalde 1 <D'li lerin MHP'li olmadıklarını, ME (P'li olanların suçlarının 


kesi:*smedi ğini, , aksi bile olsa tek tek kişilerin — işled iği suçlardan MHP' nin sorumlu tuti ulamayacağını, vb. 
ileri sürer. .. ("Hu kuki boşluklardan yararlanıp bir ' kez daha durumu kur- 


Çin'de d ans meselesine gelince, Sosyalisi £ to plumda da dans olur ama kı endi yapısına uygun bir özde ve biç imde. Çin'in resmi siyaseti; Çin, Komünist Parti- 


ler açarak ": şeyl <" ve bunun gibi türden dans ları Çin gençliğine sunmak deği ildir. Onlar, ülkemizdeki Pekin | Operası yöneticilerinin de açıl dad ığı gibi "geçmiş bu günün hiz ;me tinde olsun, yeni eskisinden ç, ıkıp gelişsin, yüz çiçek açsın yi iz f ikir akımı yanışsın" diye fo: rmü le ettikleri ilkelere bağlıdır. Emperyalist ve burjuva yoz kül türe: karşıdır. Bizim TRT'nin ek ran larda gösterdiği dans gösteril eri yabancıların gelip gittiği E nte rnasyonal Klüp- den alınmıştır. .. Çjinlilerin buraya gitmesi, yasa ıktur. Merkezi otorite bu tür ki ültü re karşı mücadele etmektedi! *. 

Mao'nun deyimiyle, Çin'de yüzde iki "if lah olmaz' burjuva vardır. Kaba ca nüfus için oranlarsak yirmi mil; yon insan yapar. 
Demek ki, a zınl'ıkta da olsa milyonlarca ins: ın |burjuva kültüründen yanadır. Pop müzik de istemekte, Batılı ı gençler gibi dans etmek de i sternektedir. Fırsat bulduğunda | Enternasyonal Klüp- te yabancılar la clans da etmektedir, Şimdi Çin'd e turizmin gelişimi ile birlikte yi abaı ncılar için açılan bu tür yerler in sayısı artacaktır. 
Çinliler arası nda burjuva fikirlere sahip olan kapitalist yola inanari lar buralara gitrneye kalkacaktır ve gidecektir . Bıurada önemli ve tayin edici: < olan, şudur: Parti ve devlet politil kası nedir? Onların tutumu nedir ? Bu tür eğilimlerle mücadele mi i etm ektedirler yoksa yayılmasına g öz :yummakta hatta desteklemekti e midirler? ‘Çin yönetimi burju' va yoz kültürle kesinlikle mic ıdele ediyor. Aksi yönde bir tel ç ölmek bile görmedik. Biz size bu ara ülkemizde olan Pekin O perasına gidip Çin kültüründen tir örnek izlemenizi tavsiye ediyo) ruz. 

Bir de Rus ya ve Doğu Avrupa ülkelerine ba kın. Onların resmi siyaseti, deyle *t politikası, yoz revizyonist burj juva kültür politikasıdır. Ülkemi ze gelen Bulgar sanatçıları tele) vizyonda belki izlediniz. Yılbaşı ndai televizyon bir ara Bulgarist: ın'dan yayın yap.. 
mıştı; gözleri nizin önüne getirebiliyor musur 1uz? Rusya'da daha beteri var. Bizzat Brejnevlerin 


BATIYOR... 


f) 


Evet, Yaşar Okuyan, "tekzip" makinesinin fırıldağını ola ki bir kez daha çevirebilir. Ama, olayların gelişimine bakılacak olursa, "hukuki boşluk"ların bir de, kitlelerin anti-faşist mücadelesiyle biçimlenen "dolu" yanları var, Herhalde, Yaşar Okuyan da farkındadır; son günlerde gazeteler MHP açısından hiç de iç-açıcı olmayan haberler vermeye başladılar. 
Gazete haberlerine bakılacak olursa; sıkıyönetim savcıları, mahkemelerin MHP ile ilgili ihbarlarını değerlendirmeye başlamışlar. Bakanlar Kurulu, Askeri Mahkemelerin sıkıyönetim kalktıktan sonra da göreve devamını sağlayacak bir yasa önerisi hazırlamış. Adana'da süregiden K.Maraş davasında ise, MHP'nin örgüt olarax sanık sandalyesine oturmasına yol açacak yeni gelişmeler varmış... 
MHP'li ve AP'li avukatlar bunu önleme çabasında imişler... 

Bunlar işin hukuki yanına ilişkin haberler. 

Bir de işin "teknik" yanına ilişkin haberler var: 

Kimi MHP'liler Avrupa ülkelerine doğru kuyruklarını toparlamaya başlamışlar. Şu var ki, oralarda da barınmaları giderek güçleşiyormuş. Sözgelimi Alman halkının yurtsever sözcüleri, MHP'nin Almanya'daki girişimlerinin önlenmesi için mücadeleye hız vermişler. . . 

Gerçi karışık bir dönemde yaşıy oruz; bu yüzden kısa vadeli kesin de-Zerlendirmelerde bulunmak o kadar kolay değildir. Ama, mevcut gelişmeler şu tespiti bir bakıma kendiliğin- den ortaya çıkarıyor: ; 

MHP adlı köhne tekne batıyor. . . 
Anaforuna kapılmamak isteyen beri dursun!. . 

Bu son sözümüz, daha hâlâ MHP" den palamarları çözmekte direnen AP kurmaylarınadır!.. 


Ankara 
Altındağ'dan 


bir DEV-YOL taraftarına cevap: 


Çin”de diskotekler açılmıyor 


FİKİR MEYDANI 


EÇTİĞİMİZ pazar 

Aydınlık'ta okudum: "Bizim Radyo" ad- li yayın organı, 31 Mayıs 
1979 günü sabahı ağzını 
açmış gözünü yummuş bana saldırmış... Önce gözlerime inanamadım. 
Yeniden okudum.. Yazık ki öyleydi. Sözde Samandağlı bir dinleyici —adreslerini nasıl bilmişse— "Bizim Radyo"'culara gönderdiği bir mektupta şöyle demiş: 


—“,.Aşık İhsani adındaki bu kimse Pekin ajanlarının kollarının altına sığınmış, halkımızâ, dünya barış güçlerine küf- 


-rediyor..." 


Ve Türkiye Komünist Partisi'nin sesini duyurduklarını iddia eden bu radyonun başındakiler de bunu gerçeğe alıp şöyle haykırmışlar: 


—".. Her zaman olduğu gibi bundan böyle de halkın çıkarlarına ihanet edenlerin ne sazını ne de sözünü radyolarınızdan duymayacaksınız. Hepinize savaşlarınızda başarılar diliyoruz." 


Yazıyı Sinem Bacı da okudu. O da şaşırdı.. Sakın, dedi. Bu, "Amerika" nın sesi" radyosu olmasın? Belki odur da yanlışlıkla "Bizim Radyo" diye yazılmıştır. Baksana, "Aşık İhsani halkımıza küfrediyor.."' diyor. "Hain" diyor. Biliyorsun, onlar 


“kapitalist ve kapı itleri 


faşistlere "halkımız" der- 


» 


sinin siyaseti i, Kesinlikle diskotek- 


yoz kültürü topluma egemen hale getirilmiştir. 
GENÇLERİN İŞSİZLİĞİ 
Gençlik içindeki işsizlik de sanırız buraya kadar değindiği- 


miz sorunlara bağlı bir meseledir , 


Çünkü bu konuyu araştıramadık. 
Yalnız Çin'in modernleşme çabalarıyla birlikte emeğin verimliliğinin artması, eskiden çok insanla yapılan işleri daha az insanla yapmayı getirecektir. Bu durum, ekonomik sıçrama dönemlerinde emek ordusunun serbest kalan bir bölümünün yeni üretim birimlerine ve alanlarına yöneltilmesinde bazı güçlüklere yol açabilir. (Yoksa sosyalizmde emeğin , verimliliğin artışı işsizliği değil, refahı getirir.) Çin'de ortaya çıkan bu tür sorunlar gene dört modernleşme hareketinin yürütülmesiyle çözülecektir. Çin'de üretim araçları ve işgücü meta değildir. İşgücünün meta olduğu Rusya vb. 
ülkelerdeki gibi işsizlik türünden bir işsizlik sözkonusu olamaz. Rusya'daki işsizlik, işletmelerin en fazla kâr amacı için işgücü piyasasında yarattıkları yedek sanayi ordusunun ifadesidir. Ücretleri işçilerin asgari yaşam seviyesinde, işgücünün değeri seviyesinde tutabilmek için zorunlu olan işsizliktir. Kroniktir. 
Gelip geçici değildir. 

Bee-Gees topluluğunun Çin'e çağırılması meselesi hakkında bir bilgimiz yok. En iyisi siz bunu Çin elçiliğine sorun. Ama biz Çin'de pop müziğini yaymaya çalışacak bir yönetimin bulunmadığını biliyoruz. 

Çin en başından beri “üretici güçler" teorisiyle mücadele etti. 
Üretici güçlerinin geriliğini tespit etmesine rağmen, Çin'in baş sorununun “geri üretici güçlerle ileri üretim ilişkileri arasındaki çelişkiyi çözmek olduğu yolundaki revizyonist teoriyi mahkum etti. Her meselede sınıf mücadelesini esas halka almak gerektiği yolundaki teoriyi bizzat Mao Zedung ortaya koydu. Proletarya diktatörlüğü altında devrimi sürdürme teorisi Çin'e gerek kendi içindeki kapitalist kültüre ve ideolojiye, gerekse teknoloji ithali,turizm vb. gibi ilişkilerle kaçınılmaz olarak Çin'e giren yabancı burjuva kültürüne karşı mücadele yolunu gösteriyor. Bu teori dışa açılmanın getirdiği zorunlu tehlikelere karşı da ideolo- 


jik uyanıklığı dile getiriyor ve sürekli bir mücadele gereğine dayanıyor. Önemli olan sosyalist toplumda şu veya bu yoz burju- ve yevizyonist fikrin kendini göstermesi değildir. Bu bir ölçüde kaçınılmazdır. Önemli olan bunlara karşı uyanık olmak, bunlarla mücadele edebilmek için sağlam bir ideolojiye ve ilkelere sahip olabilmektir. Zaten proletarya- nın kültürü de ilkin bu mücadele içinde gelişebilir. Mao Zedung' un teorileri Çin'e, bütün ülkelerin devrimcilerine bu imkanı tanıyor. Çin Komünist Partisi de onun yolunda yürümeye devam ediyor. 

Batı tipi demokrasiyi isteme türünden burjuva fikirler ve hurjuva kültür etkisindeki davranış örnekleri, Çin'de dikkat ederseniz son dönemde görülüyorve Batıyaa ve bize de yansıyor. Çünkü en başta Dörtlü Çete tasfiye edildi. Onların sakatladıkları proleter demokrasisi gelişti. Mao Zedung'un savunduğu demokrasi ortamı doğdu. Demokrasi, hem yanlış fikirlerin ortaya serilmesi- ne, hatalı davranışların açığa çık masına ortam sağlıyor, hem de onlara karşı doğru bir mücadele yürütmeğe. Sanıyor musunuz ki eskiden Çin'de Batı tipi şeyk yapanlar, pop müzik dinleyenler yoktu! Batının emperyalist yoz kültürünü: benimseyen ve ona uygun davrananlar yoktu. Elbet- te vardı. Eskiden de Mao'ya çeşitli sıfatlarla saldıranlar vardı. 
Ama bunları; gizli gizli yapıyorlardı. Olumlu olan şey bunların açığa çıkması, yanlış fikirlerin ve kültürün kendini açıkca ortaya koymasıdır. Ancak böyle olursa onlara karşı gerçek bir mücadele verilebilir. Bugün gazelerde bu mücadelenin burjuva basınına yansıyan sayisiz örneğine tanık olmaktayız. Dikkat ederseniz siz de bunları tespit edersinizu 

Çin'de bir duvar gazetesinde Mao'nun reddedilmesinin önerilmesi, burjuva (Batı tipi diye adlandırılıyor) demokrasisi isteyen duvar gazeteleri merkezi otorite- nin siyasetini yansıtmıyor. Aksine mücadele açmasına sebep oluyor. 

Rusya'da olan yoz revizyonist-burjuva kültürün devlet politikası olarak yayılmasıdır. Devletin mücadele ettiği ise proletaryanın ideolojisi ve kültürüdür. 
Yani, Çin'de olanların tam tersi de Rusya'da vardır. 


TKP'NİN SESİ(!?) 


Aşık İhsani 


Hey be benim koda halkım 

Duydun mu bak ne diyorlar 

Sözde sana küfretmişim 

İşte böyle bok yiyorlar Sinem Bacı'nın dediği 

gibi olmasını çok ister- 


“dim. Ama değildi... Ken- 


dimi bildim bileli saygı, sempati duyduğum Türkiye Komünist Partisi adına yayın yaptığını söyleyen ağzın ta kendisiydi. 
Okuyup okuyup düşündüm... Nasıl olurdu? 
Hem Komünist Partisi" 
nin sesi olduklarını söyleyecekler, hem bana kalkıp saldıracaklar. Üstelik de gerçeğin tam tersini söyleyerek!. Ve hem de, çok ama pek çok sevdiğim Samandağı halkından birinin ağzıyla... 
Hadi diyelim, koca bir ilçede hasta kafalının biri bulundu ve kafasının içindeki çamuru beyaz bir kağıda bulayıp "Bizim Radyo'"'cuların eline geçirdi. Peki ama ya kendilerini oldum olası komünist tanıtan "Bizim Radyo" başına geçirilmişlere ne demeli?.. En azından dememeli mi: 


Be adamlar, bundan böyle radyolarınızda çalmayacağınızı söylediğiniz türkülerimi hiç mi dinlemediniz? Dinlediyseniz, hangi türkümün hangi dizesi içinde "halka küfür" gördünüz de beni "hain"' ilan ediyorsunuz? Öyleyse neden şu kadar yıldır türkülerimi çalıp çalıp ihanete or- 


GÖRELE GİRESUN 


U-2'LER TÜRKİYE SEMALARINDAN 


HALKIN SESİ 


GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON HALKTIR 


tak oldunuz? !! 
Yani sizce, 
Kendi kavgasını kendisi seçen 
Alnımın terini su diye içen Kıyıda köşede eline geçen Demiri iki kat büktü yürüdü.. 
+ 
Yivli hançer gibi sıyrılmış kından 
Ne ölüm korkusu ne de bir zından 
Ortaçağın kahbe karanlığından 
Kurşun gibi çıka çıka geliyor. 
* 


Bayramımız I Mayıs 
Yar gelir bize 
I Mayıs'ta alanlar 
Dar gelir bize... 

* 
Kıpırdıyor kıpırdıyor 
Kar altında kızıl çiçek Güneş vurdu dağ başına 
Kar eridi eriyecek... 

Gibi dizeler taşıyan türkülerimde "'küfür, ihanet." mi bulunmaktadır? Yoksa baylar, "BAL-TA" "YAKINDIR" "BİZ VARIZ.." gibi adlı türkülerim "halka küfür.." "ihanet" etmektedir de ben mi farkında değilim? 

Doğrusu sizleri Türkiye'den uzak biliyordum ama, gerçeklerden de bu kadar uzak olduğunuzu bilmiyordum. Yazık!.. 


Sizler Türkiye Komünist Partisi'nin sesi ya da ağzı olamazsınız baylar! 
Saygı duyduğum TKP, yalan fışkıran ağızların, iftira kusan seslerin elinde olamaz! Olursa, sizler gibi Türkiye halkından uzak olur. 

Bir de, Pekin ajanlarının kollarının altına sigındığımı o haykırmışsı- 


niz... Bravo size. Türkiye İşçi Köylü Partisi'nin düzenlediği eylem geceleri- ne görevim gereği katılmam; türkülerimle halkımı sömürenleri vurmam; halkımın özgürlüğünü, bagımsızlığını ve sosyalizm doğrultusunda uyanmasını istemem, sizce Pekin ajanlarının kollarının altina sığınmam demek midir? Yani sizce, kişi ya Pekin'ci ya da Moskova" 
cı mi olmalıdır?... Sizin özgürlük, demokrasi anlayışınız bu mudur? Bu ne öfke böyle!.. 

Ama siz isterseniz baylar gene bildiğiniz gibi yapın. Adam karalayın, adam kaybedin, adam vurun, adam öldürün, adam bırakmayın... 
Taa ki bir başınıza, yani üç ya da beş kişi kaldıınız güne kadar. 

Öyle yapın efendiler 
En iyisi öyle yapın 
İçeride adam yeyin 
Dışarıda köşe kapın. 

Ama ben sizin gibi yapmayacağım. Halkıma sosyalizm yolunu açan her kişinin, her kurumun yanında olacağım. 
Hele uzun yıllarını zin- dan diplerinde, mahkeme kapılarında geçiren sol bir savaşçıya hiç mi hiç saldırmayacağım. Çünkü ben sizler gibi uzak hamamlarda türkü çağıran 


yarım aydınlardan deği- 


lim. Ben, adı üstünde bir halk ozanıyım. Bunun içindir ki halkımın arasın- 


dayım. Ama ya siz baylar söyler misiniz, sizler nerelerdesiniz? 


Benim türkülerimi bundan böyle başına geçirildiğiniz radyolardan 


söyletmeyecekmişsiniz. 
Faşist düzen uygulayıcıları da türkülerimi radyolardan söyletmiyorlar. Ama buna karşın, her biri hain-hırsız takımına bir ayrı korkulu rüya gördüren türkülerimin hiç birinin bugüne kadar susturulduğu görülmedi. Bundan böyle de görülmeyecektir!.. 


Bana susacaksın diyen deyyuslar 
Sanmasınlar beni ki ben susarım 
Ben zulümü nerde görsem orada 
Ağzinın ta ortasına kusarım! 


İyi bilinmelidir! Ben halkımın kurtuluşunu gerçek sosyalizmde arayan biriyim. Bunun için de, ozanı bulunduğum halkımdan yana her eyleme katılmayı şerefli bir görev bilirim. 

İzmir'de o İGD'lilerin ““gece"'sine nasıl bir hava içinde katıldıysam, aynı hava içinde DGB'lilerin "gece'"sine de katıldım. 
Türkiye İşçi Köylü Partisi'nin "'gece"'lerine nasıl bir istekle gittiysem, şu sıra hazırlanan TÖB-DER" li, Kurtuluş'çu dostların ""gece'"lerine de aynı istekle gideceğim. 

Politikam, türkülerimin içinde açıkça bellidir. Şu, bu tekke ya da kuruluşa ters düşmem, üzmez beni. Yeter ki ozanı bulunduğum halkıma ve onun kurtuluşu olan gerçek sosyalizme ters düşmeyeyim. 


UÇAMAZ, RUSYA GEÇEMEZ 


Geçtiğimiz günlerde 
CHP ve AP liderleri U-2 konusunda görüşlerini açıkladılar. 

Ecevit, "U-2'nin semalarımızdan uçması barışa hizmet eder" diyor. Demirel'e göre ise de U-2' nin Türkiye semalarında uçuş izni verilmesini Rusya'nın onayına sunuyor. Yani iki parti lideri- nin de görüşleri tam tamına bir noktada birleşi- 


yor. Davulun sesiyle zurnanın sesi birbirine denk vuruyor. Birisi kalkmış U-2'ler semalarımizda uçarsa barış getirir, diyor. 
Hani Ecevit'in Türkiye halkına sunduğu barış güvercini misali, Öteki kalkmış, "Aman dury, karşı- da efendimiz Brejnev var" sanki ülkemizin kaderini iki süper devlet tayin ediyormuş gibi. Sanki Türkiye'nin başbakanlığını 


BAŞSAĞLIĞI 


Değerli 
Arkadaşımız 


SAFFET ECE, 


29 Mayıs günü bir trafik kazası sonucu kaybettik. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı di- 


leriz. 


AKINCI KÖYÜNDEN DEVRİMCİLER 


İSTANBUL TELEFON BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN 


YERALTI BORU ŞEBEKESİ YAPTIRILACAKTIR 


Fatih-Gaziosmanpaşa-Jonksiyonunu boru şebekesi yapım işleri kapalı zarf usulü ile ihale 


edilecektir. 


Bu işin muhammen keşif bedeli 2.350.212. 


06 TL. olup geçici teminat 84,256.36 TL. dır. 

Bu işe ait şartname Gayrettepe Yıldız Posta Caddesindeki Başmüdürlük Malzeme Müdürlügünden temin edilebilir. 

İstekli olanların bu işe ait kapalı teklif mektuplarını engeç 5.7.1979 Perşembe günü saat 11.00'e kadar Malzeme Müdürlüğümüze tevdi etmeleri ilan olunur. 

Ancak ihaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale tarihinden 3 işgünü önce yeterlik belgesi almak üzere belge Komisyonuna müracaat etmeleri gerekir. 

(Basın-12569-581) 


Brejnev'le Carter yapıyor. 

Dünyayı paylaşma peşinde koşan, sahte barış ninnileriyle ülkemizi içten yıkmak isteyen süper devletlerden barış bekleyenler yanılıyorlar. 
Rusya'yla Barış ve İşbirliği anlaşmaları yapanlar yanılıyorlar, 


Türkiye üzerinde bagımsızlığımızı ihlal edip U-2 uçaklarının uçmasına izin verenler yanılıyorlar. 


Boğazlarımıza savaş 


gemilerini getirip demir- 


letenler ve demirleyen 
Rus Çarları yanılıyorlar. 


Onlar sanmasın ki 
Türkiye sahipsiz. Türkiye'ye saldıracak olanların karşısında 45 milyonluk 


dimdik ayakta duran halk var. Emperyalistler Türkiye'yi zayıf halka ilan ediyorlar. Türkiye 


zayıf değildir. Türkiye halkı zayıf değildir. Emperyalistler o Türkiye'yi Kurtuluş (o Savaşımızdan örnek alsınlar. 

45 milyonluk Türkiye 
Halkı ülkesini korumasını bilir. Topraklarına, denizlerine, semalarına Sahip olmasını çok iyi bilirler. İki süper devlete karşı bağımsızlığını korumasını çok iyi bilir. 

Türkiye'nin efendisi olmak isteyen iki süper devletin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Bunu unutmasınlar., Yaşasın Türkiye 


Yaşar Ayaroğlu 


SURUÇ URFA 


Emekli Sandığının mal müdürlüklerine gönderdiği matbu kağıtlar neden 


arzuhalcilerde satılıyor? 
65 yaşını doldurmuş, DİLEKÇE ÖRNEĞİ:20.TL 
muhtaç, güçsüz ve kimse- NÜFUS ÖRNEĞİ:30.TL.vs 


siz Türk vatandaşlarına aylık 
bağlanması hakkında 1 
Temmuz 1976 tarihinde çı— karilan 2022 sayılı yasanın uygulanmasındaki yolsuzluklar had safhaya ulaştı. Bu yolsuzluklarla beraber bazı il ve ilçelerde bulunmayan matbu evraklar ancak arzuhalcilerde ve dava takipçilerinde para karşılığında bulunabilmektedir. 

Bu durumlar ilgililere müteadditdefalar anlatıldığı halde hiç bir kovuşturmaya tabi tutulmadan, bizzat kendileri tarafından bulunmayan evrakların arzuhalcilerde bulunduğu defalarca 65 yaşla ilgili servisler tarafından vatandaşa tavsiye edilmiştir. 

65 yaşla ilgili servislerce , arzuhalcilere gönderilen vatandaşların almış olduğu matbu evraklar veyahut belgelerin ayr, ayrı fiyatları bulunmaktadır. 
MAL BİLDİRİM BELGEsi: 30. TL 


Vatandaşlar ilçelerde malmüdürlüklerinde bulamadıkları belgeleri şehir merkezinden temin etmeleri daha pahalıya malolduğundan arzuhalcilerden almak mecburiyetinde bırakılmaktadırlar. Devletin 65 yaşını doldurmuş muhtaç ve güçsüz kimseler için Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce ilçelerde o malmüdürlüklerine göndermiş olduğu matbu evraklar nasıl olur da malmüdürlüklerinde o bulunmuyor da arzuhalcilerde para karşılığında vatandaşlara satılıyor. 

Yoksa bu işlere Mal Müdürlüklerince arzuhalciler mi bakmaya yetkili kılındı? 

İlgililerden cevap bekliyoruz. 

65 yaşını doldurmuş 
muhtaç, güçsüz ve kimsesizler adına 


bir okuyucu 


lütfü oflaz 


İşte hendek işte deve! 


“Pat!” 

“Ne düştü?" 

“Merak etme. . Hüküiet düşmedi. ." 

e e 

"Paramız düştü. ." 

"Yine mi?" 

Maalesef yine. . 

Son birbuçuk yılda biz diyelim üçüncü, siz deyin dördüncü kere. . . A 

İşte hendek, işte deve! 

Ya atlarsın, ya düşersin. . Ya da gider IMF' nin emrine girersin. . . 

O ne derse "başüstüne"' dersin... 

Yüksek oranlı devalüasyon ister, çaresiz kabul edersin. .. 

İğneden ipliğe zam ister, ister-istemez yerine getirirsin... 

Sonra? 

Ülkeyi İMF'nin değil, kendinin yönettiğini zannedersin. . . 

Sonra ? 

Onun vereceği bilmem kaç milyon dolar krediyi; yine onun yerli işbirlikçileri, işadamlarının ceplerine indiriverirsin. . . 

Sonra? 

Halkın sırtına biner, habire, "ekonomik kurtuluş savaşı" nutukları çekersin. . . 

Sonunda da ekonomiyi değil ama, belki bir süre daha kendi hükümetini kurtarmayı başarabilirsin. . . 

Buna hükümet etmek denirse tabii? 

* k * 

Şimdi manzaraya bakalım. 

Devalüasyonun ne olduğunu halkın anlayacağı bir dille anlatalım. 

Evet; . Devalüasyon ne demek? 

Milli paranın (Türk parasının) yabancı paralar karşısında değerinin düşürülmesi demek. 

Yani? 

Dışardan aldığımız herşeye, bundan böyle daha fazla para ödemek demek. 

Yani? 

Diyelim ki cebinde yüz liran varsa ve yapılan devalüasyonun oranı yüzde seksense, cebindeki paranın değerinin otomatikman yirmi liraya düşmesi demek. 

Yani? 

Seksen liranın yankesici maharetiyle cepten çekilmesi demek... 

Yani? 

Dün yüz liraya aldığın birşeyi, bugün beşyüz liraya alabilmen demek. . . 

Yani? 

Bugünün beşyüz lirasının, dünün yüz lirası kadar kıymeti olması demek... 

Yani? i 

Dün' soğan ekmekle karnını doyuran bir emekçinin, bugün artık kuru ekmeğe katıksız 0- larak talim etmesi demek... h 

Yani? u 

Dün bir öğün dehem Klıru fasülye, hem pilav yiyebilen bir ailenin, bugün ancak ikisinden birini yiyebilmesi demek... 

Yani? 

Devalüasyon demek, paranın deve edilmesi demek! 

Yani? 

Emekçi kitlelerin kemerlerini yine sıkması demek... 

Yani? 

Her yeni günün, bir önceki günü, bugünün dünü aratması demek... 

Yeterrr. . Sayma artık. 

Zaten saymak istesemde sayamam artık. 

* * * 

Yooo. . Kabahati hiç kimsede bulmayalım. 

Kabahat ne Ecevit'in, ne Demirel'in... 

Ne bu hükümetin, ne öncekilerin... Kabahat dışa-bağımlı bu düzenin, . . 

Düzen değişmedikçe sonuç değişmez, iş başına kim gelirse gelsin. 

Öyleyse aklımızı başımıza toplayalım ve tercihimizi yapalım. 

Ya bu düzen ve bunun sonucu olan devalüasyon, enflasyon, yokluk, yoksulluk. . . 

Yada? 
Karar sizin. 


SOLDAN SAĞA: 1) 619 
yıldan beri Edirne'de yapılmakta olan geleneksel güreş turnuvası - Bir nota. 
2) Başkaldıran, isyan e- 


ızle yeliz! 

Pjelkl İrlolelelela!slı | den - Serbest bırakma- Pire eğilelal8lelki 
Reis, başkan. 3) Sevimli, ‘KIAMA 4 


4) Tersi Afganistan'da bir “İZİ askeri darbe ile yönetimi “İ2İOİMİAİMİYİA gele geçiren Sovyet yanlı- 7 alel |e] 

a general - Yüz hareket- el0j ekil AzA METH leri. 5) Kimyada Tellür'ün 

simgesi - Tersi Yugoslavya'nın uluslararası trafik işareti - Çekişme, kavga. 6) Bir spor dalı - Tersi uçurum. 
7) Tersi rüzgar - Tersi kent dışı geniş alanlara denir - Anakara. 8) Bir meyva - Kışın en şiddetli zamanı. 
YUKARIDAN AŞAĞI: 1) İşçi sınıfının büyük öğretmeni Karl Marks'ın, temel görüşlerini ortaya koyduğu ve kapitalizmin eleştirisini yaptığı büyük eserinin adı, 2) Sahip, iye- Lifleri dokumacılıkta kullanılan bir bitki. 3) Dilek, dileyiş - Tersi bir hayvan. 4) Tersi bir halk sazımız. 5) Büyük pazar, fuar, 6) Tersi bir köpek cinsi - Tersi saç. 7) Tersi yön, taraf - Tersi cereyan. 8) Tayin etmek. 9) Pislik - Bir harfin okunuşu. 10) Çevresini rahatsız edici çocukça hareketler yapan, huysuz. 11) Başı atbaşına benzeyen küçük bir deniz hayvanı, 12) Sukıntı belirten bir ünlem - Tersi kaba dokunmuş bir çeşit yünlü kumaş. 
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DIŞ HABERLER SER! 


AFGANİSTAN DİNİ LİDERLERİNDEN HOCATÜLİSLAM SADIKİ: 


"İran, ABDyi dize getirdi, biz de Sovyetler'i dize getireceğiz” 


eSADIKİ: "KIŞ 
GELMEDEN TARAKİ'Yİ 
MUTLAKA 
DEVİRECEĞİZ" 


ABD'NİN 
STRATEJİK 
SİLAHLARI 


SSCB'NİN 
STRATEJİK 
SİLAHLARI 


SALT-2'NİN 
SINIRI 


2250 (azami) 
tüm stratejik nükleer füzeler 


1320 (azami) 
Her türlü MIRV 


1200 (azami) 
MIRV, SLBM, ICBM 


820 (azami) 
MIRV, SLBM 


Modern ağır MIRV 


ve ICBM 6€"AFGAN HALKI 


SOVYETLER BİRLİĞİNE 
ALERJİ DUYUYOR" 


e "KIRSAL KESİMİN 


MIRV: Çok başlıklı nükleer füze ICBM: Kıtalararası nükleer balistik füze SLMB: Denizaltılardan atılan nükleer balistik füze 


SALT-2 


hangi silahları 


kapsıyor 


ABD Dışişleri Bakanı Cyrus Vance ile Sovyetler Birliği Dışişle ri Bakanı Andre Gromiko; Vance ile Sovyetler'in Washington Büyük elçisi Anatoli Dobrinin; Cenevre'de Amerikan uzmanları ile Sovyet uzmanları si yapılan yüzlerce gizli-aı görüşmeden e 80 sayfalık bir metin ortaya çıktı: SALT -2. 


Nihayet Cyrus Vance, 9 Mas 1979 günü, Beyaz Sarayın 

sın salonunda yaptığı açıklamada, artık SALT -2'nin Haziran ayında Carter ile Brejnev arasında imzalanacağını duyuruyordu. İki süper devletin şefleri, dünyayı ii kere yokedebilecek kadar büyük güce sahip olan nükleer silahların yapımı ,ve kontrolü konusunda an 


şacâklardi. Anlaşmayı im. 


zaladıktan sonra da “bazı uluslararası soruları tartışacaklardı". 

Her iki süper devletin yöneti- 
-cileri SALT'ın (stratejik silahları sınırlandırma anlaşması) faziletlerinden bahsediyorlar. Anlaşmanın silahsızlanmaya hizmet ettiğini ileri sürüyorlar, Ancak bunda da Sovyet yöneticileri gene en önde. Brejnev'e göre SALT 
2 “sağduyunun zaferi"'ymiş. 


Peki hergün radyodan duydu- 


ğumuz, gazetelerden okuduğumuz SALT -2 Anlaşması nedir? 
Hangi silahları kapsamına almaktadır? SALT - 2'nin bazı teknik ayrıntıları şöyle: 


SALT -2 HANGI SILAHLARI KAPSIYOR? 


Amerika'dan ateşleyince Rusya'yı, Rusya'dan ateşleyince de Amerika'yı ovurabilecek kadar güçlü ve uzun menzilli nükleer silahlar SALT -2'nin kapsamına giriyor. SALT -2 ilk elde, karadan-karaya ve denizden-karaya atılan kıtalararası füzelerin sayısını 2400'de sınırlıyor. Yani her iki taraf da belli bir süre için 


-2400 füzeden fazlasına sahip olamayacak. 


è Daha sonra SALT-2, bu sayının, 1982 yılından başlayarak düşürülmesini öngörüyor. Buna göre, 1982'den sonra, anlaşmanın son bulacağı 1985'in başına kadar, her iki tarafın elindeki füze sayısı 2250'yi aşmayacak. 

Şu anda Sovyetler Birliği'nin 


edilmiş hedefleri vurabiliyorlar. 
Örneğin Rusya'dan atılan bir MIRV, Amerika'nın bir çok kentini birden yerle bir edebilir. 

SALT - 2'de MIRV'lara bazı kısıtlamalar getirilmiş. Buna göre her iki taraf en fazla 1200 
MIRV'a sahip olabilir. Bunun da 
820 adedi (o karadan-karaya 
MIR V'lardır. 


Batılıların "'Backfaire" diye adlandırdığı TU 26 Rus stratejik bombardıman uçağı. Bu uçaklar bir kıtadan kalkıp başka bir kıtayı bombalayarak, tekrar geldiği yere dönebilecek kadar bir uzun menzile sahiptir. Örneğin bu uçaklar, Avrupa'nın Kuzeyinden güneyine, hedeflerini vurabilir ve tekrar Rusya'daki üssüne dönebilir. Sovyetler'in diretmesi karşısında Amerikalılar bu uçakları SALT-2 kapsamına al- 


madılar. 


elinde, sözkonusu sınırların çok ötesinde, 2500 adet kıtalararası füze hulunmaktadır. ABD ise 
2058 füzeye sahiptir. Anlaşmaya göre Rusya füze sayısında indirim lie ABD ise tespit edilen 2250 tavanına kadar çıkabilecektir. 
or BAŞLIKLI FÜZELER 
E BAZI KISITLAMALAR 
Kısaca MIRV (çok başlıklı kıtalararası füzeler) yo adlandırılan bu füzeler birden fazla nükleer başlık taşıyorlar, Bu başlıkların her biri, önceden tespit 


Sovyet yapısı 

ICBM 

(Kıtalararası nükleer balistik füze). 

Bu füzeler, yeraltında "silo" 
denen yerlerde muhafaza ediliyor. 
ABD'de 

bu füzelerden 2060 
adet var. 

Hızla silahlanan 
Sovyetler Birliği ise 
2570 adet 

ICBM 'ye sahip. 


Tes 
Dz. K. K. 


SALT -2 başlık sayısında da bir tavan tespit ediyor. Buna göre bir MIRV füzesi en cok 10 
nükleer başlıklı olabilecek. 


İki süper devlet arasında ortaya çikan başka birdurum da, birisinin, bazı alanlarda başka silahlara sahip olmasıdır. 


Örneğin ABD'nin elinde, Sovyetler Birliği'nin sahip olduğu ve vr. ICBM denen füzelerden yoktur. Rusya şimdiden bu füzelerin 308 adedini mevzilendirmiştir bile. İşte SALT - 2, Moskova’ nın bu füzelerden çoğaltmamasını istiyor. İki ülke yetkilileri arasında varılan anlaşmaya göre, Sovyetler Biriiği "ağır" ICBM' leri "yapmayacaktır". 

Yine Sovyetler Birliği'nin elinde bulunan TU 26 (Backfaire) uçaklarına bir sınırlama getirilmemiştir. Oysa bu uçaklar kıtalararası stratejik bombardıman uçaklarıdır. ABD'nin elinde ise bu uçaklardan bulunmamaktadır. ABD'de sadece Vietnam Savaşından hatırladığımız B-52 bombardıman uçakları vardır..Carter, seçimlerden sonra ABD'nin yapmak istediği ve TU 
26 uçaklarının benzeri olan B-1 
stratejik uçaklarının yapımını durdurmuştur." 


YARIN: 
SİLAHLARIN 
KONTROLÜ 


TAŞKIZAK TERSANESİ DÖNER SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 


HASKÖY—İSTANRI! 


ONAY NO: 300 


Taşkızak iersanesi Döner Sermaye Genel Müdürlüğünce aşagıda belirtilen malzeme ,ilgili İdari ve Teknik Şartnamesine göre KAPALI ZARF USULÜ ile satın alınacaktır. 


MALZEMENİN CİNSİ 


MİKTARI 


©"'20 SOVYET UÇAĞI DÜŞÜRDÜK" 


TAHRAN (AA) 
Nur Muhammed Taraki rejimine karşı silahlı mücadele veren Afganistan halkının liderlerinden Hocatülislam Sadıki, kış mevsiminden önce Taraki' yi mutlaka devireceklerini söyledi ve şöyle dedi: "İran ABD'yi dize getirdi biz de Sovyetler'i dize getireceğiz" Bir yıldan beri sürmekte olan mücadele içinde binlerce A fganlının Taraki'nin ordusu ve Ruslar tarafından öldürüldüğünü belirten Sadıki, gerilla birliklerinin de bu süre içinde üçü general olmak üzere 10 bin Sovyet Askeri Danışmanını öldürdüklerini bildirdi. Sadiki, öldürülen Afganlıların Sovyet pilotları tarafından kullanılan uçaklarla kentlerin ve köylerin bombalanması sonucu hayatlarını kaybettiklerini belirtti, 
"20 SOVYET UÇAĞI DÜŞÜRDÜK" Hocatülislam Sadıki, özellikle Herat Ghazni kentleri ile ülkenin Güney ve 
Doğusundaki savaşlarda toplam 20 
Sovye: uçağını düşürdüklerini açıkladı ve şöyle dedi: "Rus uçakları Herat kentine karşı giriştikleri bombardımanlarda taş taş üstünde bırakmamışlardi "' 


% 80 İ GERİLLA LARIN KONTROLÜNDEDİR" 


NİKARAGUA'DA 


GERİLLALAR 
KUZEYE 
DOĞRU 
İLERLİYOR 


CYRUS VANCE SOMOZA'YA 
SİLAH SAĞLAMADIKLARINI AÇIKLADI 


*SOMOZA ABD'DEN YARDIM İSTEDİ 


MANAGUA 


Nikaragua'da Sandinista gerilla 


birliklerine ait ana kuvvetlerin gerilla 


ideri Edan Pastora komutasında Kos- 


ta Rika sınırı yakınlarından Kuzeye doğru ilerledikleri bildirildi. Diktatör Somoza'ya bağlı "Ulusal Muha- 


Afgan gerillalar 3'ü general 10 bin Rus danışmanını 


öldürdüklerini ileri sürüyorlar. 


fiz ordusuna ait uçaklar ise gerilla mevzilerini bütün gün boyunca bombalamaya devam ettiler. Başkent Managua'da çarpışmalar hâlâ devam ediyor. Gerilla birliklerinin başkentin havaalanına karşı havan ateşi desteğinde başlattıkları saldırılar yüzünden bütün uçak seferleri kesin olarak iptal edildi. 


AÇLIK TEHLİKESİ 


13 bın kişilik Ulusal Muhafız Ordusu ile Sandinista gerilla birlikleri arasındaki çarpışmalar ülkenin hemen her yanında bütün şiddeti ile devam ederken, başkent Managua'da açlık tehlikesinın ciddi boyutlara ulaştığı gözleniyor. Somoza'nın emri üzerine büyük ölçüde bombalanmış bulunan başkentte, halk yiyecek maddesi satan mağazalardaki mallara el koyuyorlar. 


SOMOZA ABD'DEN YARDIM İSTİYOR 


Öte yandan Nikaragua diktatörü Somoza ABD hükümetine bir çağrıda 


bulunarak Sandinista gerillalarının saldırısını durdurması için girişimde bulunmasını istedi. 


Amerikan "ABC" televizyonuna bir demeç veren Somoza, ABD'den askeri yardım istemediğini, fakat bu ülkenin bazı girişimlerde bulunarak savaşı durdurma yolunda kendisine ardım etmesi gerektiğini söyledi. 
stifa etmeyeceğini tekrarlayan Somoza şöyle dedi: "Ülke genellikle barış içindedir" 


VANCE'IN DEMECİ 


ABD Dışişleri Bakanı Cyrus Vance ise bir basın toplantısı düzenleyerek ABD'nin Somoza'ya silah sağlamadığını söyledi ve başka ülkeleri de gerillalara silah vermemeye çağırdı. 


Vance şöyle dedi: "Somoza'ya bir siyasal çözüm getirmesi gerektiğini böyle bir çözüm bulamadığı takdir- de savaşın süreceğini ve köklü bir çözüm şansının kaybolacağını söylemiştik”, 


| 
| 


AĞAÇ VİDASI PİRİNÇ (HAVSA BAŞLI) AĞAÇ VİDASI PİRİNÇ (HAVSA BASLI) AĞAÇ Vİ DASI PİRİNÇ (HAVSA BAŞLI) AĞAÇ VİDASI PİRİNÇ (HAVSA BAŞLI) AĞAÇ VİDASI PİRİNÇ (HAVSA BASLI) AĞAÇ VİDASI PİRİNÇ (HAVŞA BAŞLI) AĞAÇ VİDASI PİRİNÇ (HAVŞA BAŞLI) 


AĞAÇ VİDASI PİRİNÇ MERCİMEK BAŞLI AĞAÇ VİDASI PİRİNÇ MERCİMEK BAŞLI 


% 62-65 BAKIR ARTANI ÇİNKO 17x15 % 62-65 BAKIR ARTANI ÇİNKO 17x17 % 62-65 BAKIR ARTANI ÇİNKO 18x20 *4.62- 5 BAKIR ARTAN.ÇİNKO 19x30 %62- 65BAKIR ARTANI ÇİNKO 20x20 % 625 BAKIR ARTANI ÇİNKO 20x35 % 62-65 BAKIR ARTANI ÇİNKO 20x45 % 62-65 BAKIR ARTANI ÇİNKO 18x25 % 62-65 BAKIR ARTANI ÇİNKO 20x35 


1— Malzemenin tahmini bedeli 400.950. Tı. Geçici teminatı ise 19.788. TL.'sıdır 

2— Teklifler İdari Şartnamede belirtildigi gibi verilecektir. 

3— Satın alınacak (9) kalem malzemeye ait İdari ve Teknik Şartnameler Satınalma Komisyonu Başkanlığı ofisinden 
300. TL'sı Donanma Vakfına yardım makbuzu karşılığında temin edilir. 

4— Posta İle Şartname gönderilmez, bu husustaki muracaatlar cevaplandırılmaz. 

5— Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı kantına tabi değildir. 

6— Genel Müdürlüğümüzce herhangi bir teklifin seçilmesi ve üzerinde muameleye geçilmesi, Genel Müdürlük jle satıcı 


arasındabağlantı garantisi yükleme”. 


350 Grosa 


7— İhaleye istirak etmek isteyen firmalar geçici teminat olarak: Memleket Parası, Devlet | ç İstikraz tahvhl veya va- 


desiz Banka Teminat mektubunu Doner Serm aye Muhasebe veznesine yatırarak alacaklar, makbuzu teklif Zarflarının ha- 


rlcinde, koyacakları diğer evraklarıyla birlikte ayrı bir zarfın içine koyarak Döner Sermaye Satınalma ofisine kayıt etti- 


rerek vereceklerdir. 


8— Teklifler en geç 6 Temmuz 1979 Cuma gunü saat 14.00'« kadar verilecek ayni gün saat 14.30'da Satınalma Ko- 


misyonu Başkanlığınca açılacaktır. 


(B—16656—583) 


Geçtiğimiz yıl bir darbe ile iktidara gelen Nur Muhammed o Taraki'nin 
"bir Moskova uşağı" olduğunu belirten Sadıki şimdiki halde 6 örgütün bu rejime karşı mücadele içinde olduklarını söyledi ve’ bu örgütlerin en önemlilerinin Hizbi İslami; Cemaati. İslami, Na sır ve Hareketi İslami ol: duğunu belirtti. 

Hocatülissam Sadiki kırsal kesimin yüzde 60-80 inin Taraki rejimine başkaldıran halkın elinde olduğunu bildirdi ve kentlerde de hükümet kuvvetlerinin ancak gündüzleri duruma hakim olabildiklerini söyledi. Sadıki, gün battıktan sonra gerilla gruplarının kentlerdeki faaliyetlerinin yogunlaştığını, buna Taraki birliklerinin engel olamadıklarını bildirdi. 

Bu güne kadar ki çarpışmalar sonunda Besud, Naur, Ghazni, Malestan, Pencap, Darreh Suf, Bamyan, Namur, Samangan, Koh Daman ve Gülbahar kentleri de içinde olmak üzere 14 merkezin gerillaların denetimin- de bulunduğunu bildiren Sadıki, 100 bin gerillaya karşılık Taraki'nin elinde 50 bin kişilik bir ordu bulunduğunu söyledi. Sadıki. gerillaların elindeki silahların Doğu Alman ve Sovyet yapısı hafif silahlar olduğunu, az miktarda da ağır silaha sahip bulunduklarını belirtti. Afganlı lider bu silahların tamamının düşmanla savaş sırasında ele geçirildiğini söyledi. 

Hocatulissam Sadıki, Sovyetler Birliği'nin Afgan gerillalarına karşı savaşmak üzere Afganlılara çok benzeyenve 
Farsça konuşan Tacikler- den kurulu birlikleri Afganistan'a (o soktuklarını açıkladı. 
SOVYETLER'E KARŞI 

ALERJİ 

Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ın doğal gaz, pamuk, çimento gibi r inliklerini : sömürdüğünü belirten Sadıki şöyle dedi: "Afganlılar Sovyetler Birliği'ne karşı alerji duyuyor" 

Sadıki. İran ve öteki 
İslam ülkelerini, bir kaç bildiri dışında kendilerine destek sağlamamakla eleştirdi. 


HERKESE YÜKSEK 
ÖĞRENİM HAKKI 


DGBF 


Devrimci Gençlik Birlikleri Federasyonu Araştırma Bürosu Tarfından Hazrlanmşı. 


YENİ CIKTI 


Fiyatı 7,5 Lira ` 


srail işgali altındaki toj kamuoyunda kınanırken 


raklarda yeni yerleşim merkezleri kurması dünya srail Parlamentosunda şiddetli tartışmalara yolaçtı. 


İsrail Parlamentosunda yeni yerleşim merkezleri 


konusunda çatışma çıktı 


Pravda, 
Yunanistan'ın 
NATO'ya dönme ihtimalinden telaşa kapıldı 


MOSKOVA 
Pravda gazetesi Yunanistan'daki yabancı üslerle ilgili bir yorum yayınladı. Bu üslerin Yunanistan'ın komşusu "sosyalist" ülkelere yöneltilmiş bir mızrak olduğunu iddia etti. Bu durumun Başkan Karamanlis'in ilan ettiği "komşularla iyi geçinme politikasına ters düştüğünü ileri sürdü. 
Yunanistan'ın NA- 
TO'ya geri dönmesi olasılığından büyük bir 


telaşa kapılan Pravda, Yunanistan'daki Amerikan üslerinin statüsü konusunun NATO'ya dönüş sorunu çözülmeden Yunan Parla- 


mentosuna getirilemeyeceğini öne sürdü. 
Pravda bu konuda "Yunanistan, NATO ya dönüş için kendisine bazı özel haklar tanınmasinı arzuluyor" 
diye yazdı. 

Yorumda daha sonra şu iddiaya yer veriliyor: "Yunanistan'daki demokratik güçler ve büyük muhalefet partileri, NATO ile olan ilişkilerin kesilmesi ve ülkedeki yabancı üslerin özellikle Ame- 


Jikan üslerinin dağıtıl- 
'masını (o arzulamakta- 


dırlar. 


KUDÜS (AJANSLAR) 

İsrail Parlamentosunıda, yenii yerleşim merkezleri kurulması konusunda şiddetli tartışma çıktı. İsrail Parlamentosunda "liberal" eğilimli oldukları ileri sürülen bazı parlamento üyeleri Ekonomi Bakanının Filistinlilere ait toprakları içeren bölgelerde yeni yerleşim merkezleri kurulması projesine şiddetle karşı çıktılar, 

Öte yandan Batı Şeria Askeri Valisi, Bünyamin 
Bin Elizar son altı ay içiħde 1500 öğrencinin tutuklandığını açıkladı. Askeri Vali, Batı Şeria'nın Hebron kentinde yakın zamanlarda meydana gelen olaylarla ilgili olan Yahudi sanıkların "sert biçimde cezalandırılacaklarını"” söyledi. Bu samklar Filistinlilere karşı zor kullanmak ve evlerini yağmalamakla suçlanıyor. 


FİLİSTİNLİ 
LİDERLER 
LİBYA'DA TOPLANDI 

Filistin örgütleri liderleri Libya'nın ileri gelen yetkilileriyle (o Libya'nın başkenti Trablus'ta olaganüstü bir toplantı yaptılar. Tunus'tan dinlenen Libya radyosu bu haberi vermek için yayında değişiklik yaptı. Libya radyosu toplantıda başta Güney Lübnan olayları olmak üzere Ortadoğu bölgesinde ve Arap dünyasında meydana gelen son siyasal gelişmelerin 


-yanısıra Filistin sorunu 


üstünde durulduğunu bildirdi. 


Olağanüstü toplantıya, 
FKÖ Başkanı Yaser Ara. 
fat'tan başka Halk Cephesi Başkanı Habbaş, Filistin'in o Kurtuluşu için Demokratik Cephe Sekreteri Hawatme, örgütün Askeri Lideri Ahmet Cikril, Filistin Halk Savaşı Cephesi Sekreteri Semir Huşah ve "'Saika"'nın yöneticisi Zuheyr Muhsin" 
in katıldığı belirtildi. 


ABD'YI BOYKOT 


öte yandan Irak'ın Brezilya'daki Büyükelçisi Zaid Haydar, petrol üreticisi ülkelerin ABD' 
yi boykot edebileceklerinı ileri sürdü. Petrol fiyatmın saptanması gibi, petrol vermenin de ekonomik değil siyasi bir sorun olduğunu belirtti. 


IRAK GÜNEY YEMEN 
İLİŞKİLERİ 


Güney Yemen'de Iraklı bir profesörün öldürülmesinden İl gün sonra, 
Irak ile Güney Yemen ilişkilerinin iyice gerginleştiği bildirildi. 

Irak'ın Aden'deki Büyükelçisi Fevzi Avwni'yi geri çağırması üzerine Güney Yemen Dışişleri Bakanı Muhammed Salih 
Muti, bu kararın durumu ciddileştirdiğini söyledi. 

Güney Yemen Basın 
Ajansı, Profesör Rüştü'yi öldürmekle suçlanan beş Irak uyrukludan birinin diplomatik pasaport taşıdığını iddia etmektedir. 

Öldürülen Iraklı profesör, Moskova Üniversitesi felsefe bölümünden mezundu ve Aden Üniversitesinde öğrelim görevlisiydi. 


SALT: 
OYUNUN İKİNCİ 
PERDESİ BAHA TARGÜN 


Viyana'ya yola çıkmadan bir gün önce Alman televizyonunun SALT-2 anlaşmasının kapıya dayanması münasebetiyle hazırladığı dökümanter bir araştırma seyrettim. Film yapımcısı adeta seyirciye göz kırparak "'görüyor musunuz nasıl da uyutuyorlar bizi, bütün bunlar olurken 


silahsızlanmadan söz edilebilir mi?" demek isti- ' 


yordu bütün film boyunca. Boy boyysıra sıra atom başlıklı füzeleri, nükleer merkezlerdeki .çalışmaları, yarışmada geri kalmamak için alınan yeni tedbirleri gösterip gösteripsiki lider Viyana'da silahsızlanma anlaşması imzalayacaklar diyerek adeta alay ediyordu birinci dünyanın çarı ve başpatronuyla. 

SALT-I'in Moskova'daki imza törenini de seyrettik. Anlaşma dosyaları değiş tokuş edilirken Brejnev'in dosyayı bir kapışı var ki Nikson' un elinden! Sanki son andavazgeçecekler de yatacak yeni çarların planları. 

Sonra S5-20'lerin yerleşme planını seyrettik. 
Avrupa'yı kuzeyden güneye : bölen duvarın hemen doğusunda mevzilenmiş seyyar rampalar, sırtlarındaki üç başlıklı füzeleri Batı, Kuzey ve Güney Avrupa'nın en uzak noktalarına yetişecek Şekilde hazır bekliyor. Sayısı kesin olarak bilinmeyen bu orta menzilli füzelerin yapımı bugün Sovyetler Birliği'nde silah üretiminin büyük bir kısmını oluşturuyor. SALT-2'nin tüm stratejik atom baslıklı füzelere kilit vurduğunu ün. 
işte 5S-20'ler,bu binlerce tank o günü bekliyor. 
Brejnev neden Viyanalara koşturuyor sevinç içinde? ABD'ye saldırmak diye bir amacı yok ki Sovyetler'in 

Kaldı ki değil füzelere kilit vurmak, gelişmelerin denetimi bile garanti edilmiş değil. Uydularla yapılan kontrolün güvenilir olduğu iddia ediliyor ama Sovyetler'in yıllardan beri uyduları yoketmek için sılahlar geliştirdiği de iyice biliniyor. Bir de adamın aklına şu soru geliyor. 
Uydular güvenilir ise neden U-2'ler üzerinde bu kadar duruluyor 

Amerikalılar, SALT-1 çerçevesinde başlattıkları bir nükleer füze üssündeki silo kapaklarını 


düzmüşler üssün bır kenarına. Sovyet uyduları” 


bunların resmini çekip filoların boş olduğunu 


tespit ediyormuş. Fakat füzelerdeki ne oldu, ` 


bunu bilen soran yek. Filmi bizimle birlikte seyreden bir Alman arkadaş "bak şu sahtekarlara'' demekten kendini alamıyor. 

Filmde, başında tespit ettiğimiz vurgulamayı açık seçik buluyoruz: SALT'lar ABD'yi gemlerken Sovyetler'e yolu açıyor. 

Sovyetler'in en son teknikle donattıkları Backfire bombardıman uçaklarının SALT-2'de görüşülmesi söz konusu olduğunda Sovyet uzmanları, benzin depolarının ABD'ye gidiş dönüş için yetmeyeceğini neden göstererek, SALT-2 kapsamına alınmasına karşı çıkmışlardı. Gördüdünüz mü SALT-2 anlaşmalarının içeriklerinin ne kadar ince hesaplara dayandığını?! Adam 


ABD'ye atom bombası atacak uçağın, Rusya'da: 


ki üssüne geri dönmesini hesaplıyor! 

Bu arada, üretimi durdurulan B-2'lerin yakında hurdaya çıkacağını belirtmekte yarar var. 
Sovyet Backfire'lerin karşıtı sayılan B-52 bombardıman uçaklarının yedek parçalarını uçaklar dan birini parçalayıp öyle temin ediyorm Iş Amerikalılar. 

Carter elini yüreğine basıp "Kuran çarpsi imzalamam" der gibi "Amerika'nın güvenli tehlikeye düşürecek anlaşmayı asla imzalama: diye temkinlerde bulunurken, bir zamanlar SALT görüşmelerini yürüten baş delegesi Ame rikah Paul Nitze şöyle diyor: "SALT'ın ABD' nin güvenliğini tehkileye düşürmeyeceği hayaldir. 

Anlaşmaya karşı olan senatörlerin liderliğini 


yapan Demokrat Senatör Jackson'da anlaşmaya _ 


oy vermeyeceğini şu sözlerle dile getiriyor: "'Bu durumda kimseye güvenemem çünkü Ruslar SALT—2'den gayet zararsız kurtuluyorlar. Böyle bir anlaşmaya oy vermeyeceğim!" 


15 Haziran 1979 


örse çekiç 


# Gülay Kurnaz 


"Fesatkârane” girişimler 


Bindiği dalı kesmek diye buna denir işte. 

Türk - Harb - İş Sendikası Ankara Şube Başkanı, birkaç sahte solcunun işçiden kopuk davranışlarını fırsat bilerek çeşitli fabrikalardaki önder işçileri ihraç talebiyle onur kuruluna sevketmiş. 

Stadikanın teksir edip yolladığı yazıya bakılırsa, bu işçiler, sendika toplantılarını sabote etmek için planlar hazırlamışlar! Sendika aleyhine propaganda yapmışlar, sendikanın hükmü şahsiyetini rencide etmişler. "Fesatkarâne" hareketlerde bulunmuşlar! 

Kimdir bu işçiler? Ne gibi fesatkarane hareketlerde bulunmuşlardır? 

Sendikanın onur kuruluna sevkedilen bu işçiler, Aster - İş'in aylardır Askeri Tersanelere karşı giriştiği saldırıyı en başta göğüsleyen kişilerdir. TKP'nin Askeri Dikimevinde, Ana Tamir Fabrikasında başlattığı örgütlenme çalışmasını durduran, bu faaliyeti çökertmek için işçiler arasında siyasi ve ideolojik çalışma yürüten işte hu "fesat" işçilerdir. Yine bu fesat işçilerdir kı, Harb - İş yönetimini defalarca, TKP'nin sızma tehlikesine karşı uyarmış, mücadeleci bir tutum alması için ısrar etmiş ve bu yönde mücadele etmişlerdir. TKP'nin Bizim Radyodan yürüttüğü Türk - Harb - İş aleyhtarı kampanyayı çökertenler, işte "sendika aleyhine propaganda yaptığı" söylenen bu işçilerdir. 

Ama bu işçiler bir yandan Aster - İş'in saldırısını boşa çıkarmaya çalışırken, bir yandan da mevcut yönetimi eleştirmekten geri durmamışlardır. Devrimci işçiler, Aster - İş'in saldırısının başlangıcından bu yana, Harb - İş yönetimine şunu söylemişlerdir: "Rus uşaklığına karşı mücadele, sendikal demokrasiyi sağlamadan ve işçinin menfaatleri savunulmadan mümkün değildir. Sizler, Aster - İş'e karşı gerçekten mücadele etmeye niyetliyseniz, işçilerin kendi istedikleri temsilcileri seçmelerini , şube yönetimlerini demokratik bir şekilde değiştirmelerini, toplusözleşme görüşmelerinden haberdar olmalarını ve bizzat ağ göndererek izlemelerini sağlamalısınız. İşçinin ekonomik ve demokratik taleplerine sahip çıkmalısınız". 

Bütün bu eleştiri ve uyarılardan sonra, Harb-İş yönetiminin yaptığı ne olmuştur? Bu işçileri fesat ilan etmek ve ihraca kalkışmak. 

Aslında bu çelişme, bugün Türkiye'de sadece Türk Harb - İş'te değil birçok sendikada yaşanıyor. Birçok sendika yöneticisi, TKP'nin paravan sendikaları kendi iş kollarına ya da işerlerine karşı bir saldırıya giriştiğinde TKP'ye br mücadele ihtiyacı duyuyorlar. Ve ister istemez, TKP'ye, revizyonizme karşı en kararlı mücadele eden unsurlara, devrimci işçilere yöneliyorlar. Ancak, bunu yaparlarken, bütün o eski hastalıklarındar kurtulamadıklarından işçiye dayanmak 'iŞçiye'söveh memek; sendika içi demokrasiyi tanımamak; işçilerin taleplerine sahip çıkmamak gibi zaafları içlerinde taşıdıklarından bir yandan TKP'ye ve Rusya'ya karşı mücadele ettiklerini söylerken bir yandan bu mücadelenin en kararlı unsurlarına karşı düşmanca bir tutuma girebiliyorlar. Yani her iki cephede birden mücadeleye kalkışıyorlar. 

Oysa birçok tecrübe göstermiştir ki, böyle bir tutum sadece ve sadece sınıfın baş düşmanını yani revizyonizmi güçlendirmekte, onun ekmeğine yağ sürmektedir. Sendikalarını TKP' nin tasalludundan korumak isteyen bütün sendika yöneticileri, demokratlaşmak zorundadır. 

Bugün Türkiye'nin yaşadığı yeni saflaşma sürecinde, bazı güçlerin Rusya ve TKP'ye karşı mücadelenin gereğini anlamaları ile demokratlaşma sürecine girmeleri arasında çoğu kez bir zaman aralığı yaşandığı, bu iki sürecin aynı hızda gelişmediği görülmektedir. Bu bir gerçektir ve en bariz bir şekilde sendikalarda yaşanmaktadu. Ancak şu da bir gerçektir ki, Rusya'ya ve TKP'ye karşı mücadeleye kalkışan herhangi bir güç, biraz geriden de olsa demokratlaşma yolunda adımlar da atmadıkça, böyle bir sürece girmedikçe, yani her iki cephede birden mücadele etmekte direttikçe; yenilmeye, sınıf mücadelesinin akışı içinde yokolup gitmeye mahkumdurlar. Bu Türk Harb - İş yönetimi için de,daha birçok sendika yönetimi için de böyledir. Türk Harb - İş yöneticileri ya gerçek düşmana karşı mücadele etmeye karar verecek ve tabanla, deyrimcilerle birleşecek, ya da düşmanın ekmeğine yağ sürmeye devam edecek, o zaman da uzun süre ayakta kalamayacaktır. 


Devrimci Toprak-iş Hakkari Şube Başkanı 


”DİSK' ten atılan sendikalar merkeziyetciliğe karşı 


liğinin 


çıkmışlardır” 


Devrimci o Toprak-İş Sendikası Hakkari Şube Başkanı Sait Özer,. Sendikanın DİSK'ten ihracı üzerine Devrimci Toprak- 
İş yönetiminin tutumu konusundaki görüşlerini gazetemize şöyle açıkladı: 


"Bize gelen yazılarda sendikamızın DİSK'ten atılan sendikaların tekrar alınması yönünde çalışma yapması yüzünden ihraç edildiği söyleniyor. 
Gerçek durumu bilmiyorum. Ancak Devrimci Toprak-İş'in DİSK'in ihraç ettiği sendikaları sąvunduğu açık. Bunu sendikadan gelen yazılarda da görmek mümkün, 


“Ben, sendikamız merkezinin bu düşüncesine katılmıyorum 
Çünkü atılan sendikalar DİSK'te daima merkeziyetçiliğe karşı çıkmışlar ve kendi bildiklerini oku muşlardır. Bu tavırlarıyla asıl onlar işçi sınıfının bir- 


parçalanmasına 


Petrol-İş Samsun Şubesi vöneticileri ve iş eden tasfiyeci uygulamala; 


lerini söylüyorlar. 


çiler, Petrol-İş Genel Merkezinin sendika içi demokrasiyi yok m karşısında, sendikalarının Rusya'nın güdümüne girmesine müsade etmeyecek 


Petrol-İş'i Maden-İş”leştirme operasyonu devam ediyor 


PETROL-İ$ SAMSUN ŞUBE YÖNETİMİ DE GÖREVDEN ALINDI 


SAMSUN(ÖZEL) 
Türk-İş'e bağlı Petrol- 
İş Sendikası Genel Merkez Yöneticilerinin geçtiğimiz ay yapılan Genel Kurulda işbaşına gelen yeni Samsun Şubesi yönetimini görevden aldığı bildiriliyor. 


Genel Merkez tarafından Samsun Şubesine gönderilen bir yazıyla, seçimi kaybeden delegelerin yaptığı itirazın Gerel Yönetim Kurulu toplantısında görüşüldüğüve şube yöneticilerinin görevden alınmasına karar verildiği bildirildi. 


29 Mayıs tarihli Genel 
Yönetim Kurulu kararın- da, yapılan tasfiyeciliğe gerekçe olarak kongrede gizli oy açık tasnif ilkesi- ne aykırı davranıldığı, oy kullananlara ait imza listesinin eksik, hatalı ve yanlış olduğu, çeşitli sayımlarda oy kullananların sayısıyla Genel Kurula katılanların sayısı arasında değişiklik olduğu iddia edildi. 


Öte yandan Samsun 
Şube yöneticileri ve işçiler, subenim ilişkilerinin askıya alınmasının gerçek nedeninin başka olduğunu; kongreye gelen Genel Başkan Cevdet Selvi'nin Divan Başkanlığına seçilememesinin ve Genel 


Devrimci 
Sağlık-İş 
Göztepe 
SSK'da yetkiyi aldıklarını açıkladı 


İSTANBUL(ÖZEL) 
Devrimci Sağlık-İş Sendikası tarafından önceki gün basna yapılan yazılı bir açıklamada (İstanbul Göztepe SSK Hastanesinde toplusözleşme yetkisini Devrimci Sağlık-İş Sendikasının kazandığı söylendi. 


Devrimci Sağlık-İş Genel Sekreteri Doğan Halis imzasıyfa yapılan açıklamada, Bölge Çalışma Müdürlüğü ve İş Mahkemesinin Göztepe 
SSK Hastanesindevetkisizlik kararı vermesinden sonra işçilerin topluca Sağlık-İş Sendikasından istifa ederek Devrimci Sağlık-İş Sendikasına geçtikleri belirtildi ve yetkinin kendilerine ait olduğu öne sürüldü. 

Açıklamada yetkinin alınmasından sonra &ranın toplusözleşmenin yapılması- 


© Petrol-İş Samsun Şube Yönetimi Cevdet Selvi” nin Divan Başkanlığına seçilmediği bir kongrede işbaşına gelmişti 


© Petrol-İş genel merkezi Samsun Şubesi Genel Kurulunun geçersiz olduğunu iddia etti 


© Şube Başkanı İzzet Altıntaş:” Genel Merkezin uygulamalarını taraftarları bile tasvip etmiyor” 


Merkez yanlılarının kongreyi kaybetmesinin alınankararda esas etken olduğunu belirttiler, 13-14 Mayıs günleri yapılan Şube Genel Kurulunda Başkan olan İzzet Altuntaş 877, Genel Merkezin adayı Atilla Budak ise 
370 oy almıştı. 


` 


Petrol-Iş Samsun Şubesi Başkanı İzzet Altuntaş,muhabirimize yaptığı açıklamada Genel Merkezin iddialarını reddetti. 
Kongreden bu yana belgelerin kendi elinde bulunması nedeniyle Genel Merkezin incelemesine» imkan bulunmadığını bu nedenle kararın inceleme yapılmadan verildiğini söyledi Genel Kurulu geçersiz sayacak bir kararın 


ancak mahkeme tarafından verilebileceğini sözlerine ekledi. 


Izzet Altuntaş daha sonra şunları anlattı: 


“Bizi görevden alacaklarını duyduğumda hemen Genel Merkeze gittim. Sadık Bey'le görüştüm. Yapılan uygulamayı usülsüz bularak Yönetim Kurulunda engellemeye çalışacağını söyledi. Hukukçulara, sendikacılara danıştım, herkes gülüp geçti, ciddi bulmadılar." 


Yönetim Kurulu karatında ayrıca işçileri sürdürmek, işten çıkartmak 


gibi iddialarla ilgili olarak da Altuntaş şöyle dedi: "Buyrun işçilerin arasına 


gidem. Onlara sorup dinleyelim. Sizin söylediğinizi söylüyorlarsa ben ayrılacağım" dedim. 
Fakat Genel Merkezden yönetimi devralmaya gelen Hukuk Müşaviri ile Teşkilatlanma Sekreteri Musa Kurt 'işçiye ne lüzum var dediler. İşçinin önüne çıkamadılar." 

Konuşmasında Cevdet Selvi'yi piyon olarak niteleyen İzzet Altuntaş, Petrol-İş'in yöneticileri için "Bunların tabanda hiç güçleri yok. Önümüzdeki seçimlerde giderler. 
Petrol-İş'i (o Maden-İş'in yanına çekmek istiyorlar. 
Böylece DİSK ve Türk-İş dışında bir merkez oluşturmak çabasındalar"' dedi. 

İzzet Altuntaş. seçimlerden sonra arkadaşlarını topladığını ve "Bu iş bitti. Şimdi artık aynı işyerinde aynı dertleri gidermeye çalışacağız" dediğini belirterek Petrol-İş yönetiminin uygulamalarının taraftarları tarafından bile tasvip edilmediğini belirtti. 

Samsun Şube Başkanı konuşmasının sonunda, 
Genel Merkez yöneticilerinin kendilerine şube başkanı değil, "uşak" aradıklarını, hiçbir muhalefete tahammül edemediklerini, belirterek şunları söyledi: 

"Ama artık işçi uyandı. Beni asıl mutlu eden, işçi arkadaşların kendi davalarına sahip çıkmalaridir." 


Politika” nın uyduruk haberine cevap veren Topkapı Şişe Cam işçilerinden Ali Sırlı ve Bülent Sümer: 


"İşçilerin Rusya'ya ve MHP'ye karşı birliğinden yanayız” 


© Politika, Bölücülüğe Karşı Birlik Listesi adayları için 


MHP'li demişti 


İSTANBUL(ÖZEL) 

Topkapı Şişe Cam Fabrikası "Bölücülüğe Karşı Birlik” listesi temsilci adaylarından Ali Sırlı ve Bülent Sümer, Politika gazetesinde haklarında yayınlanan bir haberle ilgili olarak basına ortak bir açıklama yaptılar. Açıklamada, Politika 


, gazetesinin kendilerini MHP'li ve 


ÜUGD'ü gibi tanıtmaya çalıştığını, ayrıca TİKP—MHP işbirliği yapıyor diye yalan attığını söyleyen temsilci adayları "bu haber gerçek değil tamamen yalan olup, bizlere atılan bir iftiradır" dediler. 

Politika gazetesinin yayınladığı listenin matbaada basılan hatalı lis- te olduğu belirtilen açıklamada, bu hatalı listelerin ise sadece Hür Cam- 


İş Genel Sekreteri A.Rıza Gülkaya' 


ya verildiği ve daha sonra düzeltilmiş listenin matbaada yeniden basıldığı kaydedildi. 

Açıklamada devamla, "Bu da bize Politika gazetesine bu haberin sendika genel sekreteri tarafından 


verildiğini göstermektedir."' denildi. 

Topkapı Şişe Cam Fabrikası “Bölücülüğe Karşı Birlik" listesi adaylarından Sırlıve Sümer'in açıklamaları şöyle sürmektedir: 


"Bu haber Genel Merkezin Bölü- 


dar korktuğunu ve tarafsızlığını yitirdiğini göstermektedir. Şimdi de TİKP—MHP işbirliği yaptı iftirasına başvuruyor. Bunun da tutmayacağı gün gibi ortadadır. Biz işçilerin MHP'ye Rusya'ya karşı olan birliğinden yanayız." 

Açıklamanın sonuna "Listemiz, kahrolsun faşizm, sosyal-emperyalizm ve siyonizm demektedir. Bunu her zaman haykırdı, yine haykıracaktır.Biz ayrıca, bu yazıyı verenin gelip işçiler önünde bu iddiasını tekrarlamasını istiyoruz." denildi. 

Öte yandan öğrenildiğine göre, Topkapı Şişe Cam'da yeniden yapılmasına karar verilen temsilcilik seçimi, yarın yapılacak. 


na geldiği belirtildi. 


yol açmışlardır. 


T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDDÜRLÜĞÜ , Proje ve İnsaat Dairesi Başkanlığı 1— Diyarbakır DSİ X. Bölge Müdürlüğü hudutları içerisinde bulunan (Batman-Silvan sağ sahil sulaması 2. kısım ikmal inşaatı) işi kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 
2— İnşaatın muhammen keşif bedeli (195.000.000.-)TL. olup, geçici teminatı (5.863.750.-)TL.dır, 3— Müteahhitlikçe bu işte kullanılmak üzere iş proğramına uygun olarak santiyede çalışır vaziyette: (2) adet Ekskavatör, (1) adet Yıkama-Eleme tesisi, (1)adet yükleyici, (1)adet Dozer, (2)adet Keçiyağı Silindir ve Çekicisi, (1)adet Greyder, (2)adet Kompresör ve kafi miktarda Betoniyer, Vibratör, Kamyon, Arazöz, Motopomp ve lüzumlu diğer ekipman bulundurulacaktır. 
4—İhale 29.6.1979 Cuma günü saat (15) de Yücetepe Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı ANKARA, DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı katında toplanacak olan DSİ. Merkez Eksiltme Komisyonu tarafından kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
5— İhale tasarısı ve ekleri (1000) TL. mukabilinde 4. maddede yazılı adresten 11.6.1979 tarihinden itibaren temin edilebilir. 
6— İstekli Şahıs veya şirketlerin DSİ Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığına 21.6.1979 günü saat (17)'ye kadar bir dilekçe ile müracaat ederek ihaleye iştirak belgesi istemeleri ve bu dilekçeye aşağıdaki vesikaları eklemeleri lazımdır. 
a- Bayındırlık Bakanlığından alınmış Müteahhitlik karnesi aslı, (A) grubundan en az (195.000.000. -)TL.lik. 
b- Bugüne kadar ikmal ettiği ve halen taahhüdü altında bulunan işlerin hangi kuruluşa taahhüt edildiği, keşif bedelleri, ikmal tarihleri ve müracaat tarihine kadar yapılan iş bedelleri, c- 3. maddede istenilen mâkina ve teçhizatın kendisine ait olduğunu tevsik eden vesikalar, veya kiralıyacak ise, kiralayan şahıs veya firmadan alınmış Noterden tasdikli taahhütname ile makina ve teçhizatın kiralayana ait olduğunu tevsik eden vesikalar ve iş programına uygun olarak şantiyede hazır bulunduracağına dair usulü veçhile tanzim edilmiş taahhütname, d- Teknik personel beyannamesi ve kilit teknik personelin biyografisi, e- Bankadan alınmış Banka kredi durumunu gösterir belgeler, f- İş yerinin istekli veya yetkili vekili tarafından görüldüğüne dair DSİ. Diyarbakır 10. Bölge Müdürlüğünden alınmış yazı, g-Son 5 yıl içerisinde yapılan benzeri işlerde, B. Bakanlığı Karne artırma kat sayıları ile çarpılarak müracaat tarihindeki değerlere getirilmek üzere tek bir işde, bir yılda (30 milyon)TL' tutarında istihkak cirosu :sağladığını kanıtlayan 


.6.1979 günü saat (17)'ye kadar ihale tasarısı ve eklerini almamış olanlarla 6. maddede istenilen belgeleri eksik veya yetersiz olanlara iştirak belgesi verilmez. 

4— İhaleye iştirak etmek isteyen şahıs veya şirketlerin teklif zarflarını 29.6.1979 günü saat (14.45)'e kadar 4. maddede belirtilen adreste DSİ, Merkez Eksiltme Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 


10— Telgraf'la yapılacak müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 
a 


(Basın:15593 580) 


İZMİR'DE 6 MLSPB 
ÜYESİ YAKALANDI 


© Flazığ Devlet Hastanesini basan üç kişi bir doktoru ağır yaraladı 


HABER MERKEZİ 

İzmır ve Karşıyaka ilçesinde : çeşitli soygun ve kurşunlama eylemlerine katılan THKP-C 
MLSPB üyesi 6 kişi yakalandı. Bu arada bir süre önce Cumhuriyet Mahallesinde silahlı çatışma sonucu yakalanan Eylem Birliği üyesi Hüseyin Taşkın'ın Turgutlu Emniyet Amirliği baskınına fiilen katıldığı açıklandı. 

Karşıyaka Emniyet Amirliği ve Birinci Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonlar sonucu yakalanan THKP-C 
MLSPB üyesi Abdullah 
Demir, Ragıp Göksay, Nurettin Karabaş,Cavit Tetik, Mikail Sezer ve 
Enis Ceylan adlı kişilerin Nisan-Mayıs ayları içerisinde Ziraat Bankası Mithatpaşa Şubesi Tepecik Satış Deposu, Yapı ve Kredi Bankası Çimentepe Şubesi soygunlarını gerçekleştirdikleri, ayrıca çeşitli bombalama ve bazı hırsızlık olaylarına katıldıkları, bir genç kızın yüzüne kezzap dökerek yaraladık ları öğrenildi. 

Öte yandan bir süre önce Cumhuriyet Mahallesinde silahlı çatışma sonucu yakalanan THKP- 
C Eylem Birliği üyesi Hüseyin Taşkın'ın Turgutlu ilçesinde meydana gelen ve iki bekçinin ölümü ile sonuçlanan Emniyet 
Amirliği baskınına fiilen katıldığı açıklandı. 

Hüseyin Taşkın polis- te verdiği ifadede, baskın olayına katılan diğer kişilerin isimlerini de açıkladı. Taşkın ifadesinde Emniyet Amirliği baskını sırasında tabanca zoru ile içeri girdiklerini ve bekçileri tesirsiz hale getirmek için kaza ile vurduklarını söyledi. 

İSTANBUL VE 

SAMSUN'DA İKİ 

KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ' 

Samsun'da önceki gün öldürülen komando Şaban Eğili'nin cenazesi dün kaldırıldı. Cenaze korteji Irmak Caddesin- den in komandolar TİP enha binasını tasladılar. şapanEğili önceki gün Fevzi Çakmak Mahallesinde slogan yazan bir gurupla silahlı çatışmaya girmişti. Olayda Şaban Eğili ölmüş, slo- 


MHP'liler yeni tertipler 


kurşunlama , 


İzmir'in çeşitli semtlerinde yakalanan 6 MLSPB üyesi ve Cumhuriyet Mahalle- 


gan yazanlardan Necip 
Akın da yaralanmıştı. 

Öte yandan Samsun" 
un Zeytinlik Mahallesinde Oğuz Türkleri i Sokağındaki evinin penceresinden bakan Sefi Çelik adlı kişiye tabancayla ateş açıldı, Olayda yaralanan Çelik hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı 


, Ote yandan Silahtarağa'da Sünnet Köprüsü yanındaki boş barakalar- da önceki gün Saim Yılmaz adında 13 yaşındaki bir çocuğun, kafásı parçalanmış olan cesedi bulundu. 


Alınan bilgilere göre Ar-Cam Fabrikasında çalışan Saim Yılmaz, Örnektepe'de akrabalarının yanında kalıyordu. 


Kimliği o bilinmeyen kişilerce: öldürülen çocuğun kafasının parçalanmış olması da bilinçli olarak işlenen bir cinaye- te kurban gittiğini gösteriyor. Olayla ilgili olarak sorusturmaya başlandı. 

BİR DOKTOR 

AĞIR YARALANDI 

Önceki akşam Klazığ 
Devlet Hastanesini basan silahlı üç kişi, gece 


saat 21.30 sıralarında nö- 


betçi doktor Musa Duman ile hastabakıcı Mehmet Çelik'i ağır yaralayarak kaçtılar. 
KONYA'DA OLAYLAR 
Konya kent merke-. 
zinde Özlem Mahallesi Taşlıyol Sokakta oturan 


Şeker İlkokulu öğret menlerinden Mustafa Ertürk'ün evinin girişine yerleştirilen patlayıcı madde sabah saat 05.00 
de infilak etti. 

Patlamada ev büyük 


ölçüde hasar görürken Mustafa , Ertürk'ün eşi Müzeyyen Ertürk ile 


kızları Münevver Ertürk ağır şekilde yaralanarak Devlet Hastanesine kaldırıldılar. 

Öğretmen Ertürk'ün! 
patlamada iki gözünü yitiren kızı Münevver Ertürk'ün sağlık durumu ciddiyetini korurken, olayla ilgili olarak soruşturmaya başlandı. 

Öte yandan Aydınlıkevler semtinde durakta otobüs beklēyen Selçuk Eğitim Enstitüsü öğrencilerinden sol eğilimli Mus tafa Özçekin ile iki arkadaşı yaylım ateşine tutuldu. Ölen ve yaralananın olmadığı olayla ilgili olarak Eğitim Enstitüsü öğrencilerinden Sabri Uyar ve Kemal Uyar, adlı komandolar gözaltına alındılar. 


MASKELİ KIŞILER 
BİR FABRİKAYI 
YAKTILAR 


Bakırköy'de önceki gece maskeli 8 kişi bir fabrikayı basarak iki bekçiyi etkisiz duruma getirdiler ve yangın çıkarduar. 

Önceki gece saat 23, 
30'da vardiya değişimi sırasında fabrikaya gelen maskeli 8 kişiden üçü 


sinde silahlı çatışma sonucu yakalanan Eylem Birliği üyesi Hüseyin Taşkın (sağ- dan üçüncü) Emniyet Müdürlüğünde görülüyor. (Fotoğraf: THA) 


silah tehdidi ile iki bekçiyi etkisiz duruma getirdiler. Diğer beş kişi de fabrika çevresinde işçilere bildiri dağıttılar ve "Herşey THKP için, 
Her şey zafer için" sloganlarını attılar. Maskeli kişiler daha sonra fabrikanın camlarını kırdılar ve içeriye mazot dolu şişeler attılar. Çıkan yangın işçiler tarafından büyümeden söndürüldü. 


ÜÇ DEV-SAVAŞ 
ÜYESİ TUTUKLANDI 


Denizi'nin Acıpayam İlçesinde Aşağı ‘Mahalle de bir eve yapılan baskın- da silah ve patlayıcı maddelerle yakalanan üç Dev-Savaş üyesi gönderildikleri mahkemece tutuklandılar, 

Abdullah Çetin Kanat a ait evde yapılan arama- da, bir tabanca, 22 mer- mi, bir bomba ve teksir makinası bulunmuştu. 
Evde yakalanan Dev-Savaş üyeleri Fikret Baybars, Hayrettin Birsen ve Adem Gül, gönderildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanaılar. Bu arada aynı örgüt üyesi Bekir. Özde mir hakkında da gıyab tutuklama kararı verildi. 


BİR DERNEK 
BOMBALANDI 


Genç-Oncu derneği İzmir şubesi dün saat 19,30 sıralarında komandolar tarafından , bombalandı. 
Olayda ölen veya yaralanan olmadı. 


Tokat'ta son günlerde 


pesinde 30'a yakın işyeri ve ev tahrip edildi 


© Şehirde gerginlik sürüyor 


TOKAT (ÖZEL) 
MHP'liler son günlerde Tokat'ta tertip ve saldırılarını artırdılar. Geçtiğimiz cumartesi gecesi 
CHP ileri gelenlerinden Orhan Yoğurtçuoğlu'na ait tüpgaz bayiine tahrip gücü yüksek dinamit atıldı, ancak fitilin kopması ile dinamit patlamadı. 
Ertesi gün pazar akşamı ise, başını Sebati ve Yamin adlı komandoların çektiği bir grup 
MHP'li ,TÖB - DER'e saldırarak camlarını kırdı. 
Aynı grup daha sonra 
Eğitim Enstitüsü ve çevresindeki binalara saldırdı. 
Ancak bu saldırı mahalle sakinlerince geri püskürtüldü. 

Aynı gece şehrin bütün sokaklarına "Eğitim Enstitüsü (OKomünistlere Mezar Olacak" sloganları yazıldı. 

Pazartesi sabahı olaylar Eğitim Enstitüsüne sıçradı. 200 kişilik bir grup, eğitim ve öğrenimi engellemek amacıyla çatışma çıkarmak istediler. 
“Okulu Kapattıracağız, Komünistleri Yaşatmayacağız" diye sloganlar atan saldırganlar güvenlik kuvvetlerince dağıtıldilar. 

Ders saatinin bitimin- de ise MHP yanlıları okuldan dağılan öğrencilerin üzerine taş ve silahlarla saldırdılar. Çatışmada bir jandarma eri ve bazı öğrenciler yaralandı. 
10 kadar evin camları kırıldı. Şehir merkezine ilerleyen saldırgan grup CHP'li ve Alevi: yurttaşlara ait 17 işyerine ve 2 
meskene saldırarak buraları tahrip ettiler, Aynı gece tekrar bir düğünevi- ne saldırdılar. 

Meydana gelen olaylari önlemede güvenlik kuvvetleri yetersiz kalınca, Zile'den 70 civarında 


jandarma ve Samsun'dan toplum polisi getirildi Nlaylar önceki günde sür dü, MHP yanlıları sabahlara kadar silah sıkarak halkta tedirginlik yarattılar. 

Tokat'ta meydana gelen sayısız bombalama ve saldırı olaylarını dü- 


zenleyen komandoların şunlar olduğu bildiriliyor: Eğitim Enstitüsü eski ÜOD Başkanı Mustafa Tombul, Eğitim Enstitüsü hademelerinden Hamza Keskin ve Mehmet Çelenk, Ortaklar Eğitim Enstitüsünden sürülen Sezai Deyim, Ülkü-Bir üyesi 


öğretmen Mustafa Çakır, Halen Erzurum'da görev yapan polis memuru Halil Çelik, Eski ülkü-Bir Başkanı Muzaffer Çelik 
(Oba Başkanı) ve Eğitim Enstitüsünden sürgün edilen Osman Baş. Bunlardan bir kısmı yakalanarak gözaltına alındı. 


KARGAŞALIK VE BÖLÜCÜLÜK BÖYLE Mi ÖNLENECEK? 


Ajanlık yapmayı reddeden köy muhtarı, 


jandarma komutanının saldırısına uğradı 


ELAZIĞ (ÖZEL) 


Sikıyönetimin son olarak iki ay daha uzatılmasından sonra Elazığ' ın Başyurt Karakolunda yapılan köy muhtarları toplantısında, muhtarlara ajanlık teklif edildi. Sıkıyönetim görevlilerinin bu tekliflerini kabul etmeyen Akyokuş köyü muhtarı, güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı. 


Başyurt karakolunda 


yapılan köy muhtarları toplantısında, Uzman Çavuş Bahattin Aslan ve Jandarma Komutanı Sabri Sovend,toplantıda bulunan muhtarlara ajanlık teklif ettiler. Burada getirilen teklifi redden ve bu yüzden, jan- 


darma Komutanı Sabri Sovend' in saldırısına uğrayan Akyokuş köyü muhtarı şunları söyledi: 


"Mayıs ayında Sıkıyönetim tarafından yapılan köy muhtarları toplantısında, Uzman Çavuş Bahattin Aslan, bazı emirleri okuduktan sonra muhtarlardan iki adet fotoğraf İstedi. Sebebini sorunca beni makamına çağırdı. Orada bana iki fiş uzatarak bunlar ajan olma fişidir, sizden bunun için fotoğraf istiyorum dedi. Ben ise bu teklifi reddedip karakolu terkettim."' 

Akyokuş köyü muhtarı sözle rine şöyle devam etti: 


"Birkaç gün sonra, jandarma çavuşu, köye gönderdiği jandarmalarla hemen gelmemi söyledi. Bir muhtar arkadaşla beraber karakola gittik. İçeri girer girmez Jandarma Komutanı Sovend, bizi sorguya çekme- ye başladı. Bunun ardından "fotoğrafları vermeyen sen misin anasını ....tiğimin oğlu " diye üstüme saldırdı. Daha sonra karakolun dışına attı. Aynı gün jandarmalar yolumu keserek beni tekrar karakola götürdüler. Karakolda Uzman Çavuş Bahattin Aslan "bu gece eve gitmeyeceksin" diyerek beni gece saat 21.00'e kadar bekletti. Daha sonra Jandarma Komutanı Sabri Sovend, beni tekrar sorguya çekerek "'ni- çin fotoğraf vermiyorsun ulan eşşoğlu eşşek, 95 muhtar içinde sen mi sivri zekalısın?" şeklinde sataşmaya başladı Bu girişimlerinden sonuç alamayınca tehditler savurmaya başladı: "Ya fotoğrafları verirsin ya da muhtarlıktan istifa edersin yoksa elimizden çekeceğin var". 
Bende bu tehditlerden yılmayacağımı, fotoğraf vermeyeceğimi ve muhtarlıktan da çekilmeyeceğimi söyledim. 

Bütün çabalarına rağmen bana ajanlığı kabul ettiremeyen Jandarma Komutanı, gece saat 22.00'de beni karakoldan dışarı attı." 


15 Haziran 1979 


TİKP Diyarbakır İl Örgütü 


”U-2' lere ve Rusya’ ya Teslimiyete Hayır” 


yürüyüşü düzenleyecek! 7 


DİYARBAKIR (ÖZEL) 

Türkiye İşçi Köylü Partisi (TİKP) Diyarbakır İl Örgütü bir basın bildirisi yayınlayarak, Diyarbakır'da ''U - 2 Amerikan uçaklarına ve Rusya' ya Teslimiyete Hayır" yürüyüşü düzenleyeceğini açıkladı. 

"U-2 uçamaz, Rusya geçemez" başlığıyla yayınlanan basın bildirisinde şu görüşlere yer verildi : 

"Koltuk kavgasından başka bir meselesi olmayan CHP - AP -MSP vs. gibi partiler milli bağımsızlığımızın korunmasının acil olduğu bir dönemde Amerika ve Rusya'ya boyun eğmekle günümüzün (o Vahdettinlerinin rolünü oynamaktadırlar. 

Partimiz, Milli Kurtuluş Savaşımızda oldugu gibi, milli bağımsızlığın isyan bayrağını yükseklere kaldırmıştır. 

TİKP Diyarbakır İl örgütü olarak, Türkiye' nin dört bir yanında tutuşturulan bu meşaleyi bizde 25 Haziran 1979 günü düzenleyeceğimiz bir yürüyüşle tutuşturacağız. Halkımızı bu yürüyüşe katılmaya ve teslimiyetçileri protesto et- 


meye çağırıyoruz." 


Rusya Türkiye” ye karşı sözlü ve 


yazılı propagandayı yoğunlaştırdı 


Bizim Radyo ve TKP” nin Sesi saat başı yayın yapmaya başladı 


ANKARA (ÖZEL) 
Rusya, merkezi Doğu Almanya'da bulunan 
TKP aracılığıyla Türkiye ye yönelik olarak yürüttüğü sözlü ve yazılı propagandayı (o yoğunlaştırmaya karar verdi. ''Emperyalizmin zayıf halkası" olarak niteledikleri Türkiye'yi "çökertmek ve tam bir teslimiyete sürüklemek" amacıyla girişilen 


ORDU (ÖZEL) 


ABD ve Sovyetler 
Birliği arasında imzalanan SALT-2 anlaş- 


ması ve Ü-2'lerle ilgili olarak muhabirimizin sorularını cevaplandıran çeşitli kuruluşların yöneticileri, U-2 uçaklarının semalarımızda uçmasına izin verilmemesini istediler, Rusya'nın onayının istenmesi konusunda da "Bizim neyi uçurup neyi uçurmayacağımıza Rusya karar veremez" dediler. 

Karadeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Cemil Ciğerim, bu konuda verdiği demeçte, "Türk devleti U-2 uçakları konusunda kesin tavrını ortaya koymalıdır. Ne ABD'nin, ne de SSCB'nin çıkarları için ödün verilmemelidir" dedi. 

Aynı zamanda Çağdaş Gazeteciler Derneği Başkanı ve "Karadeniz 52" gazetesinin 
Genel Yönetmeni de olan Ciğerim, U-2'lere izin verilmemesini istedi. Ciğerim, "SALT-2 anlaşmasının dünya barışına hizmet edeceğine inanmadığını" belirtti. 


AP İL BAŞKANININ 
DEMECİ 


Adalet Partisi Ordu 
İl Başkanı Avukat Güner Sağra ise, muhabirimize verdiği demeçte, SALT-2 anlaşmasını "barış için atılmış 


bir adım" olarak niteledi. Sağra, demecin- de, "SALT-2 ile iki 


devlet fevkalade önem- 


bu hareket doğrultusun - da Doğu Almanya'dan yapılan "Bizim Radyo" 
ve "TKP'nin Sesi" yayınları artık saat başında tekrarlamyor. 

Bir yıla yakın zamandır naylon gazete olarak çıkmakta olan "Politika" mn, yeniden jpiyasaya sürülmesi kararının da aynı program çerçevesinde yürütüldüğü belirtildi, 


Güner Sağra 


IMF Başkanı ile Paris'te konuşan 


(X ® wv 
Müezzinoğlu: 


a 


anlaşma sağlandı” 


HADİ ULUENGİN 
PARİS'TEN 
BİLDİRİYOR 

Önceki gün Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Bakanlar Konseyi toplantısma katılmak üzere Paris'e: gelen Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu 
IMF Başkanı Jacgues de Larosiere ile yaptığı 3,5 saatlik görüşmeden sonra Türkiye ile IMF arasında 31 Mayıstan beri sürdürülmekte olan görüşmelerin sona erdiğini ve her iki taraf arasında anlaşmanın kesinleştiğini açıkladı. 

Müezzinoğlu önceki gece Paris'te bulunan 
Türk gazetecilerine yaptığı açıklamada "IMF ile sürdürülen görüşmeler sonucunda bir anlaşmaya vardık. Bu anlaşma IMF kurallarına göre örgütün yönetim kuruluna sunulduktan sonra yürürlüğe girecektir. Niyet mektubunun içeriği konusunda da tam bir anlaşma sağlanmıştır, IMF ile şu an- dan itibaren bütün müzakereler bitmiş oldu. Bu anlaşma IMF yönetim kurulundan geçtikten sonra IMF Türkiye'ye 


Hükümetin U-2'lerle ilgili tutumu Ordu'da tepkiyle "- © 


karşılandı 


“Ordu Sesi” gazetesi Yaz diğer çalışanlarıyla birlikte 


(sağda) 
Alaettin Benal 
(solda) 


© Ordu Barosu Başkanı:” Kendi ülkemizde yalnız bizim uçağımız uçmalı” 


© Karadeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Ciğerim:” Ne ABD” nin nede Sovyetler” in çıkarları için ödün verilmemeli 


li tasarruf sağlayacaklardır. Bu husus, tarafları iyi niyet kurallarına davet edecek iç faktördür" şeklinde konuştu. 

KENDİ ÜLKEMİZDE 
BİZİM UÇAĞIMIZ 
UÇMALI" 

Ordu Barosu Başkanı Ahmet Öncü, muhabirimizin sorularına verdiği cevapta, "Silahsızlanma ve dünya barışı- nın bu tip anlaşmalarla sağlanamayacağını" belirtti, Öncü U-2 uçak- 


rı bağımsız bir Türkiye istiyoruz. İslam ülkelerinin bir blok içinde toplanmasında yarar görüyoruz. U-2'lerin Türkiye üzerinde uçması, gelecekte Rusya ve Amerika'nın yurdumuzu savaş alanına çevirmesinin bir görüntüsüdür." 

Akıncılar Derneği 
Ordu Şube Başkanı Kemal Cebeci de, "Türkiye'nin kendi savunması için kendi kaynaklarına dayanan bir milli 


ları konusunda da şöy- savunma kurması gele dedi: rektiğini belirtti. Ce- 
“Kendi ülkemizde beci, U-2'lere ve bu 

yalnız bizim uçağımız konuda Rusya'nın onauçmalıdır. Buna karşı ymın istenmesine karşı 

çıkmalıyız. Hiç bir ge- çıktı. 

rekçe U-2 uçaklarının U-2'ler o konusunda 


Türkiye üzerinde uçmasını haklı gösteremez, 
Bunu uçuran Amerika da olsa Rusya da olsa karşıyım." 


kendileriyle görüştüğümüz yerel yayın organlarının yönetici ve yazarları, U-2'lere kesinlikle karşı olduklarını açıkladılar. 

Anadolu Basın Birliği Ordu Şubesi Başkanı ve "Ordu Sesi" gazetesi sahibi Atilla Şim-* şek, "ABD ve Sovyetler Birliği'nin SALT-2 anlaşmasına uyacaklarını sanmadığını ve gizlice silahlanmaya devam 


"İKİ SÜPER DEVLET 
DÜNYAYI TAKSİM 
ETMEK İSTİYOR" 


“Her iki süper devletin de dünyayı taksim etmek için çalıştıklarını" belirten, MSP Ordu İl 2. Başkanı Ce- 


mal Oral da, U-2'lere edeceklerini" söyledi. 
karşı çıkarak şöyle Şimşek, "U-2'ler, biz dedi: yararlanacaksak ve bi- 


"Biz bloklardan ay- 


zim kontfolümüzde 


ı İşleri Müdürü Rıza Şimşek (ortada), gazetenin 


e /MF ile yapılan anlaşma IMF Yönetim Kurulunun onayından sonra yürürlüğe girecek 

e Müezzinoğlu, IMF kredisinin bu yıl için 300 
milyon dolar olduğunu söyledi. 


acil yardım olarak 300 
milyon dolar verecektir" dedi. EA 

“Türkiye ite IMF arasında Paris'te sürdürülen IMF-Türkiye görüşmelerinde Türkiye'yi temsil eden Maliye Müsteşarı 
Vural Güçsaviş niyet mektubunun bugün Maliye: Bakanı Müezzinoğlu tarafından imzalanarak 
IMF Başkanına sunulacağını belirtti. Güçsavaş' ım açıklamasında "Niyet mektubu hazırdır. Önemli olau IMF ile görüşmelerin bitmesi ve anlaşmaya varılmasıdır"' şeklinde konuştu. 

Önçeki gün Paris'teki 
OECD Genel Merkezinde 24 üye ülke bakanlarının ve uluslararası kuruluş ve örgüt temsilcilerinin katılmasıyla başlayan Kalkınma ve İşbirliği örgütünün 18. Yıllık Olağan Bakanlar Konseyi toplantısında Maliye Bakanı Müezzinoğlu dün 


olursa uçabilir" dedi. 

Aynı gazetenin Yazı İşleri Müdürü Rıza Şimşek de, "Türkiye' 
nin semalarında kimin ve hangi tip uçakların uçacağına, hiçbir yabancı devletin ekonomik ve siyasal baskıları olmadan kendisi karar vermelidir" dedi. 

"Yeni Haber" gazetesi sahibi ve Sorumlu Yönetmeni Erol Ataşan da bu konuda şunları söyledi: 

"ABD'nin U-2 uçaklarının Türkiye'nin üzerinde uçması ve bu konuda Rusya'nın onayını istemesi konusunda, bir değerlendirme yapmayı bırakın, düşünmek dahi istemiyorum. 
Bu, fevkalade yanlış bir tutum olup, iç işlerimize karışmak ve hükümranlık haklarımıza düpedüz saygısızlıktır" 
dedi, 


"ABD VE RUSYA 
YENİ SİLAHLAR 
YAPMAK İÇİN 
YARIŞIYOR" 


"Gündem" gazetesi sahibi Adem Ekiz, bir yanda silahsızlanma için çalışmalar yapılırken, öte yanda ABD ve Rusya'nın yeni yeni silahlar yapmak için yarıştığına dikkat çekti. 

Ekiz, "U-2'lerin uçması için Rusya'dan izin istemek, bağımsızlık mücadelemizin anlamını Oo kaybettirmektedir" dedi. 

"Halkın Sesi" gazetesi Yazı İşleri Müdürü Rüstem Çelebi de, 
"ABD ve Sovye'ler Birliği arasında alınan kararların, tüm ulusların yararına olacağından kuşkulu" olduğunu belirtti. Çelebi, U-2'ler konusunda da "Türkiye'nin egemenlik haklarına gölge düşürecek her türlü girişimlere kesinlikle karşı olduğunu" söyledi. 

SALT-2 anlaşması- 

“Dünya barışına etmediğini" 
açıklayan Ordu Havadis gazetesi sahibi Alaeddin Benal ' ise, "Türkiye üzerinden uçacak ABD'nin U-2 uçakları için izin alınması belki komşuluk münasebetleri açısından düşünülmüş o olabilir" şeklinde konuştu. 


nın hizmet 


öğleden sonra bir konuşma yaptı. 

Maliye Bakanı Müezzinoğlu Türkiye'ye 17 
ülke ve 3 uluslararası kuruluş tarafından sağlanan yardımın Türk ekonomisine geçen yıl ağır darbeler indiren türden gecikmeler tekrarlanmadan tamamlanmasını isteye- tek "Bu seferki yardım gecikmeksizin kullanılahilirse Türkiye ilan etti- 
$i ekonomiyi güçlendir- ne programını aksamaaz uygulayarak içinde pulunduğu güçlüklerin istesinden gelecektir"' de- li. 

ÖKÇÜNÜN 
GÖRÜŞMELERİ 

Öte yandan VECD Baanlar Konseyine katılmak için Fransa Başkentinde bulunan Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün 
Kanada Dışişleri Bakanı Flora Mac Donald, Yugoslavya Delegasyon Başkanı Boris Snuderl, Japonya Ekonomi Bakanı Genkoura Furuhashi ve 
İsveç Ekonomi Bakanı İngemar Mundebo ile dü öğleden sonra ikili gö meler yaptı. Görüşmelerde OECD üyesi bu ülkelerin Türkiye'ye yapacakla- 


rı ekonomik yardım konularının ele alındığı sanılıvor. 


Gazetemiz baskıya hazırlandığı sırada Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün'ün Paris'teki toplantıya katılan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Warren Christopher ile bir görüşme yapıp yapmayacağı henüz kesinlik kazanmamıştı. OECD çerçevesi içinde Türkiye'ye verilecek yardımın işlerlik kazanmasından önce Türkiye'ye avans niteliğinde kredilerin verilmesi için girişimlerde bulunacağı sanılan Ökçün'ün bu konuda Christopher'den olumlu bir cevap alması beklenmiyor. İyi haber alan kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ABD' nin avans niteliğinde bir köprü kredisini derhal Türkiye'ye vermesi bazı hukuki nedenlerden dolayı olanak dışı. 

Diğer taraftan OECD çevrelerine yakın kaynak lardan elde edilen bilgilere göre Türkiye'ye kısa bir süre içinde yaklaşık 200-250 milyon dolar civarında bir avans kre dinin verilmesi bekleniyor. 


SALT-2 ÖNCESİ VİYANA: 


"WENER'E 


KULAK VERİN” 
Baha Targün 


Gazeteciler için hazırlanmış koca çalışma salonun da daktilo sesleri ve flaş patlamaları arasında Sovyet gazetecilerini arıyorum. Gazeleciler birbirlerinin fotoğraflarını ve filmlerini çekiyorlar. Üç spotun aydınlattığı üç kameranın film çektiği şişku bir gazeteci dikkatimi çekiyor. Fotoğrafçılardan birinin yakasındaki kimliği okuyorum: Jewgeni Bowkun "Bugünkü Sovyetler Birliği" adlı Almanca derginin muhabiri. 

Az sonra filmi çekenler de,poz verenler de birlikte 


salondan çıkıyorlar. Meğer hepsi de Yeni Çarın ga- » 


zetecileriymiş. Birbirlerinin resmini çekip reklam yapıyorlar. 

Arkalarından çıkıyorum 

Jewgeni Bowkun'a kendimi tanıtıyorum. Tokalaşıyoruz. 

Salt 2'nin başarı olarak nitelenip nitelenmeyeceği konusu tartışılıyor. Siz ne diyor sunuz? 

—Tabii ki başarı. Kesinlikle. Silahsızlanmayı sağlayan bir adımdan nasıl olur da şüphe edilir? 

—Salt 2'nin silahsızlanmayı sağlayıp sağlamayacağı da tartışılıyor. 

—Böyle yalanları Der Spiegel gibi gazeteler uyduruyor. Bu konuda Batı Alman politikacılarına kulak vermek gerek. Örneğin Herbert Weiner. 

—Herbert Weiner'in açıklamaları çok uzun süre tar- 


tışıldı. Dışişleri Bakanının ve Savunma Bakanının al-, 


dıkları açık tutuma karşı da geri çekilmek zorunda kaldı. 

Diyelim ki SALT 2: Stratejik Atom 'Başlıklı füzelerin sayısını sınırlıyor. Peki SS-20'lerin yapımının sürmesi ile silahsızlanma arasındaki çelişkiyi nasıl açıklıyor sunuz? 

—Bunlar birbirinden ayrı şeyler. önemli olan stratejik silahların sınırlandırılması için olumlu adımlar atılmasıdır. Ayrıca da Sovyetler Birliği şimdiye kadar hiç savaş başlatmamıştır. Bunun için silahlanması savunmaya yöneliktir. Bu cümleyi bir zamanlar aynen Weiner de söylemişti. 

Bowkun 'dan daha sonra görüşmek üzere ayrılıyoruz. Ayrılmadan önce resimlerini çekmek istiyo- rum. Türkiyeli meslektaşlarına güzel güzel poz veriyorlar. 

Salona döndüğümde diğer Türk gazetecilerini ararken birinin kimliği daha çarpıyor gözüme: Bulgaristan. Jewgeni Bowkun kadar olmasa da iyi Almanca konuşuyor Bulgar gazeteci Peter Kaner. 

—Az önce Sovyet meslektaşlarınızla görüştüm Fikirlerini aldım. Ne diyorsunuz. Anlaşmanın başarı derecesi üstüne? 

— “Anlaşma büyük başarıdır. Olumlu bir adım daha atılmıştır, 

—Anlaşmanın “Ssilahsızlanmayı getireceği'' üstüne tartışmalar sürüyor. Biliyorsunuz belli silahların sayılarını sınırlama başka şey, silahsızlanma başka şey. 

—Silahsızlanma yolunda atılmış bir adım olarak kadul etmek gerek. S.E 

EN İYİ TAHLİLİ JAPON YAPT] 


Amerikalıları arıyorum, bulamıyorum. Herhalde akşam Başkanlarıyla birlikte gelecekler. 

"Basın" adlı Viyana gazetesine göz attığım bir strada yine birinin çevresinde 3-5 kişinin toplandığını görüyorum. Bu seferki bir Japon. Tam konuşmaları- nın bitimine raslamışım. Kendimi tanıtıyorum. Bir Türk gazeteci ile konuşmaktan memnunluk duyduğunu söylüyor. Bir günlük gazetenin: muhabiri olan Mister Sava'ya aynı soruları yöneltiyorum. Sava,anlaşmanın Sovyetler'in işine yaradığını, Sovyetler'in bozuk ekonomisini düzeltmek için bir nefes alma devresine ihtiyacı olduğunu söylüyor ve ilk kez Çin'in adı geçiyor. í 

—Şimdiye kadar her şeye iki köşe karar verdi. Fakat şimdi Çin'de dünya sahnesinde söz sahibi olmaya başlıyor. Üç köşe iki köşeden iyidir. Denge daha iyi sağlanır. 

—Sovyetler'in gerçekten  silıhsızlanmadan yana olduğuna inanıyor musunuz? s 

—Sovyetler silahsızlanmadan yanaymış gibi görünüp, bir yandan da boyuna silah yapıyorlar. Nasıl inanalım? 


TEKSİF 
Marmara temsilcisi ve 
4 şube başkanı 


muhabirimize yapılan saldırıyı kınadılar 


HABER MERKEZİ 
Önceki gün gazetemiz muhabirlerinden (o İsmail Büyükbaş'a saldıran İGD' 
li ve Dev-Sol'cu zorbaların Rami Alilal, Mehmet Can, Eyüp CHP 
Gençlik Kolları eski Başkanı Sabahattin Coşar, Eyüp Ticaret Lisesi İngilizce öğretmeni Melih Atılgan ve Erdal Babacan oldukları saptandı. Bu arada TEKSİF Sendikası Eyüp Beyoğlu,Topkapı ve Kartal Şube Başkanlarıyla Teksif Marmara temsilcisi Emre Kocaoğlu ortak bir açıklama yaparak saldırı olayını kınadılar. 
TEKSİF Sendikası Eyüp Beyoğlu, Topkapı ve 
Kartal Şube Başkanlarıyla Marmara Bölge temsilcisi Emre Kocaoğlu'nun ortak açıklamasında "12 6.1979 günü TEKSİFEyüp Şubesinde gazetecilik görevini gap sonra dönen İsmail Büyükbaş adlı gazeteniz muhabirine yakındaki bir kahvede gizlenmiş İGD'li ve Dev-Sol gibi sahte solcuların saldırdığını üzüntüyle öğrendik" denilmekte ve şunlar belirtilmektedir: 


"Bu iğrenç saldırıyı düzenleyenleri aynı zamanda, kamuoyunda özgürlük ve demokrasi nutukları atan Tekstil adlı sendikanın koruduğu bilinmektedir. Böylece fabrikalarda işçi döven Teks til ile sokaklarda halkı kurşunlayan İGD ve Dev Sol'cuların gerçekleri yazmaktan başka bir günahı olmayan gazetecilere saldırmakta birleşmeleri ibret vericidir." 

SALDIRGANLARI 

TEKSTİL EYUP 
ŞUBE 
BAŞKANI KORUYOR 

Diğer yandan bugüne kadar bu zorbaların çevrede giriştikleri saldınları Tekstil Eyüp Şube Başkanı Kazım Doğan'ın desteklediği ve koruduğu bildirilmektedir. 

Aynı çevredeki tekstil fabrikalarında o Tekstil'e zorla üye kaydetmekte ve muhalif işçilere zorbalıkta kullanıldıkları, bunlardan Erdal Babacan'ın TEKSİF Eyüp yöneticisi Hüseyin Biber'i yaralamaktan dolayı bir süre tutuklu kaldığı da belirtiliyor. 


Köy elektrifikasyon sorununu çözmek için 


YSE, Çin'den 


küçük güçte 


jeneratör almak istiyor 


ANKARA (ÖZEL) 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığına bağlı Yol Su Elektrik (YSE) 
Genel Müdürlüğü köylerin aydınlatılması için 
Çin Halk : Cumhuriyetin den jeneratör getirtmek istiyor. Bu amaçla Çin'le ilişkiye geçildiği ve ilke anlaşmasına varıldığı bil- 


dirildi, 
Yetkililer, Çin'in 10 
kilovat saat (o gucündeki 


bu küçük jeneratörlerin üreliminde çok başarılı olduğunu ve ileri bir tekniğe sahip bulunduğunu, hem de fiyatın dünyadaki benzer jeneratörlere oran la çok ucuz olduğunu belirtiyorlar. 


Herhangi bir sulama 


ikinci Atom Reaktörü tesisi, küçük akarsu üze- 


Yapılabilirlik 
Etüdü için 
Sowyetler Birliği ile anlaşmaya varıldı 


ANKARA (ÖZEL) 

11 yıllık bir geçmişi 
olan ilk atom reaktörü projesi sürüncemede kalirken, ikinci atom reaktörü yapılabilirlik etüdü için Sovyetler Birliği ile anlaşmaya varıldı. Bilindiği gibi Mersin Akkuyu Atom Santrali için ilgili firmalarla TEK arasında yapılar, görüşmeler ertelenmişti. Ancak bu konuda henüz bir açıklama yapılmadı. 

İkinci bir atom reaktörünün yapımına ilişkin ilk adımlar, Devlet Bakanı Hikmet Çetin'in resmi bir ziyarette bulunduğu Sovyetler Bi liği' 
nde 1978 yılının so: iarına doğru atılmıştı. Bu yılın başında Sovyet teknisyenleri ve uzmanlarından oluşan bir grup Türkiye'yi ziyaret etmiş ve yapılan görüşmelerde koruyu yönlendirecek özel bir komisyonun kurulması (o kararlaştırılmıştı. Sözkonusu komi- te son toplantısını mayıs ayında yapmış ve konu ile ilgili raporunu geçen hafta Ankara'da toplanan (o Türk - Sovyet karma komisyonuna sunmuştu. 

Öte yandan, Sovyetler önerilen reaktörün yakıt gereksinimini belirsiz bir 

re için karşılamayı taahhüt etti. 


K.Maraş’ ta sokağa çıkma yasağı kaldırıldı 


ADANA (ÖZEL) 
Kahramanmaraş'ta 27 
Aralık 1978 gününden bu yana muhtelif tarihlerde süresi kısaltılarak sürdürülen gece sokağa çıkma 
yasağı 15 Haziran 1979 
günü saat 24.00'ten itibaren tamamen kaldırıhyor. 

Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman illeri Sıkıyönetim Komutanı İsmail Hakkı Akansel, 14 Haziran günü yaptığı yazılı açıklamada K. Maraş'ta halkın gece sokağa çıkma yasağına uyması ve şehirde huzurun sağlanmış olması ve hali-hazır mevsim şartları da gözönüne alınarak sokağa çıkma yasağı kaldırilmiştir" dedi. 


rine kurulacak hu jeneratörlerle bir köyün enerji ihtiyacının fazlasıv'a karşılanabileceğini, hutta o köyde mandıra ve küçük sanayi gibi girişim- lerin alt yapısının oluşturulabileceğini belirten yetkililer, bu konuda yapılan hazırlıkların ileri bir safhada olduğunu ifade ettiler. 

Ancak Sanayi Bakanlığının bu tür jeneratörlerin yapımının gelecek yıl Türkiye'de de başla- 


yacağını belirterek, bu jeneratörlerin ithali için gerekli izni vermediği öğrenildi. 


Yeni kurulan bir firmanın, imal edeceği bu jeneratörler için 1 milyon 200 bin TL fiyat önerdiği bildirildi. Buna karşılık Çin'den ithal edilecek jeneratörlerin 300 
bin TL'ye mal olacağı ifade edildi 


Yetkililer, "'bizim yerli jeneratör kullanmaya hiç bir itirazımız yok. 
Fiyatı daha fazla olsa bile çok fark etmez. Ancak fabrikanın üretime geçmesine bir yıl var. Bu süre içinde bir çok köyde bu jeneratörleri kurup, enerji sıkıntısının hafifletilmesine, karanlıktaki köylerin aydınlatılmasına katkıda bulunabiliriz" diyorlar. 

Bu konuda Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı 


ile Sanayi ve Teknoloji 


Bakanlığı arasındaki temasların devam ettiği bildirildi. 


AP'li Ucuzal, 
Atalay'ın görevinin 

16 Haziranda 

sona ereceğini ileri sürdü 


ANKARA (AA) 
AP Cumhuriyet Senatosu Grup Başkanı Ucuzal, Senato Başkanı Atalay'ın görev süresinin 16 
Haziran günü sona ereceğini öne sürdü. 
Ömer Ucuzal, Senato Başkanının görev süresinin 
2 yıl olduğunu belirterek, 
Atalay'ın görev süresinin Senato Danışma Kurulunda 1 Kasım'a kadar uzatılması ile ilgili olarak, gerekirse Anayasa Mahkemesine (o başvuracaklarını açıkladı. 


saldırganların ' 


Sorgulardan seçmeler 


(K. Maraş Davasından Notlar) 


Cinayet örgütünü gizleyebilmek için sanıklara hem kendilerini hem başkalarını kurtaracak şekilde ifade vermeleri telkin edilmiş, hatta ezberletilmiş. Bu üçünü bir arada yapabilmek için : de sanığa birtek çare kalıyor, herşeyi inkar etmek, “görmedim, duymadım, konuşmadım" demek. 

Resmi kayıtlara göre, 15 kişinin öldürüldüğü Yusuflar Mahallesi olayları sanıklarının sorgularından bazı örnekler verelim. 

İsyan ve katliama sebebiyet vermek suçundan idamı istenen bir sanık. 

—Saldırganları tanımıyorum. Dışardan gelmişlerdi. Ellerinde sopalar vardı. Vurun, kırın, yakın, diye bağırıyorlardı. Ben olayların yatıştırılmasına yardımcı oldum. 

Savcı-Mani olmaya çalışınca o kadar kalabalık sanığa hiç bir şey yapmamış mı? 

Sanık-Hayır. 

Savcı-Bu dışardan gelen yabancı topluluk Keyfo Eren'in evini nereden biliyormuş da sadece ona saldırmış? 

Sanık-Bilmiyorum. 

Aynı suçtan idamı istenen başka bir sanık: 

—Olaylarla hiç bir ilgim yoktur. Geceleri çalıştığım için, olaylar sırasında uyuyordum. 

Hakim O kadar gürültü arasında nasıl uyuyordun? 

Sanık- Sıhhatımı düşünmem gerekiyordu. 

Hakim- Ne gibi silah sesleri duydun? 

Sanık-Tabanca G-I, G-3, roketatar... 

Hakim-Sen hiç roketatar gördün mü? 

Sanık-Gördüm. 

Hakim-O kadar gürültü arasında sesini nasıl ayırdın? 

Sanık-.... 

Dört kişiyi et satırıyla öldürmekten ve saldırganları yönetmek suçundan yargılanan bir sanık: 

Olaylarla hiç bir ilgim yok. Camide görevliydim. Camiden çıkmadım, hiç bir şey görmedim. 

Hakim-Silah seslerini de duymadın mı? 

Sanık-Duydum. çok silah sesi vardı, 

Hakim-Maraş'ta hergin bu kadar silah sesi duyulur mu: 

Sanık “Hayır. 

Hakim-Hiç merak etmedin mi ne oluyor diye' 

Sanık-Hayır, etmedim. ; 

Hakim-Camiye gelenler de birşey anlatmadı mı? 

Sanık-Hayır anlatmadı. 

Hakim-Camide kaç kişi vardı? 

Sanık-5-6 kişi. 

Hakim -Her zaman bu kadar mı olur? 

Sanık-Evet, esnaf camisidir, 

Hakim-Esnaflar namaz kılmaz:mı? 

Sanık-İşleri çok olür. 

Hakim-Camide bir kişi düşse, ayağı kırılsa bu konuşulmaz mı? 

Sanık-Konuşulur. 

Hakim-Bu olaylar neden konuşulmadı? 

Sanık-Bilmiyorum. 

İdamı istenen başka bir sanık: 

—Olay günü hastam vardı. Birden sokaktan cavlama sesleri geldi. Dışardan gelen bir toplum , Ünver'lerin evine saldırıyordu. Naciye Ünver'e ! 
eşhedü çektirip kurtardım, tekke camisine götürdük. 

Hakim-Kim götürdü? 

Sanık-Toplum götürdü. 

Hakim-Hani sen götürmüştün? 

Sanık-Ben götürdüm. 

Hakim-Savılıkta niye böyle söylemedin? 

Sanık-Orada öyle söylemiştim ama şimdi doğrusunu söylüyorum. 

Savcı-Tanımadığı o kadar büyük topluluğu kadını kurtarmak için nasıl ikna etmiş? 

Sanık-Eşhedü çektirdim. müslüman oldu diye bıraktılar, Ben de evine 

Hakim-Hani camiye götürmüştün? 

Sanık-Camiye götürdüm. 

Katliama katılmak suçundan 6-24 yıl arası hapsi istenen bir sanık: 

Babama burada Alevi ww mı diye sordular, yok deyince gittiler. Topluluk yarım saat sonra geri geldi. Bağırıp çağırıyorlardı. Karşımızdaki eve saldırıyorlardı. 

Savcı-Evlerinin karşısındaki eve saldırılıyor, nasıl oluyor da bir sev görmüyor? 

Sanık-Evimizin penceresiyoktur. 

Ve mahkeme sorguları bu biçimde sürüp gidiyor 

Maraş katliamını planlayan cinayet örgütünün halk düşmanlığının kanıtıdır bu. İnsanları sokağa döküp isyana ve birbirini kırdırmaya sürükle, sonra da onları mahkemede böyle zor ve gülünç durumlara düşürecek ifadeler vermeye zorla, Maraş davası sorgulamaları. bu acı gerçeği gözler önüne seriyor 


TÜRKİYE İŞÇİ KÖYLÜ PARTİSİ 


AMERİKAN U 2 
UÇAK 


isteme Adresi: TİKP Yayınları İN Necatibey Sa 22/19 Sıhhiye/ANKARA 


GENEL DAĞITIM: TUR - DA hà — e em ve o o uzm une e m aaa TİİKP YAYINLARI 


15 Haziran 1979 


Yevgeni 
Aleksandroviç 
Yevtuçenko üzerine 


Mahir Öztaş 


Türkiye'de fazla tanınan bir ozan değildir Yevtuçenko. İlk şiir kitabını 1952 yıllarında yayınlamıştır ama asıl ününü yirminci kongreden sonraki Stalin" i kötüleme kampanyasında “göze çarpan yararlılıklar" göstermesine borçludur. "Zima Kavşağı" adlı Şiir kitabı 1956'da yayınlanır ve kitap Komsomolskaya Pravda gazetesinde eleştirilere yol açar. Aynı gazetenin kendi şiirlerini de yayınlamasını şöyle anlatır anılarında. "Tuhaf bir durumdaydım, bir yandan pis saldırılara uğruyor, bir yandan alkışa boğuluyordum" Yevtuçenko'nun bütün yaşantısı ve yazdıkları geriye dönüş sürecinin canlı bir göstergesidir. İki çizgi mücadelesinin yeterince uygulanmamış o'ması, sanat alanın- da da "Yevtuçenkoları" besleyip güçlendiren baskıcı bir eğilime yol açıyordu. Yevtuçenko'nun anılarında anlattığı olay,bu konuda oldukça uyarıcı. Yevtuçenko'nun şair arkadaşlarından biri —1940'larda tek bir şiirini yayınlatabilmiş Boris Slutski— çekmecesini açıp yığınla el yazmasını gösterir: "Bu şiirler çekmecemde böyle durakalsın diye mi savaştım sanıyorsun? Her şey değişecek. Bizim de günümüz gelecek. Yapacağımız şey o günü beklemek ve çekmecelerimizde ve yüreklerimizde olanla o güne hazırlanmaktır." 

En sonunda beklenen günler gelecek, Yevtuçenko' ya yöneltilen en sert eleştiriler bile giderek etkisini yitirecektir. Anılarında şöyle değinir buna: "Yurdun değişen şartlarında en korkunç kelimelerin bile eski gücü kalmamıştı." 1963'lere gelindiğinde artık Spor Sarayında şiirlerini okumakta, 1967'lerde Sovyet revizyonistlerinin yayın organı "Literature Gazette" de Kültür Devrimini yayan şiirler yayınlamaktadır. 

Yevtuçenko'nun kimi şiirleri günlük yaşantıları anlatan şiirlerdir. Örneğin "Bisiklette" isimli şiir mutluluktan içi içine sığmayan bir bisikletlinin, kent dışında oturan, yazamadığı için bunalımlı olan arkadaşına yaptığı ziyaretin öyküsüdür. "Öndeyiş" adlı şiirinde söyle anlatır kendisini ''Bambaşka bir insanım ben, hem çalışkan/hem tembelim,/bir amacım var ama amaçsızım yine de/Elim her işe yatmaz öyle/,/bece- riksizim/utangacım kabayım /hem kötüyüm/hem iyiyim./ Kutuplar birleşir içimde/ Doğudan Batıya kadar/ kıskançlıktan sevince kadar./Bilirim, böylesi sevilmez insanın,/ama asıl değerli olan/bana kalırsa kutuplardır/..... 

Ölüm aklıma bile gelmez,/Şarkı söylerim, içki içerim ,/kollarımı açıp çimenlere uzanırım,/bu koskoca dünyada bir gün ölürsem/dünyanın en mutlusu olarak öleceğim. "Zima Kavşağında" adlı şiirinde bir ayaklanmadan sonra sürülen köylüleri anlatır: 'Büyük dedem ömrü boyunca aç kalmış /Harmanların sonu gelmez  verimsizliği /Gerçek buymuş işte, büyük dedem /düşlediği gerçeği yaşayamamış. Şiirde köylüler, taşlaşmış bir dünyada yaşayan, edilgen, dilsizleştirilmiş, yenilgisi kaçınılmaz insanlar olarak anlatılır. 

Yevtuçenko şiirlerinde genellikle amaçsızlığın, nihilizmin övgüsünü yapar, sınıfsal özünden soyutlanmış bir iyi-kötü karşıtlığı yaşam felsefesinin temelini oluşturur. Öte yandan yüzeysel bir dünya görüşünden kaynaklanan yargılara dayanması, gevşek bir şiir yapısına yol açar. 

Yevtuçenko siyasal konumunu asıl "Stalin'in Mirasçıları" adlı şiirinde ortaya koyar. Şiir yazıldıktan sonra bir yıl yayınlanmadan kalır. Hiç bir yayıncı şiiri yayınlamak istemez. Yevtuçenko şiiri Kruşçev'e yollar ve şiir Pravda'da çıkar. "Çoğaltın nöbetçileri,/ çoğaltın,/daha çok, daha çok nöbetçi dikin/o tabutun başına /Stalin dirilir belki /ve belki Stalin'le/Sta- lin'le birlikte geçmiş dirilir." Yevtuçenko'nun devrimci geçmişten duyduğu aynı korku anılarında o dönemleri şöyle anlatmasına yol açmıştı. "Kitap kapaklarını bel bel bakıp gülümseyen işçilerle kollektif çiftçiler doldurmuştu. Hemen her roman ya da küçük hikaye mutlu bir sona varırdı." Devrimci geçmişten duyduğu korkuyla başlayan şiir, devrimci gelecekten duyduğu korkuyla biter. "Ama Stalin korktu bizden/ Uzak görüşlü değildi/Siyaset dolapları çevirmekte ustaydı/ve kendine bir sürü mirasçı bıraktı/yeryüzünde..... 
Stalin'in mirasçıları/soluk aldıkça dünyada/tabutun- da Stalin/pusuya yatmış ,/dirilmektedir. 

Yevtuçenko'nun "dikkate değer bir roman" diye tanımladığı Soljenistin'in romanı "İvan Denisoviç' in Hayatında bir gün" de doğrudan doğruya Kruşçev'in yardımıyla yayınlanır aynı yıllarda. Bütün bu gelişmeler yeni yönetimin başarısının sürekliliğine öylesine inandırmıştır ki onu, geriye dönüş sürecini anlatmak için Erenburg'un önerdiği "Buzların Çözülüşü"' deyimini yetersiz bulur. Buzlar kışın da çözülebilir, oysa şimdi bahardayız, artık mevsim değişti diye yazar, 

Yevtuçenko bir döneme "tanıklık" ediyor anılarında, Olaylar anlatıyor, kişilikler çiziyor, yargılarda bulunuyor. Sözgelimi "manevi bir devrim" olarak niteliyor 1953'ten sonraki süreci. Oysa böylesine güvenilmez bir "görgü tanıklığıyla" onurlu bir geçmişi unutturmanın, devrimci bir kültürün karşısına dikilebilmenin olanağı var mı? Erenburg'un anıları kendi deyimiyle belki bir "günah çıkartma" olabilir ama Yevgeni Yevtuçenko'nun anıları bir dönemin "'günahları- nın" itirafıdır. 


Kültür Şenliğinin yasaklanması 


üzerine DGSA'da imza kampanyası başlatıldı 


© Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Geleneksel Kültür Haftası Şenliklerinin yasaklanması üzerine Devrimci Gençlik Birliği'nin başlattığı imza kampanyasında bugüne kadar yüzün üzerinde imza toplandı. 


sanat “edebiyat 


Ankara Sanat Sevenler Derneği Başkanı 


ANIL ÇEÇEN : 


“Derneğimiz tüm çalışmalarında Türk kültürünün çağdaş bireşimine katkıda bulunmaya öncelik vermektedir” 


nebileceği inancındayız. Güdümlu kültür çalışmalarının kültüren gelişmenin iç dinamiğini yaratıcı yanlarını ve özgün yapısını ortadan kaldıracağı inancındayız. Sanat çevrelerinin de bizim gibi düşünmesi bizleri u- 


MEHMET YEŞİL 


Derneğinizin geçen dönem- ki çalışmalarını nasıl değerlendiriyor sunuz? 


Sanat Sevenler Derneği bilin mutlandırmaktadır. 
diği gibi 27 yıllık bir kültür ku- Derneğinizin içinde bulunruluşudur. Yönetim Kurulu- duğu sorunları özetleyebilir muz Türkiye'nin kültür ve sanat misiniz? 


gereksinmeleri doğrultusundaki çalışmalarını son üç yıldır çok yoğun bir düzeyde sürdürmek - tedir. Sanatın hemen her alanında çeşitli toplantılar, açık 


En başta parasal sorunumuz gelmektedir. Kültür çalışmalarımızı halka açık ve hiç bir ücret almadan yaptığımız için, kendi parasal olanaklarımızı ya- 


oturumlar, konferanslar, haf- oratamıyoruz. Üye ödentileri, talar, seminerler, söyleşiler, bağışlar ve büfe gelirleri massergiler ve konserler yapılmak- o raflarımızı ancak bir ölçüde tadır. karşılayabilmektedir. o Bunun 


Bu seneki çalışmalarımızın dökümü yapıldığında 18 sergi, 
18 konferans, 24 söyleşi, 18 
açık oturum, 5 konser, 40 ço- 
«uk programı ve çeşitli oyun tartışmaları, kitap günleri, film ve dia gösterileri olmak üzere toplam 132 program yapılmıştır. 

Sanat Sevenler Derneğinin sanat çevrelerinde gördüğü ilgi ne düzeydedir? 

Sanat Sevenler Derneğinin sanat çevrelerinde gördüğü ilgi her geçen gün hızla artmaktadır. Ankara'daki tüm sanatçılarla ve kültür-sanat kuruluşları ile işbirliği içindeyiz. Sanat Sevenler Derneği olarak sanat çev releri arasında birleştirici ve kaynaştırıcı bir tutum izliyoruz. Sanatçıların tanışmasına, aralarında olumlu diyaloglar kurulmasına, sanat kuruluşları arasında işbirliği ortamının kurulmasına ve sürekli olmasına, amatör değerlerin gün ışığına çıkmasına, onlara programlarda şans tanınmasına, sanatçılarla halk arasında kopukluğun önlenmesine, aralarında bir diyalog kurulmasına çalışmalarımız sırasında son derece dikkat ediyoruz. 

Derneğimize gösterilen ilgi sanat çevrelerini aşmış durumdadır. Anadolu'dan çeşitli mektuplar almaktayız. Çalışmalarımızı örnek olarak ele alan İzmir, Bursa, Eskişehir ve İstanbul gibi kentlerden bize başvurular geldi. Bu kentlerin aydınları kendi yörelerinde Sanat Sevenler Dernekleri kurmak istiyorlar ve bizden yardım bekliyorlar. Biz de olanaklarımız ölçüsünde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu arada çalışmalarımızın ister istemez bir kültür ve sanat kurumu olma sürecine doğru bizi sürüklediğini görüyoruz. Gerekli iolanakları oyaratabilirsek başkentte özerk bir kültür ve sanat kurumunun çekirdeğini oluşturmaya çalışacağız. Bizim gücümüzü aşan sorunların çözümü için ilgili ve yetkili makamların yardımlarını bekliyoruz. 
Türkiye'de kültür ve sanat çalışmalarının bizim gibi bağımsız ve özerk çalışmalar yapan bir kurumlaşma ile çözümle- 


dışında derneğimizi borçla yürütüyoruz. Ne var ki, ekonomik koşulların giderek ağırlaşması bizi çalışamaz bir duruma getirebilir. Bu nedenle bizim gibi kültür ve sanat çalışmaları yapan dernekler için yeni yasal düzenlemeler getirilmeli ve bazı kolaylıklar, ayrıcalıklar tanınmalıdır. Bunun yanında belirli bir kültür politikası çerçevesinde kültür ve sanat kuruluşlarına yardım edilmelidir. 

Parasal sorunumuzun yanısıra yer sorunumuz vardır. Derneğimizin daha yararlı çalışmalar yapabilmesi için kalıcı bir yere sahip olması gerekmektedir, Eğer yer sorunumuzu çözemezsek çalışmalarımız büyük ölçüde aksayacaktır. 
Başkentin en yoğun çalışan ve tek kamu yararına kültür sanat kuruluşuna devletin kalıcı bir yer vermesi sağlanmalıdır. 
Derneğimizin kurumlaşma süreci içinde yer sorununun çok büyük önemi vardır. 
Önümüzdeki dönem ne yapüşünüyor sunuz? 

Önümüzdeki dönemde çalışmalarımız eskide olduğu gibi sürecektir. Kültür ve sanat alanının çeşitli sorunlarına ışık tuitan haftalar seminerler, açık oturumlar ve diğer programlar düzenleyeceğiz. o Önümüzdeki yaz ayları gelecek sezonun hazırlıkları ile değerlendirilecektir. 
Çalışmalarımız yanısıra derneğimizin kurumlaşma sürecinin tamamlanması, yèr ve parasal sorunlarının çözümü için çaba göstereceğiz. Türk toplumunun kültür birikimi artık örgütlenme aşamasına gelmiştir. Türk kültürünün çeşitli yozlaşma eğilimlerine ve dışarıdan transfer edilen kültür taklitçiliğine, kültür emperyalizmine karşı savaşım ancak örgütlenerek başarıya ulaştırılabilir inancındayız. Biz bu savaşımda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Ulusal kültürün oluşma sürecinin tamamlanmasında ve bireşim noktasına ulaşılmasın- da örgütlü çalışmanın katkıları geniş olacaktır. Sanat Sevenler Derneği tüm çalışmalarında Türk kültürünün çağdaş bireşimine katkıda bulunmaya öncelik vermektedir. 


HALK OZANLARINDAN 


Sivaslı 
Aşık 
Sinem 


kasetini doldurdu 


Devrimci Ozanlar Topluluğu (DEV-OZ) üyelerinden Aşık Sinem Bacı'nın okuduğu ilk kaset-bant geçtiğimiz hafta satışa çıkarıldı. 

Ünlü halk ozanı Aşık İhsani'nin eşi olan Sinem Bacı,Sivas'ın Zara İlçesine bağlı Kör Pınar köyü halkındandır. 


Sivaslı Aşık Sinem Bacı 


Trabzonsporlu Mehmet Ekşi 


spor yapabilir 


© 4-5 futbolcuya ödenecek paranın miktarı Atletizm, 


Hentbol, Masa Tenisi ve Voleybol 


SPOR SERVİSİ 

Transferlerde harcanan paranın miktarı her geçen yıl daha da artıyor. Özellikle bu transfer sezonunda astronomik rakamlardan bahsediliyor. 

Son 8-10 günlük gazeteleri taradığımızda sadece 5 futbolcu için 29 milyon 
750 bin liradan söz edildiğini gördük. 
Bu 5 futbolcu ve teklif edilen transfer rakamları şöyle: 


Ordusporlu Kemal...........1 milyon 
250 bin lira 

Trabzonsporlu Necdet ........ 6 milyon lira 

Trabzonsporlu M. Ekşi........10 milyon lira 

Eskişehirsporlu Bahtiyar......... 5 mil yon lira 

Bursasporlu Sedat 3 ............7,5milyon lira 

Toplam... memesinin. 29 nil yon 750 bin lira 


Rakamlar biraz abartılmış olmasına rağmen bu sezon da transferde 4-5 futbolcu için muhakkak bu kadar para harcanacak. 


Trabzonsporlu Mehmet Ekşi 


NİŞ:"TRABZONSPOR YABANCI ANTRENÖR GETİRMEDİ ALDIKLARI SONUÇ ORTADA” 


Bursasporlu Sedat 3 


Transferler için harcanacak paralarla Türkiye'de binlerce kişi 


KIZILCAHAMAM (THA 


Fenerbahçe Teknik Direktörü Necdet Niş "Bu günkü ortamda yabancı 


antrenör konusunu yeniden ortaya çı- 


Öte yandan yaptığımız hesaba göre, 4-5 futbolcuya harcanacak bu miktar ile Türkiye'de 16.039 kişi spor yapabilir. 


Çünkü Atletizm jimnastik, hentbol, masa Tenisi ve voleybol federasyonları bütçeleri 4-5 futbolcuya harcanacak para ile hemen hemen eşdeğerde. 


MASA TENİSÇİLERİMİZ AVUSTURYA'YA GİTTİLER 


ANKARA (ÖZEL) 

15-17 Haziran tarihlerinde Avusturya'nın Linz kentinde vap lacak Uluslararası Avusturya Davetli Gençler Turnuvasına katılacak Milli Masa Tenisi takımımız uçakla Avusturya'ya gitti. 

Federasyon o başkanı Danyal Çiper'in başkanlığını yaptığı kafile su sporculardan oluşuyor: 

Fani Aleksandridis, Aylin Tanrtverdi, Gürhan Yaldız, Vilan Karakas, Demet Candemir. 

Kafile 18 Haziranda yurda dönecek. 


GENÇLER TÜRKİYE 
GÜREŞ BİRİNCİLİĞİ 


23-24 HAZİRANA ALINDI ANKARA (ÖZEL) 
Gençler Türkiye Güreş Birinciliği 23-24 Haziran günlerine alındı. 
Türkiye birinciliğinin daha önce 16-17 Haziran günlerinde yapılması planlanmıştı. . 
Greko-Romen Türkiye Güreş Birinciliği Diyarbakır'da, Serbest Türkiye birinciliği ise Manısa'da düzenlenecek. 
Erteleme kararı üniversitelerarası seçme sınavı nedeniyle alındı. 


karmak gereksizdir" dedi. 

Niş Türkiye'ye gelen yabancılar içinde ancak bir-kaçının faydalı olduğuna değinerek, konuyla ilgili olarak şunları söyledi. 

"Yabancı antrenör konusunu artık kapatmak zorundayız. Özellikle ülkenin içinde bulunduğu ekonomik zorlukları gözönüne almak gerekir. Ancak yabancı antrenörlerin verdiklerini de araştırmak zorundayız. Bana göre yabancı antrenörler-bir kaçı dışında-faydalı olamaâmışlardır... Trabzonspor © birinci lige çıktığından bu yana yabancı antrenör getirmedi, aldıkları sonuçlar ise ortadır." 


SALTIK, NE İÇİN ÇALIŞIYOR? 


Bir ev düşünün temelleri çürük. Ayakta güçlükle duruyor. Ama bu duruma rağmen, çürük temellerin üzerine kat yükseltilmeye devam edi- 


liyor, 


Şimdi, akla "çürük temel üzerine ev yapılır" mı?" diye bir soru gelebilir. Evet ne yazık ki 


yapılıyor... 


#** 


Çürük temelli ev yapma örneğinden sporumuza ve yabancı sporcu yasağı kararına gelmek 


istiyoruz. 


Bildiğiniz gibi son günlerde yabancı sporcu yasağı ile ilgili karar üzerine alabildiğine tartışmalar yapıyor. Yok etendim yabancılar sporumuzu geliştiriyormuş, yokbu karar ortak pazar kurallarına aykırıymış... Ayrıca karar aleyhine gösterilen gerekçeler her geçen gün daha da çeşitleniyor. Sanki yabancılar olmazsa sporumuz yürümezmiş havası yaratılmaya ve karar kaldırılmaya çalışılıyor. Hatta Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri Daniştaya 


başvurarak yabancı sporcu transferini yasaklayan kararın kaldırılmasını istediler. 


* 


* 


Maalesef üç büyük kulübün yönettiği bu koroda Futbol Federasyonu Başkanı Cemal Saltık da bulunuyor. Saltık bulunduğu görevi unutmuşçasına demeçler vererek yabancı sporculara tekrar izin verileceğini söylüyor. 

Üç büyük kulübün yabancı sporcu yasağının kalkmasını istemesi bize zaten ters gelmedi. 
Çünkü Kâr elde etme temeli üzerine kurulu bir yapıları var. Bunların ülke sporunu geliştirmek diye bir meselesi olmadığı çok açık değil mi? 

Bizi şaşırtan, görevi ülke sporunu geliştirmek olan bir kişinin, bu kulüplerin yanında yer alması. Onlarla birlikte yabancı sporcu yasağı kararınının kaldırılması için çalışması. 


* 


* k 


Bugün hiç kimse sporumuz ayakta duruyor diyebiliyor mu? Hayır. Çünkü geniş kitlelere inilmiyor. Geniş kitlelere yönelik çalışma (malzeme, tesis, eğitim açısından) yapılmıyor. Kı- 


sacası sporumuzun ortada yok. 


) 


temelleri 


doğru dürüst 


Durum böyle iken Saltık'ın bu temelleri oluşturmak için çalışma yapması gerekmez mi? 


Niş, yerli antrenörlerin daha başarılı olduğu kanısın- 


da. 


AMATÖR KULÜPLER ANLATIYOR 


` PE ; M ia 


(F) Grubunda rakipsiz kalan Esenler yöneticileriyle birlikte 


İlk olarak doldurduğu kaset-bant demokratik, devrimci içerikli türkülerden oluşmaktadır. Kadınlara söylediği bir türküde şöyle demektedir: 

Hatçe anam, Suna bacım, Gül teyzem. 

Gelin biz de meydanlara çıkalım. 

Ezenlerin, bozanların, zalimin 


Bir süre önce Güzel Sanatlar Akademisi Geleneksel Kültür Haftası Şenliklerinin İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığınca yasaklanması üzerine DGB'li öğrenciler okulda 


bölücülüğe değil, tam tersine öğrencilerin birlik ve beraberliklerine, düzenli bir eğitim yapılmasına hizmet ettiği" belirtilerek ilgililerin anlayışlarını gözden geçirmeleri is- 


Önceki gün çeşitli sahalarda yapılan 2.amatör küme maçlarında, ESEN- 
LER liglerin bitimine iki 


GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 


ESENLER ŞAMPİYONLUĞU GARANTİLEDİ BEYLERBEYİ YENİDEN 


LIDERLIGE YUKSELDİ 
2, Osman 1, Ali 2, ömer 
2, Okan 1, Yaşar 2, Mustafa 2, Selim 2, Hakan 2, Hüseyin 1, Çetin 1. 


KURUÇEŞME: Şükrü 2, Yakup 2, Mustafa 2, Özkan 3, Aziz 3, Abdui- 


imza kampanyası başlattılar. 


dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kültür Haftası Şenliklerinin anarşi ve 


tendi. 
DGB'li öğrenciler tarafın- 


bildirildi. 


Bugüne kadar okulda 100' 
ün üzerinde imza toplandığı ` 


i hareketin 1969-7] Şa karşı kurutun iki pisei mecadeleleri, Terk Sohu ankeleke- ve AYDINLI ilergilerindeki bulünmelerin temelini uluyturan ideolojik aarlaşmalar. . Dogu Perinçek- in bu dnei deyerlerdiren geniz uaz ke 


Proleter Ievrimci Aydınlık SEÇME LER 1, 1969 


lal e Siyahlar kamamah tahr. 


Proleter Devrimci Aydınlık 


SECMELER-I 


AYDINLIK 


DAYE 


Umudunu tırnak tırnak yıkalım. 

Sinem bacı "Köylüyüz Biz" adlı türküsünün bir dörtlüğün- de de şöyle demektedir; 

Sinem Bacı türkü deriz 

Yemişi dalında yeriz 

Sosyalizme el ederiz 

Üç dönümlük tarlamızdan 

Anadolu'nun çeşitli yerlerinde söylediği türkülerden ötürü hakkında birçok dava açılan Sinem Bacı, kaset-bantın- 
.da kapıcı türküleri söylüyor, zamlara, pahalılığa karşı çıkayor. Kasetteki bir "Bilmece" türkünün iki dörtlüğü şöyle: 

Durmadan acı çeker 

Bilin hele bu kimdir? 

Zamlar belini büker 
Bilin hele bu kimdir? 


Bir gün çok şey bilecek Dağı taşı delecek 
İktidara gelecek 
Bilin hele bu kimdir? 


JİMNASTİK YARIŞLARI 
16-17 HAZİRANDA YAPILIYOR 


” ANKARA (ÖZEL) 
16-17 Haziran günlerinde yapılacak Gençlik 


ve Spor Bakanlığı Jimnastik yarışlarına çeşitli illerin sporcuları ile birlikle Kıbrıslı jimnastikçiler de çağrıldı. 


Yarışmalara Kıbrıslı sporculardan başka Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Çankırı, Adana, Mersin bölgelerinden toplam 151 erkek ve kız sporcu katılacak. 


Ankara jimnastik çalışma merkezinde yapılacak yarışmalar 16 Haziran Cumartesi günü saat 13.00'te 17 Haziran Pazar günü ise saat 14, 00'te başlayacak. 


hafta kala AKSARAY'ı 
4-3 yenerek grubunda 
(F) şampiyonluğu garantilerken, BEYLERBEYİ, LANGA'yı 3-0 yenerek 
(D) grubunda yeniden lider oldu. 

Bu arada hakemlerin gelmemesi nedeniyle BEYOĞLUSPOR KUŞ- 
TEPE maçı bir kez daha iptal edildi. Alınan sonuçlar şöyle: 

ESENLER 4-AKSA- 
RAY 3 

ESENLER : İbrahim 3; Aytekin 3, Recep 2, Zafer 1 (Şaban 2), Kahraman 2, Aydoğan 3, Naz mi 3, Erkin 2, Mustafa 2, 
Hasan 3, Abdullah 2 

AKSARAY: B.Hakan 


GOLLER: Yaşar 
12,25, Ali 38, Şaban 35, Hasan 37, Aydoğan 67, 
89. 

BEYLERBEYİ 3-LAN 
GAO 

BEYLERBEYİ: Cengiz 3, Mehmet 3, Hasan 3 
Refik 3, İlhan 3, Haydar 
2, Dursun 2, Feridun 3, Enver 3, Kamil 2, Nejat 3. 

LANGA: Adil 2, Mustafa 2, Erdoğan 2, Varhan 2, Şahin 2, Hakkı 1, Serdar 2, Muzaffer z, Yüksel 1, Şerif 1, Atakan 
2. 

GOLLER: Enver 73, 
Nejat 75,77 

KURUÇEŞME 8- 
KURTULUŞ 1 


lah 2, 'lünay 5, Garbis 3, Fuat 3, Bayram 3,Ramazan 2. 

KURTULUŞ: Mehmet 3, Yaşar 1, Mustafa 
1, Enver 1, Halil 1, Adnan 1, Mevlüt 1, Avren 1, Tuncay 1, Hayrettin 1, Tezer 1. 

GOLLER: Garbis 29 
Fuat 68,78,80,82,85,88 
Enver 81, Bavram 86 

DİĞER SONUÇLAR 
BOĞA?IÇİ 4-ŞİLE O 
ÇAMLICA ö- 
YEŞİLDIREK O TUNUSBAĞ5'ÜSKUDARKL 
LÜ.S.K.1-KAGITHANE 1 
ALTINYILDIZ 9-P.T.T. oA ZEYREK 3-lhi-P AŞA GÜNGÖREN. PAS 
AYYILDIZ Z 


15 Kiziran 1979 


(ıbrıs'ta barış isteyen çeşitli kesimler arasında barışın ikinci adımı olarak değerlendiriliyor. 

Bilindiği gibi Kıbrıs'ta barışçı çabalar uzun bir aradan sonra 19 Mayıs ta Denktaş'la Kipriyanu arasındaki zirveyle birlikte yeniden başlamıştı. Olumlu bir hava içinde geçen görüşmelerden sonra iki lider 10 maddelik bir anlaşma üzerinde görüş birliğine varmışlar ve toplumlararası görüşmelerin 15 Haziranda başlatılmasını kararlaştırmişlardı, . - >> 

Denktaş-Kipriyanu görüşmesi olumlu etkisini hemen göstermiş, çeşitli kuruluş ve kişiler Kıbrıs sorununun barışçı bir çözüme kavuşturulması için kararlaştırılan toplumlararası görüşmeleri sevinçle karşılamışlardı. 

Görüşmelere kısa bir süre kala Kıbrıs'taki Türk ve Rum gazetecilerin biraraya gelerek, barışçı bir çözümü engelleyecek ya da güçleştirecek her türlü çabaya karşı çıkılmasını kararlaştırmaları Denktaş-Kipriyanu zirvesinden sonra ortaya çıkan olumlu gelişmelerin en önemlisi olarak değerlendirildi. 

Kıbrıslı Rum ve Tirk gazeteciler, görüşmekrin- de özellikle toplumlırarası görüşmelerin sorlcunu tehlikeye sokac« girişimlerden kaçıulmasını öneren 6. made ile Kıbrıs'ın bağımszlık, egemenlik, topre bütünlüğü ve bağlantızlığının garanti altına alınmasını öneren 8, aaddelerin hayata gerilmesini istemişlerdi 

KİPTİYANU'NUN 

AÇIKLAMASI 

öt yandan önceki gün azılı bir açıklamada bulman Cumhurbaşkanı Kifiyanu, 19 Mayıs meninin Kıbrıs sorununa adl bir çözüm bulunması jin gerekli tüm öğeleri e ilkeleri içerdiğini belirterek, metnin sadece bir gündem sıralaması olmadığını hatırlattı. Kipriyanu, "ancak aşırı iyimserlik ve kötümserlik için bir neden görmüyorum" dedi. 

Bildirisinde Kıbrıs Türklerine de hitabeden Kipriyanu, Kıbrıs'ta ortak kalkınma ve refah için devletin ve halkın birlik 


olduğunu hatırlattı KIBRIS'TADA 
ZAM DALGASI 

Bu arada, Türkiye'de son yapılan yüksek oranlı devalüasyon Kıbrıs'ta derhal etkisini gösterdi ve önemli gıda maddelerine yüksek oranda zamlar yapıldı. Resmi Gazetede yayınlanan tebliğe göre, normal ekmek 2,50 liradan 3.50 liraya ve beyaz ekmek 5 liradan 6.50 
liraya yükseltildi. Bunun yanısıra şeker, peynir. süt un, hayvan yemi ve çeşitli gıda maddelerinin fiyatı da yüzde 80 oranina kadar artırıldı. 

Çeşitli çevreler, bu olayın Türk kesiminin ekonomisinin Türkiye ekonomisine ne büyük bir bağımlılık içinde olduğunu bir kez daha gösterdiğini beörterek, bu durumdan çıkmanın ve ayakları izerine oturan bir ekonominin kurulmasının yolunun da ancak barıştın o geçebileceğini beliriyorlar. 


DGB... 


(Baştarafı 1. sayfada) 


Toplantıyı kısa bir konuşma ile açan İstanbul Devrimci Gençlik Birliği” Başkanı Atilla Aytemur, yapılan sınavların eğitim de fırsat eşitliği ile hiç bir ilgisi bulunmadığını, tam tersine her yıl üniversite kapılarına yığılan gençlerin sayılarının kabardığını o belirterek,sorunun ancak milli ve demokratik bir eğitim sistemi ile kökünden çözülebileceğini söyledi. 


Toplantıyı, eğtim enstitüsü müzik bölümünden bir öğrenci, Ozan Nedret, Abuzer Karakoç ve Hü- 

“seyin Aslanargun da söyledikleri halk türküleri ile renklendirdiler. 


Vakıf Gureba... 


(Baştarafı 1. savfada) nekapı Ögrenci Yurdundaki öğrencileri hastanede barındırırken, hastane personeli için yapılan ayakkabı ve kumaşlık elbiseleri de Edirnekapı Öğrenci Yurdunda kalan komandolara dağıtmıştı. 


(18.35 MARKO: (39. bölüm) 19.00 DOĞA BELGESELİ: Belgesel dizini "İnsanın Yapısı Değiştirilir mi"' adlı son bölümü 


yayınlanacak . 


19.30 ÖNCE SAĞLIK: Sağlık sorunları ve toplum sağlığı adlı iki bölümden oluşan programın birinci bölümünde laboratuarlarda yapılan yan- 


lışlıklar ele alınıyor . 


20.00 TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU PROG- 


RAMI 
20.30 HABERLER 


21.15 MİNİK KONSER: Serasate'nin Endülüs Romansını Saim Akçıl (Keman) „Vedat Kosal 


(Piyano) seslendiriyor. 


21.20 TV'DE SİNEMA: Yönetmenliğini Blake 


Edwards'ın yaptığı 


"Korkunun Tutsakları" 


adlı film bir kadın katilinin içine girdiği kirli işler konu ediliyor. Başrolleri, Lee Remick, Glenn F ord ve Stefanie Powers paylaşıyor. 


23.20 POP MÜZİK 
23.45 HABERLER 


TRTI 


05.00 Açılış 

05.05 Türküler 

06.02 Günaydın 
07.30 HABERLER 
07.40 Sabahtan Sabaha 
09.02 Kadın Dünyası 
10.01 Arkası Yarın 
11.45 Türküler 
12.10 öğle Üzeri 
13.00 HABERLER 
14,32 Yurttan Sesler 
15.20 Şarkılar 

16.25 Tüküler Geçidi 


17.02 Akşama Doğru 
18.01 Çocuk Bahçesi 
18.16 Laf Lafı Açar 
19.00 HABERLER 
20.02 Çocuklar İçin 
On Dakika 
20.15 Köy Dağarcığı 
21.02 Türk Hafif Müziği 21.45 Türküler 
23.00 HABERLER 
23.10 Tatil Gecesi 
01.00 Kapanış 
01.05-05.00 Gece yarısı 


08.00 Açılış 

08.02 Gün Başlıyor 

09.00 Olayların İçinden 

09.30 Sabah Konseri 

10.30 Türkiye'de sanayileşme ve gelişmesi 

11.40 Beri Gel Barışalım 

13.00 HABERLER 

13.30 Olayların İçinden 

15.00 Şarkılar 


TRT3 


07.00 Açılış 

07.02 Güne Başlarken 
08.00 Sabah Konseri 
09.00 Türkçe Haberler 
10.00 Türk Yorumcuları 10,30 Almanya'dan Müzik 11.00 öğleye Doğru 
12.00 Türkçe Haberler 
12.03 İngilizce Haberler 13.00 Konser Saati 
15.00 Günün Konseri 


, Aydınlık 


16.20 Arkası Yarın 
17.30 Fransız Şarkıcıları 18.00 Türküler Ne Der? 
19.00 HABERLER 
20.30 Küçük Konser 
21.15 Spor Gazetesi 
23.00 Müzikte Çağlar 
23.30 HABERLER 
23.55 Kapanış 


17.00 Türkçe Haberler 
17.03 İngilizce Haberler 17.06 Pop Caz 

18.00 Stüdyo FM 

19.00 Akşam K.onseri ` 21.45 Çeşitli Soloları 22.0€ Gecenin Getirdikleri 23.00 Curha Konseri 

24.00 Gece ve Müzik 

01.00 Kapanış 


Sahili BAY AŞ Basın Yayin AŞ. adma 


HERI tat VER 


Yazuşleri Müdürü MEHMET ALABLRK 


Genel Yönetmen 


ORAL ÇALIŞLAR 


Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür 


S AYDOĞAN BUYUKOZDI N 


Miesse Müdür O GURU ANLRTUR 


Ekonomik güçlüklerin ümü de barıştan geçiyor 


(Baştarafı 1. sayfada) lindiği gibi, Kıbrıs'ın ekonomisi bir bütün olarak 


çö 


tarımâ ve turizmden elde edilen gelirlere dayan- | maktadır. İ 

1963-1974 yılları arasında Türklerin kapalı alanlarda yaşaması üretimi geliştirmelerini en- | gelliyordu. 1974 harekatından sonra ise Kıbns' ın ekonomik potansiyelinin önemli bir kısmı | Türk tarafında kaldı ve başta Girne, Maraş ve Magosa Limani olmak üzere birçok turistik bölge Türklerin eline geçti. 

Bütün bu potansiyele rağmen bugün Kıbrıs Türk toplumu önemli bir ekonomik sıkıntı içindedir. F. '«ıs'ta ekonomik sıkıntıların son bulmasının yolunun da barıştan geçtiğine inanan geniş bir kesim barıştan yana tavır alırken, çok küçük bir azınlık barışın gerçekleşmesini istemiyor. 

Kıbrıs Türk kesmindeki işçi sınıfı barıştan yanadır. Türk ve Rum işçilerinin yaşam düzeyleri arasında bugün önemli farklar var. 

Türk tarafında bir inşaat işçisi bir günlük çalışması sonucu bir kilo et alabiliyorken, Rum tarafındaki bir işçi üç kilo et alabilmektedir. 

Kıbrıs Türk tarafında işsizlik çok önemli bir sorundur. - Binlerce 'lürk genci hayatını kazanmak için Libya'ya, İngiltere ve Avustralya'ya göçelmek zorunda kalmaktadır. Savaş, Türk tarafındaki işçi sınıfına hiç bir şey kazandırmamıştır. İşçi sınıfı, kendi kurtuluşunun Rum emekçileriyle birlikte Kıbrıs'ın bağımsızlığıyla gerçekleşeceğini yaşadığı son olaylarla her gün daha da berrak olarak görmektedir. 

Türk köylüsüne gelince; köylü, bugün ürettiği ürünleri p.zarlayamamaktadır. Köylüler,barış şarllarında haklı olarak ürünlerini dış ülkelere daha rahatlıkla gönderebileceklerini düşünmektedirler. 


Turizm, Kıbrıs'ın en önemli gelir kaynaklarından biridir. Örneğin geçen yıl Kıbrıs Rum tarafına 216 bin yabancı turist geliş, bunlar 30 
milyon Kıbrıs lirası değerinde döviz bırakmışlardır. Oysa Kıbrıs Türk bölgesine gelen yabancı turistler çok azdır. Gelen turistlerin hemen hemen tamamı Türkiyeli turistlerdir.. Bunlar,, Kıbrıs Türk arafına döviz bırakmadıkları gibi teşvik edici bir rol de oynamamaktadır. Her gün bedelsiz ithalat yoluyla gerek Kıbrıs Türkleri'nin gerekse Türkiye'nin dövizlerinin bir kısmı Avrupa malı turistik eşyalara yatırılmaktadır 


| 
|] 

Yapılan araştırmalara göre, Kıbrıs'ın Türk kesimine turistik eşya getirenler yüzde 600 kâr elde edebiliyorlar. Oysa diğer ülkelerde turistik eşya satışından elde edilen kâr yüzde 200'ü geçmiyor. 

Son günlerde bazıları halk içinde şu propagandayı yaymaya çalışıyorlar: Barış olursa Rumlar ekonomik olarak bizi yutarlar. Aslında gerçek şudur: Barış bir kısım milli güçlerin gelişmesini etkileyecektir. Turizme ve halkın daha iyi yaşamasına olumlu katkılarda bulunacaktır. 
Gerçekte Kıbrıs milli ekonomisinin düşmanları Türk veya Rum olsun milli olmayan güçlerdir. 
Kıbrıs'ın milli ekonomisinin temsilcileri, Türk ve Rum halkı bugün barışın milli ekonomii, üzerinde oynayacağı olumlu rolü görmektedir. Türk ve Rum milliyetinden halk , hegemonyacı dış güçlere ve işbirlikçilerine karşı ekonomik ve siyasi alanda verecekleri ortak mücadelelerle hem bağımsız bir Kıbrıs'ın gerçekleşmesini ve hem de milli bir ekonominin kurulmasını sağlama alacaklardır. Bu bakımdan Kıbrıs'ın Türk bölgesindeki halk barış düşmanı propagandaya itibar 

| etmiyor. 


Türk lirasının sürekli değer kaybı Kıbrıs Türk kesiminde de fiyatların yükselmesine yol açıyor Geçmiş yıllarda Kıbrıs'taki fiyatların 1974 yılına kadarki. dönemde çok az değiştiğini bilen- ler 1974 cem sonraki fiyat artışlarıyla Türkiye ekonomisinin bunalımı arasındaki ilişkiyi görmekte ve Kıbrıs'a özgü bir milli ekonominin gerekliliğini her geçen gün daha iyi kavramaktadırlar. Meselenin ekonomik yönü de bugün her iki toplumun içindeki milli güçleri yakınlaştırmaktadır. 


Kıbrıs Türk toplumu içinde güçlenen barış eğilimi milli ekonominin kurulmasını isteyen güçlerin eğilimidir. Emperyalizmle işbirliği iinde olan kesimler ise vurgunlarının devam etmesi için barışı istememektedirler. Türkiye hükümetinin Kıbrıs sorununda cesur adımlar atması ise kend uluslararası alanda güçlendirecek ve Üçüncü Dünya ülkeleri arasındaki itibarını yükseltecektir. Bu politika aynı zamanda Kıbrıs halklarının. da dostluğunu kazanacaktır. 
Aksi politikalar, Kıbrıs halkları arasında destek görmeyecek, özellikle de Türk toplumu içinde önemli sosyal patlamalara yol açabilecektir. 


Kıbrıs'ta herkes Türkiye'nin süper devletlerin pençesinden kurtulmasını, kendi ayakları üzerinde doğrulmasını istiyor. Kıbrıs halkının isteği Türkiye'nin cesur adımlar atmasıdır. r 


r 


MHP” liler Başbakan ve Maliye Bakanı 


hakkında gensoru önergesi verdi 


ANKARA (THA) 
, MHP'li 9 Milletvekili- nin imzasını taşıyan gensoru önergesinde Başbakan Bülent Ecevit ve Maliye bakanı Ziya Müezzinoğlu hakkında gensoru açılması istendi. 
K. Maraş'taki olaylar- 


da zarar görenlere yardım yapılması için kurulan komisyonun tam bir keyfilik içinde hareket ettiği öne sürülerek verilen önergede Başbakanın ve Maliye Bakanının buna seyirci kaldıkları görüşü savunuldu. 


(Baştarafı 1. sayfada) sonunda SALT-2 anlaşmasının imzalanması halinde, ülkemizde protestolara yol açan semalarımızda U -2 casus uçakları uçurulması konusunda ABD ile Rusya arasında anlaşmaya varıldığı kesinlik kazanacak. 

Cumartesi günü ABD Elçiliğinde başlayacak ve pazar günü Sovyet elçiliğinde devam edecek görüşmelerde Brejnev' 
in Orta Avrupa'da karşılıklı ve dengeli kuvvet indirimi görüşmeleri ile nükleer “etestlerinintamamen o yasaklanması konularını getireceği belirtildi. Öte yandan Carter'in de, Brejnev'e Sovyetler'in Afrika ve Afganistan'da artan faaliyetlerinden duyduğu kaygıyı ileteceği bildirildi. Ayrıca Carter'in Rusya'nın BM Güvenlik Konseyinde oylama yapılırken Sina'daki BM Barış gücünün görev süresinin uzatılmasını veto etmemesini isteyeceği haber verildi. 

Dün Viyana'ya hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere bir demeç veren Carter "'Viyana'ya çok şeyler beklemeden, ancak umutla gidiyorum" dedi. 

Carter yeni bir SALT Anlaşmasının imzalanmasının ya da yeni bir zirve toplantısı yapılması- nın her iki süper devleti İkinci Dünya Savaşı sırasında olduğu gibi mütte- , fik durumuna geri döndürmeyeceğini belirtti. 
Ayrıca atom bombasının planlarının yapıldığı dönemlere de dönmeye imkan olmadığını, bugünkü koşulların çok değişik olduğunu söyledi. 

Öte yandan Carter ile, bugün öğleden sonra Moskova'dan (ayrılması beklenen Brejnev ilk kez akşam üzeri Avusturya Devlet Başkanı Rudolf Kırchschlager'i: ziyaretleri sırasında buluşacaklar. 

ABD SENATÖRÜ 


“JACKSON: 
Bu arada Demokrat 
Parti Senatörlerinden 


Jackson, SALT Anlaşmasını İngiltere'nin 1930" larda Nazi Almanyasına yaklaşımına benzetti. 
“SALT Anlaşması kendi kendimizi tatminden başka bir işe yaramayacak" dedi. 

Öte yandan Cyrus 
Vanceise Jackson'unaçıklamasna tepki gösterdi ve Jackson'un büyük bir hataya düştüğünü iddia etti. 

5 YILDAN BU YANA 
DÜZENLENEN 
İLK ZİRVE 
TOPLANTISI 

Brejnev ile Carter arasında yapılacak zirve, 
ABD ile Rusya arasında beş yıldır düzenlenen ilk zirve toplantısı olacak. 

1974 yılında o sırada 
ABD Başkanı olan Gerald Ford Vladivostok'a giderek Brejnev'le görüşmüş ve bu görüşmelerin ardından SALT-2 görüşmelerinin başlamasına karar verildiği açıklanmıştı, 

ABD yetkilileri, Carter'in Sovyetler Birliği ile her yıl bir zirve zoplantısı düzenlenmesini istediğini belirtiyorlar. 


KAYIP 


Kahramanmaraş olaylarında hasar gören iş yerimizden 
1978 yılı evveline 
ait mali fatura ve defterlerimiz kaybolmustur. Hiç bir geçerliliği kalmadığı duyurulur. 

Mehmet 

DEMİRCİOĞLU 

ve 
Nusret Nabi 
DEMİRCİOĞLU 


25 KALEM 1976 MODEL İNTER 1800,37 KALEM 1973 MODEL TM 150 
BMC KAMYON YEDEĞİ SATINALINACAKTIR 


Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıda adreslerden alınabilir. 
1— KARABUK'te: Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesesi Tedarik ve İkmal 


Müdürlüğümüz. 


2— İSTANBUL'da: Sirkeci, Yalıköşkü Cad. Yalıköşkü Han Kat:4-5'deki 


Mümessilliğimiz. 


3— ANKARA'da: Küçükesat, Büklüm Sokak No: 22'deki Mümessilliğimiz. 

İSTEKLİLERİN şartnamemiz esaslarına göre hazırlayacakları kapalı teklif mektuplarını, geçici teminatlarıyla birlikte en geç 4 Temmuz 1979 Çarşamba günü saat: 14.00'e kadar Karabük'teki Mümessesemiz Haberleşme ve Arşiv 


Müdürlüğünde bulundurmaları ilan olunur. 


TÜRKİYE DEMİR ÇELİK İŞLETMELERİ 


GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 


KARABÜK FABRİKALARI MÜESSESESİ 


MÜDÜRLÜĞÜ 


Adı es Nuruosmaniye Cad. 373 BUROLAR 

Cağaloğlu « İstanbul 

(4265244 

İdare Tel: 26 54 37 

Dizgi Aydinlik Obet Tesisleri Baski İst GUNTUR 


Dağıtım GAMLDA 


ANKARA: Meşrutiyet Cad. 32/8, Kızılay Tel: 25 3R 69 
İZMİR : Özgüler İşhanı, 452. Suk. 25/3, Konak 

Tel: 13 1090 — 25 25 54 
ADANA: Atatürk Cad. 113. Sok. Sefer İşhanı, Kat: 3No:16 


TRABZON: Cumhuriyet Mah. Kasım Sok. 27/10 Tel: 39 00 


(Basın :15581 - 582) 


VEşit olmayan yarış 


tır. 


tır. 


maktadır. Yar kemizde gençli; 


eğitimdir. 


malıdır. 


İğretim” gibi 


(Baştarafı 1. sayfada) 

Yazı dizisinde, Vakıf Gureba Hastanesinde olup bitenler, birbir ortaya atılırken, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve zamanın 
Devlet Bakanı Enver 
Akova Mazhar Özman'ın tüm dolaplarına gözyumarak, sessiz kalıyorlardı! Göstermelik birkaç müfettiş hastaneye gönderilip, sözümona,; so- 


“15-16 
ELA 
Haziran'ın... 

(Baştarafı 1. sayfada) lerin, bugün de aynı hedefler için mücadeleye devam ettiklerini helirtti 

Spatar. açıklamasını söyle sürdürdü 

"O gün, Türkiye işci sınıfının devrimci işçi konfederasyonu olarak savunduğu, uğrunda şehitler verdiği DİSK'in başında bugün, revizyonizmin etkisi ve baskısı altında ne yapacağını bilemez duruma gelmiş yöneticiler var. 

"15-16 Haziran 1970 
akşamı bu büyük işçi direnişini hakim sınıflara satan Kemal Türkler, bugün Türkiye işçi sınıfını ososyal-emperyalist Rusya'nın güdümüne sokmaya çalışırken,. 
15-16 Haziran'ı kullanmak istiyor. Kemal Türkler ve onun gibileri 15- 
16 Haziran'a sahip çıkamaz.” 

“Türkiye işçi sınıfı revizyonust zinciri Ereğli Demir-Celikte Türk 
Demir Dökümde kırdı. 
Bütün fabrikalarda, bütün işkollarında da kıracaktır. 

"Günümüzde revizyonizm, işçi sınıfının ve halkımızın sendikal, demokratik ve siyasi mücadelesinin önündeki en büyük engeldir. 

"Bugün, 15-16 Hazirana sahip çıkmak, revizyonizme, Rusya'nın Beşinci Kolu sendika ağalarına karşı mücadele etmektir. 

"İstanbul'un yiğit işçileri! 

"15-16 Haziran işçi sınıfının en büyük günüdür. 


Bu gün bizimdir. 
"Kıralım revizyonist zinciri! 


"Yaşasın Türkiye işç sınıfının birliği!” 


YURTDIŞI BÜROLARI 


ALMANYA 
Burgstr. 78 


Tel: 103 42 


6 Frankfurt 
[M 6i 


Tel: 
0611 437 595 


FRANSA 
95 Rue de la 
Jonguiere 

0 | 75017 Paris 


BELÇİKA 

188 rue 
Josaphat 

1030 Brükelles 
Tel: 64 72 120 


gibi büyük çoğunlukla onlar kazanacak- 


Ülkemizdeki her türlü eşitsizlik üniversite sınavlarına da yansımaktadır. Liseler arası eğitim farkı vardır, parası olan özel ders alır, özel dershaneler bu işin ticaretini yaparlar Anarşi yüzünden bazı okulların öğrencileri hemen hemen hiç eğitim yapamamışlardır.. Bütün bu nedenlerle adaletli bir sonuç hayaldir. Daha girmeden önce: eşit şartlar ortadan kalkmış- 


Sorulan sorular ise ayrı bir alemdir. 
Geçen yıl yapılan sınavda, Fen Bilimleri Klasik Fen Testi kısmında şu sorulmuştur: "Sirke sineklerinin vücut hi relerinde dört çift kromozom bulunur. 
Aşağıdaki sperm ve yumurta çiftlerinin hangisinden sirke sineklerinin dişi bireyleri meydana gelir.”* 

İşte buna benzer sorularla gençlerimizin kabiliyetleri ve bilgileri ölçülmeye çaışılıyor(!) Ülkemizde üniversiteye girebilmek için "sirke sineklerinin dişi bireylerinin nasıl meydana geldiğini” bilmek gerekiyor. Günlerce okuluna anarşi yüzünden; gidemeyen, binbir maddi güçlük içindeki bir genç, işi gücü bırakıp bu sorulara cevap vermek için uğraşacak. Kel başa şimşir tarak. 

Yüksek okul kapısındaki gencin sorunu, ülkemizin eğitim sorununun bir sonu cudur. Emperyalizme bağımlı eğitim sistemi, gençlerimizin geleceğini mürge-ve yarı feodal ülmiz ülkemizin sorunlarını çözmek için eğitilmiyor. Gençlerimiz yarı sömürge yapıyı değiştirmek ve toprak sorununu çözmek için eğitimini" bizzat hayat içinden almaktadır. Ona. yüksek okullarda ve liselerde öğretilen.ülke gerçeklerinden kopuk, üretici olmayan bir 


Bu sistem değişmelidir. Önce emperyalizme bağımlılığa son verilmelidir. Üretime yönelik bir eğitim tarzi uygulanmalıdır. Bunun sonucu üniversite kapılarındaki yığılma kalkacaktır, lise mezuhu olmak bir anlam kazanacaktır. 

Üniversite seçme sınavları kaldırılmalı, herkese vüksek öğrenim hakkı sağlan- 


Üniversite kapısındaki gençlerimizin sorunları çözülmeli ve dertlerine çare bulunmalıdır. Yüz binlerce genç, büyük bir sıkıntı içindedir. İstikbal endişesi hem gençleri, hem de bütün aileleri etmektedir. Bugüne kadar bu sorunu çözmek yerine hep yüzeysel ve işi daha da 

ıkmaza sokan "YA Y-KUR”, .'Mektupla tedbirlere 
Bu sorun köklü çözüm bekliyor. ` 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(Baştarafı 1. sayfada) 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tedirgin 


başvuruldu. 


rusturma açılmıştı! Ama, aradan haftalar geçtiği halde, görüyoruz ki, hastanede Mazhar Özman, yine istediği gibi hareket ediyor ve baskılarına devam ediyor. Bununla da yetinmeyen Özman, yazı dizimizde ortaya çıkan suçlarını örtbas etmek için doktor ve hemşirelere baskı ve tehditler savurarak, işin içinden kolaylıkla sıyrılmak istivor. 


Vakıflar Genel Müdür lüğü,Mazhar oOÖzman'ın suçlarını örtbas ermeye çalışırken, Cumhuriyet Savcısı Fikret Karamahmutoğlu başhekim hakkında soruşturma açtı 
Dün, ifademi de alan Sav: cı, Mazhar Özman hakkındaki tüm delilleri degerlendirip, durumu bir sonuca bağlayacak 
Ancak, sorun bununla da bitmiyor çünkü; Mazhar Özman'ın imza sahtekarlığı ve görevini kötüye kullanma suçuna savcılık karışamıyor. Bununla ancak, bakanlık ve valilik ilgilenebilivormus. 


Tüm deliller ortada 
Türk Ceza Kanunun 
339 ve bunu takip eden 
maddeler uyarınca, Mazhar Özman'ın suc delillerine dayanarak 5 seneden 
12 yıla kadar ağır hapis 
ve çeşitli para cezalarına «çarptırılması gerekirken, görevini kötüye kullanma ve imza sahtekarlığının bakanlık veya valilikçe savcılığa aksettirmesiyle, savcılık olayın bu yönünü de gözönünde bulundu- 


MAO ZEDUNG 


SEÇME 
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* 
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On kişiden dokuzu... 


(Baştarafı 1. sayfada) Sınavlara katılacak öğrencilerden yaklaşık 
200 bini bu yıl lise ve 
dengi okulları bitireceklerden, 180 bin kadarı ise geçen yıllarda bitirip herhan gi bir öğretim kurumuna giremeyenlerden oluşuyor. Bu yılki sınavlar so 
nucunda üniyersitelere 40 
bin kadar öğrenci girebilecek 
Üniversite sınavları için .Anayasada yer alan eğitimin parasızlığı ilkesine rağmen yatırılan giriş harçları, özel dersane- ler adlı eğitim tüccarları- nın vurgunları, öğrencilerin sınavlara girebilmek için harcadıkları barınma, beslenme yol, vb. 
harcamalara rağmen bin lerce genç bugün en büyük heyecanı duyuyor 


Gençler, sonucu başın dan belli olan bu büyük yarışa günlerce önceden hazırlamrken, ufak da, olsa taşıdıkları "belki kaza mrım” umudunu yitirmemeye çalıştılar 


Yetkiherden alman bilgiye göre, bugün yapılacak olan sınavların so ruları özel kasalı kam yonlar ve güvenlik önlem leri altında sınav merkezlerine gönderildi. 

Bu arada, Gençlik ve 
Spor Bakanlığından üniversitelerarası seçme sinavıma katılacak adayla rn enme, barınma ve ulaşın sorunlarında yardımcı olmak amacıyla sinavların yapılacağı 35 il merkezinde açtığı öğren ci danışma büroları, çalışmalarını 16 Haziran Cumartesi günü saat 23. 
30'a kadar sürdürecek 

Yaklaşık 40 bin kişi nin alınacağı üniversite ve yüksek okullara girebilmek için sınavlara Antalya, Afyon ve Isparta' 
da 15 bin 622, Diyarba kır'da 10 bin 436, Gaziantep'te 6 bin 870 ve 
Trabzon'da 10 bin 975 
aday katılıyor. 

Ankara Belediyesi, Orta Doğu Teknik Üniver sitesi ve Hacettepe Beytepe kampüsünde sınava girecekler için özel oto büs seferleri düzenledi. 
Belediye otobüsleri bu gün saat 6.30'dan itiba ren İçişleri Bakanlığının önünden kalkacak. 


Gelişmeleribu safhada iken, Savcılığın sürdürdü. 
ğü- soruşturma _ ancak Mazhar Öşman'ın hırsızlık suçları ile ilgili. Eğer bakanlık veya valilik olayı Cumhuriyet Savcılığı na aksettirmezlerse, Mazhar Özman, 12 yıl ağır cezadan kolaylıkla siy rilmiş olacak, Bu dun mu kamuoyuna ve yetkililere tekrar hatırlatırız 


İSTANBUL 8.SULH 
CEZA MAHKEMESİ 
ELİYLE ALDIĞIMIZ 
TEKZİPTİR 
TÜRKİYE 
CTİLOGRAFİ 
TONU 


38 İNCİ 
OLDUĞUNDAN 
TAKIMA ALINMADI 
Sürat yarışında 'daki kada 98, Hatasızlıkta ise 


66 kelime ile Türkiye 
Şampiyonu olan Hüseyin Atay, bu derecele- 


riyle son Dünya Şampiyonası sıralamasında, suratte 38, Hatasızda 61. 
olduğundan, 1979 Dünya Şampiyonasında ya- 


rışacak takıma seçilmemiştir 

Seçilmek için son 
Dünya Şampiyonasının 


en iyi 10 derecesine girmek gerekmektedir ki elektrikli makineler tecrübeliler ayrımındaki dünyanın onuncu derece- 


si 114, Hüseyininki ise 
98 kelimedir. 

Mekanik makineler tecrübeliler ayrımında seçilenlerin dereceleri 


79-89 kelimedir ki bunlar, Dünya Şampiyonasının en iyi 10 derecesi içindedir 

Gençler oayrımındaki 
5 kişinin dereceleri ise 
67-81 kelimeler arasındadır ve son Dünya Şampiyonasının en iyi 5 derecesi arasına girmektedir 

Kategorilerindeki derecelere bakmadan seçim yapılamayacağına göre, 
Juri Genel Kurulunun veya bu konuda hiçbir yetkisi bulunmayan bir başka kuruluş veya kişinin, seçimde adaletsizlik yaptığı iddiaları, seçilemeyenlerin yaptıkları tamamen gerçek dışı bir demagojiden ibarettir, 


ABONE 
Yurtiçi 
3 aylik 450 TL 
6 aylık 900 TI 
} yillik 1800 TU 


ÜCRETLERİ 


Öte yandan Devrimci 
Gençlik Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı 
Ali Tablacı, üniversite seçme sınavları ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bütün lise mezunu öğrenciler üniversiteye girebilmelidir." dedi 

Yurdumuzun gerçek lerine uygun, halka hiz met eden milli ve demokratik bir eğitimin gerçekleştirilmesini isteyen Tablacı, gençlerin orta öğrenimde mesleğe yönlendirilmesini istedi. 


Sökeli tarım 


(Baştarafı 1. sayfada) 
Dün varılan anlaşmaya göre dayıbaşıların işçi başına aldıkları 10 liralık ücret işçilerin yevmiyesinden değil, çiftçilerden 
kesilecek. Çiftçiler 160 
lira yevmiye vermeyi kanuni zorunluluk olarak kabul etmişler, fakat dayıbaşı ücretlerinin bu paradan kesilmesinde israr etmişlerdi. İşçiler bunu kabul etmeyince direniş uzadı. Ancak pamuk ça pasının gecikmesi üzerine çiftçiler bu şartı da kabul ettiler 
Anlaşmanın sağlan ması üzerine bir haftadır boş duran pamuk tarlaları dünden itibaren Sö 


keli işçilerle doldu ve pamuk çapası yeniden basladı 


Söke'de 4 bin işçinin direnişi biterken, toprak ağalarının topraklarında yatılı olarak çalışan işçi ler hâlâ ne ücret alacaklarını bilmiyorlar, Büyük toprak sahiplerinin mevsim sonunda bu işçilere 
120 lira üzerinden ödeme 
yapmayı tasarladıkları ve bu işçilerin direnişe katılmamaları için sıkı önlemler aldıkları bildiriliyor. 

Öte yandan Toprak-İş Sendikasından verilen bilgiye göre sendikanın örgütlediği köylerdeki işçi- 


leri asgari ücret üzerin den çalışıyorlar, Moralı köyünün sendikalı işçi 


leri 200-250 lira alırken, Avşarlı işçilerin 160 ila 
200 lira ücret aldıkları 
öğrenildi. Bu köylerde tarım işçileri dayıbaşıları vasıtasıyla değil, sendika temsilcileri önderli ğinde çalışıyorlar. 


formun yapıldığı salona "^ 


dolduran sahte solcular, kapıları tutarak giriş ve çıkışları yasakladılar, Bu arada forum yapıldığını haber alan jandarma, salonun önüne toplanarak kapıların açılmasını ve toplantının sona 'erdirilmesini istedi. Sahte solcular kapıları açmamakta bir süre direndikten sonra jandarmanın "kırarız" tehdidi üzerine kapıları açtılar. Jandarma ve polisler, forum salonunda bulunan ve sayıları 400'ü aşan öğrencileri gözaltına aldılar,Jandarmanın sahte solcuların tutumunu bahane ederek çok sayıda öğrenciyi gözaltına alma sı geniş tepkiyle karşılandı 
DGB: "GÖZALTINA 
ALINAN ÖĞRENCİLER 
SERBEST 
BIRAKILMALIDIR" 


Sıkıyönetim tarafından çok sayıda öğrencinin gözaltına alınmasıyla ilgili olarak basına bir açıklamada bulunan Devrimci Gençlik Birliği Başkan Atilla Aytemur, şunları belirtti : 

"Uzun zamandır öğrencilerle sıkıyönetim güçlerini çalıştırmaya çalışan TÜM—İTÜ-DER' 
liler 15-16 Haziran işçi direnişinin yıldönümünü bahane ederek bu ortamı yarattılar, Bu foruma sıkıyönetimin müdahalesi sonucu, suçsuz öğrenciler gözaltına alındı, Sıkıyönetim görevlileri anarşi kışkırtıcıları ile öğrencileri birbirinden ayırma lıdırlar. Okullarda huzuru sağlamanın yolu öğrencileri gözaltına almak degil, bu olayların sorumlusu bir avuç elebaşıdan hesap sormaktır. Biz, 
DGB olarak gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakılmasını istiyoruz." 


KAYIP— Nüfus Hüviyet cüzdanımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. 

Mustafa AKDOĞAN 


KAYIP— Nine Hatun 
Kız Yurdundan aldığım giriş kartımı kaybettim. 
Hükümsüzdür. 

Işın MUNİS 


İLAN TARİFESİ 
Yurtdışı 
Saylık 675 TL 
Gaylık 1350 TL 
1 yallik 2700 TL 


hes e göre 


24.6, sayfalar (Sutun/snt.) 250 TL 3.57. sayfalar (Sütun/snt.} 
Yayın İlanı (Sütun/snt.) 100 TL Doğum, Evlenme, Ölüm (5 sütun/snt.) 500 TL ii Küçük İlanlar (Kelimesi) 10 TL 


Aydınlıkkâ 


MHP'li... 


(Baştarafı 1. sayfada) almayacağını ihtar etti. 

Dumlupınar Mahallesi olayları sanığı Mehmet Kirik'in sorgusu yapılırken de MHP'li sanıkların avukatı MHP eski 
İl Başkanı: Av. Özdemir 
Akı , Başkanın sanığa 
"Hiç bir şey görmedin, duymadın, bilmiyorsun değil, mi?'*sorusu üzerine mahkemenin sanıklar la alay eder şekilde soru sorduğunu ileri sürdü. 
Bunun üzerine Başkan "Mahkeme heyetine hakaret edemezsiniz. Çıkın dışarı" dedi. Özdemir 
Akı, Başkanın ihtarını dikkate almayarak konuşmaya devam etmeye çalışınca da Başkanı salonda görevli nöbetçi çavuşu çağırdı ve ÖZ“ 
demir Akı, çavuş nezaretinde dışarı çıkartıldı. 


Yusuflar Mahallesi olayları sanıklarının sorguları yapılırken sanık Ömer Korkmaz, "Hep içerdeydim. Hiç bir şey görmedim. Fakat sesler duydum. Öldürün diyorlardı.Tabanca, tüfek, otomatik tüfek ve patlayıcı madde sesleri duydum" 
dedi. 

Şerife Karaaslan ise sorgusunda "İki grup geldi. Burada Alevi varmış. 
Yakarız yıkarız dediler. 
Kiracım olan Fatma 
Şengül bana sığınmıştı. 
Alaaddin Denizdolduran onu aldı, götürdü" dedi. 

Ali Alkışçı jje Mahkeme Başkanı arasında ise şu konuşma geçti: 

Hakim: Senin evine saldırdılar mı? 

Sanık: Bizim evde Alevi yoktu ki saldırsınlar. 

Hakim: Bu adamlar Alevi mi avlıyorlardı? 

Sanık : Bilmiyorum. 

MHP'Lİ AVUKAT 

DURUŞMAYI 
DİNLEYİCİ 
LOCASINDA 

İZLEDİ 

Mahkeme Başkanının duruşmadan dışarı attığı MHP'li avukat Özdemir 
Akı daha sonra cübbesini çıkartarak duruşmayı dinleyici locasından izlemeye başladı. 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ 

Yusuflar ve Dumlupınar Mahalleleri olayları sanıklarının sorguları tamamladıktan sona, Sanık 


avukatları tahliye talebinde bulundular, 
Askeri savçır" ise avu- 


katların tahliye istekleri- ne karşı sadece Şerife 
T Bytahliyesini .„Duwmşmalara 13. 
5'te ara veren mahkeme 


heyeti, 13.55'te bütün tahliye taleplerinin reddine karar verdiklerini 


açıkladı. Duruşmalar gazartesi gününe kadar tatil edildi. Duruşmalar Pazartesi günü saat 7.30'da Sakarya ve Yenimahalle olayları sanıklarının sorgulamasıyla devam ede- 


XECE 
DENİZİNDE 
DEPREM 
OLDU 


İSTANBUL (AA) 
Kandilli Rasathanesi yetkilileri tarafından ya- 


pılan açıklamaya göre dün Türkiye saati ile saat 14.45'te merkez 


üssü rasathaneden 320 kilometre uzakta, Richter ölçeğine göre 5, 2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Rasathane yetkilileri depremin merkez üssünün Ege Dënizi olduğunu belirterek bu şiddet teki bir depremin merkezinin karada olması halinde, maddi hasara yol açacağını söylediler, z 


a pi . 
Sıkıyönetim... 
(Baştarafı 1. sayfada) meden reddetti. 
'TİKP'NİN 
ACIKLAMASI 


Öte yandan, Türkiye 
İşçi Köylü Partisi Genel Merkezi, basına yaptığı acıklamada, 12 Haziran 1979 günü Konya 
İl Başkanı İlhan Kırıt' 
ın, "Amerikan U-2 uçaklarına ve Rusya'ya Teslimiyete Hayır" şeklinde- | ki parti “afişlerini asarran'ın gözaltına alındığı, Tuzluçayır Temsilcisi Mehmet Yücel'in de halen gözaltında tutul ` duğu belirtilerek şöyle deniyor: 

"U-2 casus uçaklarına 


izin verilmesi, Ecevit hükümetinin dengeci politikasının bir deva; mıdır. Partimizin U-24 uçaklarına karşı yürüttüğü kampanyayı yasa dışı tutumlarla balta- 


lama çabaları başarısızlığa uğrayacaktır". 
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| 67'lerin sarı sendika çemberinin yerini revizyonist 
zincir aldı 


= 


Sendika seçme özgürlüğünün can düşmanları: Keser enini sendika ağaları 


15-16 Haziran'ın üzerinden tam dokuz yıl geçti. 

Dokuz yıldır her 15- 
16 Haziran'da, o günün 
anısına toplantılar yapıldı. o İşçi sınıfının şimdiye kadarki o en güçlü kükreyişi yazıldı, çizildi, 


anlatıldı, O günün üç şehidi anıldı. 15-16 Haziran' ın her yıldö; ü, işçi sınıfı için yeni mücadele hedeflerinin belirlendiği, mücadele azminin pekiştirildiği devrimci bir gün oldu. 

Ama 15-16 Haziran'ı 


dr a 


| DEMİR 
DÖKÜM'ÜN 

15-16 t | HAZİRAN 
KOMİTESİNDEN ALİ YAŞAR 


"Maden-İş 15-16 
Haziran'da görev 


alanları sonradan birer beşer tëmizledi” 


1969 ilkbaharında Çelik-İş'in işçileri temsil edemeyeceğini anlamıştık. İşçilerin üzerinde başlı başına diktatörlük kurmuşlardı. Biz bir araya geldiğimizde kurtuluşun yollarını arıyorduk.Maden-İş'te örgütlenme ye başladığımızdan Çelik-İş'in haberi olunca 5 arkadaşimizi, işverenle anlaştı işten attırdı. Tıpkı Maden-İş" in şimdi yaptığı gibi. Olay büyüdü. Yanlış hatırlamıyorsam 17 gün süren bir direniş yaptık, Sendika seçme özgürlüğünü savunmak için kararlı davrandık. O zamanin valisi Vefa Poyraz, polis şefleri Ilgiz Aykutlu, Muzaffer Çağlar geldiler. "'Sizi polis cobuyla dışari çıkaracağız” dediler. Sabaha karşı fabrikaya baskın yaptılar, 100 kadar işçi ve polis yaralandı. Ve sonunda Maden-İş'i oraya yerleştirdik. 

Bu bir kıvılcım gibi sardı. Otosan, Arçelik, Singer, Philips ve Magirüs bunu takip etti. Sendika seçme özgürlüğü talebi ile DİSK'e başlayan akın işverenleri ve sarı sendikaları telaşlandırdı. Engellemeye çalıştılar, Tek tek fabrikalarda çözemeyeceklerini anlayınca bir kanunla toptan halletmek istediler. Bu yasa karşısında işçiler ayağa kalktı. Fabrikalar kaynıyordu. Basın, demokratik kuruluşlar hep yasaya karşı çıktılar, Tezgah başında, evde, kahvede hep bu konuşuluyordu. 
Demirel'e taslak kanunlaşırsa olaylar olur, büyük boykotlar direnişler olur denildiğinde Demirel ,""Yollar uzun, kaldırımlar geniştir, yürümekle aşınmaz" gibi sözler söylüyordu, 

KANUN MECLİS GÜNDEMİNDE 
__ _ EYLEM DE İŞÇİLERİN GÜNDEMİNDE 

İş yerlerinde direniş komiteleri kuruldu. Ben, Cabbar Işıklar, Cevat Cambaz ve Mustafa Kuyumcu direniş komitesindeydik. 

Ben böyle bir görevi verdiklerinde duygulanmiştim. Arkadaşlarım bana güveniyorlar diye sevinmiştim. Çok heyecanlıydık. Bizden eski arkadaşlar "Gençler görev başına" diye bize takılıyorlardı, Lastik-İş binasında temsilciler ve direniş komi- 


İşçiler, genç yaşlı, kadın erkek, sendikalı sendikasız, DİSK üyesi, Türk-İş üyesi demeden yürüdü- ler. 

Lastik-İş'te yapılan toplantıda mutlak dirsneceğiz diyen Kemal Türkler Gönen'e kaçtı,oradan verdiği demeçte ise "Benim haberim yok. İşçiler yapmış" dedi. İşçilere de sözüm ona çağri yaptı "etmeyin yapmayın" diye. Doğrusu ya duyduklarıma inanamamıştım. İşte o zaman işçiler arkadan hançerlendiğini anladı. 

O zaman Çelik-İş'e sarı diyenlerin şimdi kendileri o durumda, Maden-İş daha sonra 15-16 Haziran'da 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dır. Herkes gördü. Biz de yaşadık. Bizi 15-16 Haziran da arkadan hançerleyenler aynı jhaneti DGM ve MESS 


grevinde de yaptılar. 


görev alanları birer beşer temizledi. Bizim fabrikadan Mustafa Kuyumcu, Cabbar Işıklar, Cevat Cambaz gibi devrimci arkadaşlar "Maocu'' diye atıldı. Maden-İş 
| yöneticileri devrimd değil, devrimciliğin yüz karası- 


| 
| 
| 
İ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
telerini topladılar. Karar verildi. Direnecektik. 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


anmak, 1970'ten beri hiç bir yıl, bu yılki kadar anlamlı olmadı. 

Bugünün anlamını kavramak için 15-16 Haziran'ın hangi tarihi şartların sonucu olarak doğup geliştiğine ve o günkü şartlarda neyi ifade ettiğine bir bakmak gerekir, 


O yılların sloganı 
“Sarı Sendika 
Çemberini Kıralım” 


Işçi sınıfının ve bütün halkın mücadelesi 1965' lerden itibaren bir yükse liş yaşadı. Bu yükseliş, özellikle 1967 yılında DİSK'in kuruluşundan itibaren hızlanarak devam etti ve 1970,15-16 Haziran'nda doruk noktasına ul ştı, Bu, işçi sınıfı tarihinin en büyük kitle hareketiydi. 

1967-70 yılları arasında yükselen kitle hareketi boyunca, işçi sınıfının elinde hep aynı bayrak vardı: "Sarı . Sendika Çemberini Kıralım! Sendika Seçme Hürriyeti!" 

İşçiler, yıllardır kendilerini patronlara, hakim sınıflara satan, ellerini kollarını bağlayan Amerikancı sarı sendikacılıktan kurtulmak, sarı sendika çemberini kırmak istiyorlardı, Sungurlar işçileri “abrikayı işgal ettiklerinde fabrikanın duvarlarında bu slogan vardı, 1969'daki şanlı Demir 
Döküm direnişi de aynı sloganı bayrak yapmış, mücadele meydanına asmıştı. Hüseyin Çapkan Gislaved'in önünde şehit düştüğünde, onun da göğsünde aynı slogan dudaklarında aynı haykırış vardı: o"'Sarı Sendika Çemberini Kıralım, Sendika Seçme Hürriyeti!" 

İşçi sınıfı sarı sendika çemberini kırmak, sendikasını özgürce seçmek için mücadeleye atıldığı her yerde, karşısında, Çelik-İş'in Cevher-İş'in sarı sendika ağalarını buldu. 


Baskı kanunları 


Hakim sınıflar, patronlar ve sendika ağaları, uzun süre, sendika değiştirme isteğinin yükseldiği her yerde, mücadeleyi tek tek ve zorbalıkla bastırmayı denedi- ler. Ama bu öylesine bir birikimdi, öylesine güçlü bir akıştı ki, durdurmak, tek tek bastırmak mümkün değildi. İşçi sınıfı yıllardır ayağına köstek olan Amerikancı sarı sendikacılıktan mutlak kurtulmak istiyordu. 
Her gün ayrı bir yerden bir grev, bir işgal, bir direniş yükseliyor, biri bastırılmadan biri başlıyordu. 

İşte bu yükseliş karşısında çaresizliğe kapılan hakim sınıflar başka çareler aramaya 


kalkıştılar. Tek tek bastı- 


> 


ramadıkları mücadeleyi toptan bastırmayı, kanun hükmüyle Oo yasaklamayı düşündüler, 274-275 sayılı yasayı Meclise getirdiler, 

274-275 sayılı yasa işçinin sendika kurma, istediği sendikayı seçme özgürlüğünü tamamen ortadan kaldırıyor, işçi sınıfını mevcut ikcidarlar desteğinde yaşayan ve örgütlenen bazı büyük sendikalar içine hapsetmeyi amaçuyordu. Bu yasalarla ‘her işkolunda- ki en büyük sendika yaşatılır ve diğerleri ölüme mahkum edilirken, sendikacılık bir avuç sendika ağasının tekeline verili- 


NN 


Aydınlık 


“BÜTÜN ÜLKELERİN İSCİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLESİN! 


İşçisınıfının elinde yine aynı bayrak 


yor, devlet desteğinde güdümlü sendikacılık dönemi açılmak isteniyordu. 

İşte 15-16 Haziran, işçi sınıfının bu güdümlü sendikacılık (hayallerine indirdiği bir darbe ve sendika seçme özgürlüğüne militanca sahip çıkışıydı. 
O gün yüzbinlerle yürüyen işçi, 1967'den beri sendika seçme özgürlüğü temelinde gelişen mücadelesinin önüne konulmak istenen o yasayı aşıp geçiyor, daha çıkarılmadan hükümsüz hale getiriyordu. 

İşçiler, sendikalarını hiç bir kısıtlama olmaksızın, özgürce seçmek istiyordu. 15-16 Haziran'ı yaratan güçlü talep buydu. 


Bu günün görevi revizyonist ihanete 


son vermektir 


1979 Haziranı'nda, işçi sınıfının durumuna baktığımızda görünen fiedir? Bugün sınıf hangi bayrak altında mücadele etmekte, neyi istemektedir? 


(ram 


“Ankara Asfaltında hıncını sevincini 


paylaşan onbinlerce yürek gibiydik” 


SİMKO 
İŞÇİSİ 
HÜSEYİN 
DOĞAN 
ANLATIYOR 


"Daha dün gibi hatırlıyorum, 15 Haziran günü Aksan işçisi, Simko fabrikasının önüne yığılmıştı, Fabrikanın önüne gelen işçiler, "Haydin, tüm işçi sınıfı adına yürüyüş kararı alınmıştır, bütün işçiler buna uymalıdır” şeklinde bir konuşma yapıldı. Bunun üzerine Simko fabrikası dışarıya boşaldı. İki fabrikanın işçisi alkışlar ve sevinç çığlıkları arasında birleşti, ” 

"O gün, 15 Haziran günü fabrikada zorunlu görevli olduğumdan yürüyüşe katılamamıştım. Ama yürüyüşün nasıl geçtiğini çok merak ediyordum, Paydostan sonra eve işçiler öbek öbek toplanmış, tartışıyorlardı. 
Yarından bahsediyorlardı. Yarın mutlak, büyük bir yürüyüş olacaktı. Hatta, kendi aralarında Ereğli'den gemilerle işçi geleceğini falan konuşuyorlardı. 

"16 Haziran günü sabahı fabrikanın önünde toplandık. Saat dokuz sıralarında Tekel işçisi Yoğurthane yokuşundan göründü. Binlerce işçi bize doğru geliyordu. Sanki yer yerinden oynuyordu. Her taraf insan kaynıyordu. Tekel işçileriyle ve gelenlerle birleştik. 
Ankara asfaltına çıktık. Burada Arçelik koluyla birleştik. İki büyük işçi kitlesinin birleşmesiyle ortalık bayram havasına çevrildi. Alkışlayanlar, birbirlerine sarılanlar, öpüşenler.,. Ankara asfaltında hıncını, sevincini beraberce paylaşan onbinlerce tek yürek gibiydik. 

"Sonra büyük işçi korteji Kadıköy istikametine doğru yüliyüşe geçti. Sürekli "Demirel istifa" sloganı atılıyordu. İşçi sınıfı Amerikancı AP iktidarına karşı yumruğunu gösteriyordu. Tugay yoluna gelindiğinde önce toplum polisinin, sonra askerlerin ve tankların oluşturduğu bir barikatla karşılandık. Barikatı geçmek isterken, çatışma çıktı ve tankları üstümüze saldırdılar, 


Ama sonra barikatı aştık." 


İşçi sınıfı, özellikle 
1976 DGM direnişinden 
beri oldukça durgun bir dönem geçirmiş, kitle hareketleri gerilemiştir. 
DGM direnişinde yaşadığı grev kırıcılık, ardından gelen MESS ihaneti, üç yıldır üstüste yaşanan 
1 Mayıs tertipleri, işçi 
sınıfının mücadelesini büyük ölçüde geriletmiş, durgunlaştırmıştır. Bu durgunluğun sorumlusu, işçi sınıfı örgütlerine sızan, özellikle DİSK'in te- 


pesine çöken revizyonizmdir. 
Revizyonist ihanet, 


1975'lerden beri işçi hareketi üzerine bir kabus gibi çökmüş, işçi sınıfının her mücadelesinin önüne esas engel olarak dikilmiş, bastırmaya çalışmıştır. Kısacası, 1976' 
dan beri işçi sınıfı hareketi, öne atılmak istediği ve sömürüye karşı çıktığı her noktada ayağına dolanan revizyonist zincirle karşılaşmış, bu zinciri kırıp geçmeden herhangi bir mücadelede başarı kazanması mümkün olmamıştır. Bir başka deyişle, 1967'lerde işçi sınıfını saran sarı sendika çemberinin yerini, 1976'larda (o revizyonist zincir almıştır. İşte bu gerçeği tespit eden işçi sınıfı devrimcileri, 1976' dan bu yana, işçi sınıfının önüne baş görev olarak "revizyonist zinciri kırma" görevini koymuş ve şu sloganı atmişlardır: “Kıralım Revizyonist Zinciri, Sendikalar İşçinin!" 

Yeni bir yükselişin 

eşiğindeyiz 

İşçi hareketi, birkaç yıllık bir durgunluk geçirmiştir. Ancak, 1976' 
dan bu yana süren durgunluk, yerini yavaş yavaş bir yükselişe bırakmaktadır. Özellikle Maden-İş kolunda ve ERDE- 
MİR olayı ile başlayan, Demir Döküm zaferi ile devam eden bu yükseliş, önümüzdeki dönemde daha da hızlanacak ve Türkiye işçi hareketi, yeni bir yükseliş dönemi yaşayacaktır. 

İşte, 15-16 Haziran büyük işçi mücadelesinin 
9. yıldönümünde yaptığımız ve bize ışık tutan birinci tespit budur. 

İkinci önemli tespit ise, bu yükselişin revizyonizme karşı bir yükseliş olacağı ve tıpkı 1967' lerde olduğu gibi, "sendika seçme özgürlüğü" şiarı etrafında yükseleceğiir, 

Bugün artık işçi sınıfı, Rus uşaklığından kurtulmak, tepesine çöken revizyonist tahakkümü parçalamak istemektedir. 
Başta Maden-İş olmak üzere, TKP'li revizyonistlerin ellerinde tuttukları Bank-Sen, Aster-İş, Baysen-İş gibi sendikalar, birer birer işçi sınıfından tecrit olmakta, yüzleri açığa çıkmakta, ve tabanda bu sendika-- lardan ayrılma isteği güçlenmektedir. Bu istek, daha da artacaktır. 


1979 Türkiye'sinde, 
revizyonistlerin yönetimindeki sendikalardan 


ayrılma mücadesi için öne atılan işçiler, karşılarında sendika seçme özgürlüğünün en amansız düşmanları olarak Ertürkleri, Daysalları, Denizmenleri, Ayhan Dümenleri bulmaktadırlar, bulacaklardır. Bunun en canlı örneği, Demir Döküm'de yaşanmıştır bile. 
Demir Döküm işçileri, geçtiğimiz ocak ayında, tam da sarı sendika çemberini kırma mücadelesinde şehit düşen Hüseyin Çapkan'ın ölümünün 8'inci yılnda, Adem Toygan'ı revizyonist ağalara karşı verdikleri sendika seçme mücadelesinin ilk şehidi olarak toprağa vermişlerdir. Artık açıkça ortadadır ki, bugün 1967'nin Çelik-İş'li, Cevher-İş'li sendika ağalarının yerini, Rus 'şağı sendika ağaları almıştır. 
Sarı sendika çemberi- 


SENDİKA SEÇME 
ÖZGÜRL 


nin yerinde, revizyonıst bir zincir vardır ve bu zinciri parçalamak isteyen işçiler, ellerine yine 1967'lerin bayrağını almak sendika seçme hakkını bu defa da revizyonist ağalara karşı savunmak zorundadır. 


Işçi sınıfı, 15-16 


Haziran 1979'a devrimci partisi ile giriyor 

15-16 Haziran 1970, kitle hareketinin, işçi mücadelesinin bir kabarışıydı. Ancak, işçi sınıfı, bu kabarışın önüne ge- 


çecek, onu daha ileri hedeflere yöneltecek dev- 


rimci bir önderlikten yoksundu. DİSK'in o yıllardaki . reformcu-re- 


vizyonist yönetimi işçi sınıfı mücadelelerinin başarıyla ilerlemesini engelledi. 

Ancak aradan geçen yıllar, işçi sınıfını geliştirir, bilinçlendirirken, onun devrimci öncüsünü de yarattı. Türkiye proletaryasının öncü müfrezesi, Türkiye İşçi Köylü Partisi, bu yıllar içinde işçi sınıfıyla gitgide daha sıkı birleşti. İşçi sınıfının taleplerine dört elle sarıldı ve sınıf içinde her geçen gün daha çok itibar, daha çok güven 


sağladı. 
İşte revizyonizme karşı yeni bir yükselişin 


beklendiği bugün işçi sınıfının 1970'ten farklı olarak sahip olduğu en değerli en güvenilir silah budur. Son dönemde revizyonizme karşı işçi sınıfının yürüttüğü birçok mücadelede | TİKP'nin varlığı, belirleyici bir rol oynamıştır. 

Türkiye oproletaryası 
15-16 Haziran 1979'u, 1970'lerin devrimci coşkusu ve mücadele azmiyle ve Devrimci Partisiyle karşılamaktadır. 

15-16 Haziran 1979 
işçi sınıfına çetin, uzun ama aydınlık mücadele günlerinin kapısını açıyor. 


İşçi sınıfının bağrın- dan yükselen "'Kıralım Revizyonist Zinciri Sendikalar İşçinin" şiarı ve 
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| İşçi Servisi 


ERDEMİR'den, Demir lerin ve tüm işçi Gişman- umut ve cesaret veriyor. 
Döküm'den Profilo'dan larının benzini attrırken 15-16 Haziran büyük Simko'dan yükselen sen- köylüsüyle aydıtıyla, işçi mücadelesi bütün işdika seçme özgürlüğü genciyle, memuruyla,bü- - çi arkadaşlarımıza kutlu' bayrakları revizyonist- tün halka yol gösteriyar, olsun, 


TİKP MERKEZ 
KOMİTESİ 
ÜYESİ 


GÜN ZİLELİ 
“Proletarya, sendika seçme özgürlüğünü bugün revizyonizme . karşı savunmaktadır” 


15 Haziran akşamı Proleter Devrimci Aydmlık Dergisinin bürosunda oturuyorduk. İstanbul'dan Bora Gözen telefonla aradı. İşçilerin büyük yürüyüşünü anlattı. Aynı akşam Oral Çalışlar, Ali Mercan ve bir kaç arkadaşla birlikte İstanbul'a hareket ettik. 

Fabrikaların kapılarında İşçi-Köylü gazetesini dağıttık. Ortalığı büyük bir - heyecan sardı. Sanki bütün fabrikalar bu anı bekliyorlardı. Demir-Döküm işçisini gören fabrikalar yollara döküldüler ve yürüyüşe katıldılar. Bir anda muazzam bir işçi kalabalığı meydana gelmişti. Demir-Döküm işçileri grubun en önünde yürüyorlardı. Kendilerinden emin, sakin ve sevinçliydiler. Aralarında şakalaşarak ve sloganlar atarak ilerliyorlardı. N 

İşçi topluluğu şehre yürümek ve diğer bölgelerden gelen işçi kardeşleriyle Taksim'de buluşmak istiyordu ama revizyonist Maden-İş yöneticileri bu durumu engellemek için ellerinden geleni. yaptılar. Ortalığa "'yüglerce ölü var", lafları yayarak işçilerin Taksim'e yürümesini önlemeye çalıştılar. Yürüyüşü dolandıra dolandıra Yıldıztabya'ya getirdiler ve işçilerin potansiyelini düşürmeye çalıştılar. Maceracılar da bu tutuma ortak oldular. İseiler maceracıların çocukça davranışlarını ve yürüyüşün önüne geçme çabalarını ayıplıyorlar, "bunlar ne yapmak istiyorlar?" diye soruyorlardı. 

Yürüyüş akşamı Alibeyköy'de bir kahvede işçilerle birlikte haberleri din- - ledik, İşçiler Kemal Türkler'in radyodaki hakim sınıflar önünde boyun eğen ve özür dileyen demecini duyduklarında "Lanet olsun" diyorlardı. 

15-16 Haziran olayları, DİSK'in reformcu-revizyonist yönetiminin işçi sınıfına önderlik edemeyeceğini, tam tersine, en kritik anda yarı yolda brakacağını işçi sınıfına en çarpıcı bir şekilde gösterdi. 

Ancak bugün durum 1970'ten farklıdır. Bugün işçi sınıfının mücadele içinde doğup gelişen, devrimci bir partisi vardır. Bu parti, tohumları 15-16 Haziranlarda atılan, işçi sınıfı içinde her gün, daha derinlere kök salan Türkiye İşçi Köylü Partisidir. 

Partimiz, önümüzdeki dönemde işçi sınıfının revizyonizme karşı yükselecek olan mücadelesinin başina geçmeye kararlıdır. Proletarya, "sendika seçme özgürlüğü" bayraklarını 15-16 Haziran 1979'da revizyonizme karşı yükseltmektedir.” 


